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Jaargang 7 nr. 13 d.d. 2 april 2026. 

 

NB.: de komende nieuwsbrief van 9 april geldt voor 2 weken!! 

 

Kerkdiensten 2, 3, 4 en 5 april 2026 (Paascyclus) 

 

02-04-2026: mw. ds. S. van Zeeland – van Cassel (Witte Donderdag en Avondmaal), aanvang 18.00 uur. 

03-04-2026: Goede Vrijdag. Dienst in eigen beheer. Aanvang 19.30 uur. 

04-04-2026: mw. ds. S. van Zeeland – van Cassel (Paaswake). Aanvang: 22.00 uur. 

05-04-2026: mw. ds. S. van Zeeland – van Cassel (eerste Paasdag). Aanvang: 10.00 uur. 

 

Om deze kerkdiensten online te kunnen volgende, klikt u op de volgende link: 

 

http://tinyurl.com/2p8amnnx 

 

Toelichting diensten 

 

De komende dagen 

 

De komende dagen zijn er vier diensten op een rij. We beginnen Witte Donderdag met een 

gezamenlijke maaltijd in de grote zaal om 18.00 uur. Velen handen maken het mogelijk om samen te 

genieten van soep en brood. Een mooie gelegenheid om bij te praten of verder te praten. We vieren zo 

met elkaar de avondmaaltijd. Om 19.00 uur verplaatsen we ons naar de kerkzaal. Wie niet heeft 

meegegeten is van harte welkom om aan te sluiten voor de dienst. We lezen over het Pesachmaal bij de 

Israëlieten. Ook lezen we over het Pesachmaal dat Jezus en zijn leerlingen zullen vieren. Dit als opmaat 

naar het vieren van het Avondmaal met brood en wijn. Een dienst die als een scharnierpunt werkt naar 

de overige dagen. Hoe vreugde omslaat in verraad en dood, duisternis.  

Vrijdag, die de naam van Goede Vrijdag draagt, is een dag van inkeer en leegte. Om 19.30 uur komen 

we samen in de kerk. We lezen over de gevangenneming en kruisiging van Jezus. Een verhaal van lang 

geleden met nog altijd veel zeggingskracht. De treurnis van deze dag wordt gesymboliseerd door de lege 

kerk waarin we samenkomen. Twee lectoren lezen de teksten, afgewisseld met samenzang en momenten 

van bezinning en overdenking.  

De zaterdag is wederom een scharnierpunt. Er hangt iets in de lucht. De duisternis wordt, eerst 

voorzichtig, dan nadrukkelijk verbroken. Stille Zaterdag is een avondviering die om 22.00 uur begint. 

We worden ontvangen in een schaars verlichte kerk en zullen luisteren naar het verhaal van het begin; 

Genesis. Er is ruimte voor stilte, voor een wachten. We gaan van doods en duisternis naar opstaan! Een 

moment van wederopstanding. Licht! De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en ontstoken. We 

laten het licht van hand tot hand rondgaan. Met deze vreugde, de vreugde van een nieuw begin verlaten 

we in de avond de kerk. Om zondagochtend om 10.00 uur weer terug te keren voor de dienst van 

Paasmorgen. Deze morgen zal de steppe weer bloeien! Wij zullen opstaan en lachen en juichen en 

leven. En bloeien zal het! Laat je aanraken door het wonderlijke verhaal van de opstanding.  

 

Wees welkom bij (één van de) vieringen. Weet je vooral ook uitgenodigd om aan te sluiten bij alle vier 

de diensten. Om zo de cyclus van ondergang en opstand in zijn geheel te beleven. 

 

  

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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Toelichting lopend avondmaal 

 

We vieren op Witte Donderdag het avondmaal. Ditmaal zullen we dat lopende doen. 

Dat is even wennen, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is even anders dan we gewoon zijn, maar 

het zal zich vanzelf wijzen. 

 

Het brood zal gedeeld worden bij de bank ter hoogte van de paaskaars. 

Dan loopt het via voorste bank naar de zijwand en naar de achtermuur. 

Via het middenpad richting lessenaar, om zo wijn (of druivensap) te ontvangen. 

Dan nogmaals langs de voorste bank, naar de zijwand, richting de achtermuur. 

Lege bekertjes kunt u neerzetten op het dienblad op het kastje waar normaal de liedboeken staan. 

Vervolgens kunt u via het middenpad uw eigen plaats weer bereiken. 

Zo loopt een ieder twee rondes als het ware: eenmaal brood en eenmaal wijn. 

Het brood en de wijn zal in de banken gedeeld worden voor wie niet in staat is om lopend de maaltijd 

te vieren. Steek in dat geval uw hand op. 

 

Collecten dienst zondag 5 april 2026 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 5 april 2026 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van 

Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor het eigen werk. 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten 

02-04-2026: dhr. N.A. Jongebreur, tel. 06-26338918. 

03-04-2026: dhr. L. Groenenboom, tel. 06-26031468. 

04-04-2026: dhr. C. Bezemer, tel. 06-26770364. 

05-04-2026: dhr. W.A. Timmer, tel. 0184-691551 

 

Bloemstuk Pasen 

 

De veertigdagentijd zit er bijna op en de groei van het bloemstuk is bijna voltooid. Elk jaar stel ik mezelf 

weer de vraag: wat ga ik er van maken. Op internet en via de PKN zijn altijd voorbeelden genoeg te 

vinden. Vaak haal ik er een idee uit, maak er dan iets eigens van voor onze kerk. Andere keren kan ik 

me er niet in vinden en ga zelf iets bedenken. Soms een ingewikkeld iets waar ik dan hulp van Peter voor 

nodig heb. Bedenken kan ik het wel, maar hoe sommige dingen dan geregeld moeten worden,  laat ik 

dan weer aan een ander over. Misschien weet u nog van een vorige keer. Het stuk met de gebroken 

spiegel die langzaamaan weer heel werd. Was een leuk idee. De spiegel stuk maken had mij best gelukt. 

Maar zo stuk maken dat hij ook weer heel gemaakt kon worden…dat was een andere uitdaging. Dit jaar 

kon ik me niet vinden in voorbeelden en wilde het graag aanpassen aan het thema: “met andere ogen 

zien”. En…het werd een stuk simpeler, ik kon het alleen af. Maar ik hoop dat u wel heeft kunnen begrijpen 

en zien wat het verhaal er achter was.  

Bij het laatste stuk hoort de volgende uitleg:  

 

Kijk!:  

 

Takken staan in bloei. Het zand en de stenen zijn omarmd door het leven dat zichtbaar wordt. De bloemen 

stralen licht en vreugde uit. Laat dit symbool je helpen te voelen dat wat eerst dor leek nu bloeit. In de 

vele bloemen in de kerk  zien we de kracht van een nieuw begin. Het wonder van bloei en de belofte dat 

het leven door gaat! 

In de ochtend van Pasen, waar licht de aarde kust, ontwaken duizend bloemen uit hun winterse rust. 

Tulpen sierlijk, narcissen stralen geel, de lente fluistert leven. in elk bloemblad of steel. 

Een zee van kleuren danst in de zon haar warme gloed, alsof de wereld opnieuw begint,  met hoop die 

groeien moet. 
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Tussen geur van bloesem en dauw op fris groen gras, viert elke bloem een wonder van wat verloren 

was………..en weer daar is! 

 

Heleen Dekker 

 

GIFT Diaconie 

 

Een paar weken geleden kwam het bericht dat de voedselbank in Alblasserdam moest verhuizen. Dat 

betekende een ingrijpende situatie voor hen. Verhuizen is één, maar veel nieuwe dingen moeten 

aanschaffen, is een ander ding. Wat te denken aan kasten, rekken, koel- en vrieskasten enz. Als diaconie 

hebben wij altijd een bedrag achter de hand voor onvoorziene omstandigheden of momenten dat mensen 

ineens bij ons aankloppen voor hulp. Dit potje is inmiddels een behoorlijke spaarpot geworden. Dit gaat 

om een bedrag wat apart staat en dat groeit door de rente die we krijgen. Giften en collectes voor eigen 

werk gaan niet naar deze rekening. Dat wordt door het jaar heen besteed. Gelukkig is vraag om hulp 

heel lang niet gekomen. Fijn zult u denken, maar diakenen zijn geen diakenen als ze niet altijd denken:  

waar kunnen wij financiële hulp bieden, wie heeft ons nodig. We hoeven geen enorme spaarpot achter 

de hand te houden. Daarom hebben wij met elkaar gekeken wat we konden missen zodat we een gift 

aan de voedselbank konden doen. speciaal bestemd voor de verhuizing. We hebben € 500,- 

overgemaakt. Ze waren blij verrast en bedanken de Elthetokerk dan ook van harte. 

 

Verjaardagen 

 

06-04-2026: dhr. L.A.H. Idzes, Elshoutstraat 4, 2957 KK  Nieuw-Lekkerland, 83 jaar 

 

Huwelijken 

--- 

 

Kerkenraad en Bestuur 
 

Belangrijke data om te noteren 
 

Speciale bijeenkomst aangaande de toekomst van onze kerk op 

dinsdagmiddag 14 april om 14.00 uur of  

donderdagavond 16 april om 20.00 uur. 

 

Reguliere Jaarvergadering op donderdagavond 23 april om 19.30 uur. 

 

Alle bijeenkomsten zijn in de grote zaal. 

 

 

Speciale bijeenkomst 

 

In april wordt de gemeente uitgenodigd om mee te denken over de toekomst. Een breed begrip dat om 

nadere inkadering vraagt. Daartoe worden u en jij uitgenodigd. Ongeacht hoe oud of hoe jong je bent. 

Ongeacht of je een trouwe bezoeker van de kerkdiensten bent of zo nu en dan eens aanwaait. Weet je 

uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de toekomst van onze kerk. 

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd om onze gedachten te vormen en er met elkaar over in 

gesprek te gaan. Een middagdeel en een avonddeel zodat eenieder in de gelegenheid is om aan te sluiten. 

Beide delen zullen inhoudelijk hetzelfde programma hebben. Meer info volgt binnenkort. 

 

Het gaat om de volgende dagdelen en tijdstippen. 

 

Dinsdagmiddag 14 april van 14.00 tot 16.00 uur. 

of 

Donderdagavond 16 april van 20.00 tot 22.00 uur. 
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Reguliere jaarvergadering 

 

Zoals ieder jaar zal op de Jaarvergadering het afgelopen jaar beleidsinhoudelijk en financieel besproken 

worden.  

Dit jaar is deze vergadering op donderdagavond 23 april om 19.30 uur.  

 

Dit jaar willen we ook inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan. En wel over het onderwerp privacy en de 

gemeente. Hoe gaan we om met het spanningsveld van medeleven en het respecteren van de privacy 

en veiligheid van de gemeenteleden. Het met naam en toenaam noemen van gegevens bevordert het 

gemeenteleven. Daar staat tegenover dat ‘heel de wereld’ met ons mee kan lezen en kijken. Deze 

openheid waarderen we zeer, maar brengt ook enige beperking met zich mee. Dit spanningsveld en de 

voordelen en de nadelen die het met zich meebrengt willen tegen elkaar afwegen. Om zo tot een 

werkwijze te komen die goed is voor het gemeenteleven en voor de privacy. 

 

Stiltemoment voor het begin van de kerkdienst 

 

“De stilte zingt U toe, o Here” en “Er is een stilte die kan zingen”, zo maar twee liedteksten? 

Nee, dat is niet de bedoeling van dit artikeltje, maar toch? 

 

In de laatstgehouden vergadering van Kerkenraad en Bestuur is gesproken over de stilte voor de aanvang 

van de kerkdienst(en). Het valt op dat in de kerkzaal de stilte eerst begint als de voorganger en 

dienstdoende ambtsdragers binnenkomen. In het verleden is afgesproken dat de orgelmuziek plm. 1 à 2 

minuten voor de bedoelde binnenkomst wordt beëindigd en stilte in acht wordt genomen maar in 

toenemende mate wordt geconstateerd dat daar het klad in gekomen is. Het stiltemoment is toch echt 

bedoeld als voorbereiding op de dienst. We ontmoeten elkaar als gemeenteleden in de hal van de kerk 

en tijdens de koffie na de dienst en volgen daar geanimeerde gesprekken, dat is zeker geen probleem 

en moet ook doorgaan, maar is het te veel gevraagd om, als u de kerkzaal betreedt, zoveel mogelijk 

stilte in acht te nemen? U doet daar in ieder geval een aantal kerkgangers en organist een plezier mee! 

Mogen wij op uw medewerking rekenen? Dank U wel! 

 

Kerkenraad en Bestuur 

 

A C T I V I T E I T E N 

 

AGENDA 

 

Komende kerkdiensten 

12-04-2026: ds. P. van Hartevelt uit Den Haag.Stilteviering in de Elthetokerk 

Zondag 12 april 2026 om 17.00 uur is er weer een Taizé-vesper in 

de Elthetokerk. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de 

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé. 

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een 

gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 

Vragen? stilteviering@gmail.com 
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KOFFIEOCHTEND 

  

Volgens het rooster zou de volgende koffieochtend gehouden worden op woensdag 

8 april 2026. Helaas moet daar een streep door worden gezet. 

De reden is dat Stedin uitgerekend op di dag werkzaamheden aan het 

elektriciteitsnet moet uitvoeren en de stroomvoorziening in de ochtenduren 

onderbroken wordt. Kortom, geen stroom, geen koffie……..Daarom is besloten de 

bijeenkomst af te gelasten. Tot onze spijt overigens! 

 

Hartelijke groet, 

Gerda v.d. Made 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief  

Woensdag 8 april 2026 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd 

is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking! 

 

Bereikbaarheid:  
Predikant:      Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553, 

predikant@elthetokerk.nl 

 

Pastorale zaken:       Gerda Vaartjes, 06-40574756, pastoraat@elthetokerk.nl  

  

  

   
Diaconale zaken:       Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com  
 Scriba:   
Reserveren zaalruimte    

Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, scriba@elthetokerk.nl  
Evert Wisgerhof, 06-14864658  

Elthetokerk:          stichtingelthetokerk@gmail.com   
Website:         www.elthetokerk.nl   
Contactpersoon media:  Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com  

Eindredactie Nieuwsbrief:    Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl   
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