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Jaargang 7 nr. 10 d.d. 12 maart 2026. 

 

Kerkdienst zondag 15 maart 2026 

 

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door dhr. M.A. Lock uit Giessenburg. 

 

Om deze kerkdienst online te kunnen volgende, klikt u op de volgende link: 

 

http://tinyurl.com/2p8amnnx 

 

Collecten dienst zondag 15 maart 2026 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 15 maart 2026 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van 

Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodienst  

Zondag 15 maart 2026: dhr. L. Groenenboom, tel. 06-26031468. 

 

4e week veertigdagentijd 

Het bloemstuk: 

 

Eén bloem, het inzicht breekt door! We zien in middels één bloem,  

het licht dat doorbreekt is voorzichtig maar zichtbaar.  

Het nodigt uit om anders te zien, Niet alleen naar wat er nog niet 

is maar ook naar wat nieuws ontstaat. Kijk hoe kwetsbaarheid  

en schoonheid samenkomen.  

En voel dat dat in ons leven ook mogelijk is. 

 

Soms moeten we ons zelf dwingen met andere ogen te kijken naar 

elkaar, of juist niet en kijken naar hoe we eigenlijk allemaal  

zo uniek anders zijn met onze eigen identiteit. 

In de veertigdagenkalender van de VVP stond een mooi voorbeeld: 

Nederlanders, Frieslanders, Allinclusivelanders, Zwartepietenlanders, 

Doenormaallanders, Vroegerwasallesbeterlanders, Ecolanders, Migratielanders, Netflixlanders, 

Gedooglanders, Hol(le frasen)landers, Beginbijjezelflanders, 010 of 020 voetballanders, Agrolanders, 

Waterlanders, Nepnieuwslanders, Schaatslanders, Klimaatlanders, Coderoodlanders, 

Regenbooglanders, Kortinglanders, Twitterlanders, Giro555landers. 

Wij zijn allemaal anders,,,,maar schrik niet…we zijn allemaal Nederlanders! 

 
Zien met andere ogen 

Dit is het thema wat wij kozen voor deze periode en hoe mooi is het 

om te zien en horen dat het mensen inspireert en op dingen laat  

komen, die zo mooi bij dit thema passen. Zo hoorde ik van Ep dat  

hij bij het nadenken en het bekijken van het bloemstuk ineens op  

tekst van een lied kwam van Daniel Lohues.  

 

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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In het nummer “wat een geluk dat ik Hum niet ben” observeert hij hoe het leven van een ander persoon 

(een Hum) op alle vlakken misgaat. Hieronder een couplet uit dit nummer: 

Op een veurjaors vrijdagmiddag waren ze hiel vlot met hum klaor 

Ze wasten zich de handen en ze wezen naor de man hier boben de deure 

Hij had ok gien mooi lot. Marteld, kruuzigd, doodgemaakt en ok nog de zeun van God 

Wat een geluk dat ik Hum niet ben…..  

 

Bloemen vouwen 

Wat een enthousiasme!!!! Er wordt een groeiend aantal bloemen gevouwen en er worden zelfs servetten 

mee naar huis genomen om daar ook nog wat te doen.  

We worden voorzien van koffie en thee en er waren gezellige gesprekken. 

We gaan dapper door, elke zondag na de dienst een half uurtje en wie weet hebben we er dan echt heel 

veel!!! 

Dus….kom gerust een half uurtje vouwen. 

Heleen Dekker 

 

Verjaardagen 

18-03-2026: Julia de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 13 jaar. 

21-03-2026: dhr. S.P. de Geus, Vlasstraat 68, 3295 TN ’s-Gravendeel, 78 jaar. 

23-03-2026: dhr. J. Bouter, Rivierstate 59, 2953 HC  Alblasserdam, 83 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 
 

Kerkenraad en Bestuur 

 

Ambtsdragers 

Indien zich geen bijzonderheden voordoen zal de (her)bevestiging van genoemde ambtsdragers op 

zondag 22 maart 2026 plaatsvinden. 

 

Belangrijke data om te noteren 
 

Speciale bijeenkomst aangaande de toekomst van onze kerk op 

dinsdagmiddag 14 april om 14.00 uur of  

donderdagavond 16 april om 20.00 uur. 

 

Reguliere Jaarvergadering op donderdagavond 23 april om 19.30 uur. 

 

Alle bijeenkomsten zijn in de grote zaal. 

 

 

Speciale bijeenkomst 

 

In april wordt de gemeente uitgenodigd om mee te denken over de toekomst. Een breed begrip dat om 

nadere inkadering vraagt. Daartoe worden u en jij uitgenodigd. Ongeacht hoe oud of hoe jong je bent. 

Ongeacht of je een trouwe bezoeker van de kerkdiensten bent of zo nu en dan eens aanwaait. Weet je 

uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de toekomst van onze kerk. 

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd om onze gedachten te vormen en er met elkaar over in 

gesprek te gaan. Een middagdeel en een avonddeel zodat eenieder in de gelegenheid is om aan te sluiten. 

Beide delen zullen inhoudelijk hetzelfde programma hebben. Meer info volgt binnenkort. 

 

Het om de volgende dagdelen en tijdstippen. 

 

Dinsdagmiddag 14 april van 14.00 tot 16.00 uur. 

of 

Donderdagavond 16 april van 20.00 tot 22.00 uur. 
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Reguliere jaarvergadering 

 

Zoals ieder jaar zal op de Jaarvergadering het afgelopen jaar beleidsinhoudelijk en financieel besproken 

worden.  

 

Dit jaar is deze vergadering op donderdagavond 23 april om 19.30 uur.  

 

Dit jaar willen we ook inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan. En wel over het onderwerp privacy en de 

gemeente. Hoe gaan we om met het spanningsveld van medeleven en het respecteren van de privacy 

en veiligheid van de gemeenteleden. Het met naam en toenaam noemen van gegevens bevordert het 

gemeenteleven. Daar staat tegenover dat ‘heel de wereld’ met ons mee kan lezen en kijken. Deze 

openheid waarderen we zeer, maar brengt ook enige beperking met zich mee. Dit spanningsveld en de 

voordelen en de nadelen die het met zich meebrengt willen tegen elkaar afwegen. Om zo tot een 

werkwijze te komen die goed is voor het gemeenteleven en goed is voor de privacy.  

 

Autodienst (herhaalde oproep) 
 

De afgelopen jaren is het heel gewoon geworden dat er een autodienst bestaat, zodat mensen die wat 

verder weg wonen, dan wel slechter ter been geworden zijn, toch de dienst live in de kerk konden 

meemaken. Dat is per slot van rekening het allerfijnste. 

Afgelopen week werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Er is een chauffeur uitgevallen. 

Dat betekent dat er een gat valt van 13 zondagen waarvoor geen chauffeur beschikbaar is. 

U begrijpt het al….. ik doe een oproep of er mensen zijn in onze gemeente die een rijbewijs en een auto 

hebben om ons uit de problemen te helpen. We moeten er voor elkaar zijn is een veelgehoorde kreet de 

laatste tijd. Die kreet gebruik ik nu ook! Komt u ons uit de brand (chauffeursproblemen)helpen? Ik hoop 

het! 

 

Ik hoor graag van u. 

Peter Dekker 

Tel. 06 37238112. 
 

 

A C T I V I T E I T E N 

 

AGENDA 

 

Komende kerkdiensten 

22-03-2026: mw. ds. S. van Zeeland – van Cassel. 

29-03-2026: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

 

Crèche 
Afgelopen maandag hebben Evert en ik de crèche opgeruimd. Dat was hard nodig, je kon er bijna niet 

meer lopen. Dat is ook niet zo fijn voor onze huurders, de EHBO heeft daar de opslag. We kwamen daar 

het e.e.a. tegen waarvan we ons afvroegen of we het ooit nog zouden gebruiken. Van een aantal dingen 

was het ons duidelijk. Het was ons niet duidelijk wie de (voormalige) eigenaars zijn en of die hun spullen 

nog terug willen. Het gaat om een tweetal boxen, een peddel en een hobbelpaard. Bent u de eigenaar 

reageer dan s.v.p. binnen een week nadat u deze nieuwsbrief gekregen hebt. 

Bent u niet de eigenaar maar heeft u interesse in één of meer van deze spullen, reageer dan ook binnen 

een week. 

Als we geen reactie krijgen doen we de spullen weg. Hieronder de foto’s van de spullen waar het om 

gaat. 

Graag uw eventuele reactie naar peterdekker004@gmail.com of bel naar 0637238112. 

mailto:peterdekker004@gmail.com
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Colofon: 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief  

Woensdag 18 maart 2026 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw 

medewerking! 

 

Bereikbaarheid:  
Predikant:      Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553, 

predikant@elthetokerk.nl 

 

Pastorale zaken:       Gerda Vaartjes, 06-40574756, pastoraat@elthetokerk.nl  

  

   
Diaconale zaken:       Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com  
 Scriba:   
Reserveren zaalruimte    

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl  
Evert Wisgerhof, 06-14864658  

Elthetokerk:          stichtingelthetokerk@gmail.com   
Website:         www.elthetokerk.nl   
Contactpersoon media:  Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com  

Eindredactie Nieuwsbrief:    Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl   
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