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Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op 31 december 2025 zal nog een korte nieuwsbrief verschijnen.

Kerkdiensten

19 december 2025: afscheidsdienst mw. S. Poll - Daeschner
12.00 uur Voorganger: mw. ds. S. van Zeeland - van Cassel
21 december 2025: ds. H. Hartogsveld uit “s - Gravendeel

(Vierde Advent)

24 december 2025: Kerstavonddienst, aanvang 22.00 uur met
Annemike van der en
Marinus den QOudsten.
Zij lezen “A Christmas Carol”

25 december 2025: mw. ds. S. van Zeeland - van Cassel
(eerste Kerstdag)

28 december 2025: Kerstzangdienst (liedboek meenemen!!)

4¢ Advent

Er zijn roze en witte materialen te zien in het bloemstuk.

Het licht kruipt als het ware over de tafel versterkt door
stralende engelen. Van paars naar roze, van stilte naar vreugde.
De verwachting rijpt: het Licht breekt door.

Er branden 4 kaarsen, het licht is bijna compleet.

We wachten niet op iets groots maar op wat dichtbij komt,
aandacht, zachtheid, menselijkheid.

Geloven is openblijven, ruimte maken voor hoop,

ook zonder zekerheid.

Dat dit licht ons herinnert: het nieuwe begint klein, en wil in ons geboren worden!




Kerstmorgen.

Het laatste deel van het bloemstuk.

Laat u verrassen met kerkmorgen.

Er zal licht zijn, de kleur is wit,

de kleur van de belofte.

Kerstmorgen nodigt ons uit om stil te staan bij

wat ons verbindt. Niet door grote woorden

of vaste zekerheden, maar door aandacht, zorg en menselijkheid.
In kleine gebaren kan licht ontstaan: een open houding,

een vriendelijk woord, de keuze om elkaar niet los te laten.

Dat deze kerst ons mag herinneren aan wat we vandaag, hier en nu voor elkaar kunnen betekenen.

Heleen Dekker

Collecten dienst zondag 21 december 2025
Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met

vermelding van zondag 21 december 2025 aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie
Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de Nachtopvang Leger des Dordrecht: van
de straat.

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NLO4 SNSB 081 52 94 689 t.n.v.
Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Collecte avonddienst 24 december 2025
Ter bestrijding van de kosten wordt tijdens de uitgang een open schaalcollecte gehouden.

Collecten dienst 25 december 2025

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met

vermelding van dienst 25 december 2025 aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie
Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kinderen in de knel.

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NLO4 SNSB 081 52 94 689 t.n.v.
Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Collecte dienst zondag 28 december 2025

Bij de uitgang wordt een open schaalcollecte gehouden ten behoeve van kerkelijke doeleinden.

U kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken op het rekeningnummer van de kerk: NLO4
SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Autodiensten

Zondag 21 december 2025: dhr. N.A. Jongebreur, tel.06-26338918.
Kerstavond 24 december 2025: dhr. L. Groenenboom, tel. 06-26031468.
Eerste Kerstdag 25 december 2025: dhr. C. Bezemer, tel. 06-26770364.
Zondag 28 december 2025: mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462.
Verjaardagen

15-12-2025: mw. G.C. Bouter — Holleman, Rivierstaete 59, 2953 HC Alblasserdam, 81 jaar.
16-12-2025: mw. L.H. Uitermarkt - Verbrugge, Zeelt 124, 2954 BK Alblasserdam, 86 jaar.
24-12-2025: mw. B.R. Resseler - Vink, Waterlinie 31, 2965 CC Nieuwpoort, 76 jaar.

Huwelijken
18-12-2025: dhr. N.A. Jongebreur en mw. M. Jongebreur - v.d. Boogert, Bilderdijkstraat 54,

2951 TD Alblasserdam, 56 jaar.



Bericht van de kerkrentmeesters

Deze week heeft of krijgt u de jaarlijkse envelop met het verzoek het jaar goed te maken via de
kerst/eindejaarcollecte.

De opbrengsten van de wekelijke collecten en de digitale bijdragen blijven helaas nog iets achter.
Wilt u daarbij rekening houden met uw bijdrage?

Alvast bedankt en hopelijk zien we u bij de feestelijke bijeenkomsten op kerstavond en kerstmorgen.

ACTIVITEITEN

AGENDA

Komende kerkdiensten

04-01-2026: nieuwjaarsbegroeting.

11-01-2026: mw. L. Bosveld uit Zierikzee.

18-01-2026: mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

KOFFIEOCHTEND

De intekenlijst voor de verlengde koffieochtend met erwtensoep op
14 januari 2026 ligt elke zondag in de hal van de kerk.

Met vriendelijke groet,

Gerda van der Made.

INLOOPMIDDAG

Op vrijdag 19 december 2025 kan vanaf 15.30 uur iedereen weer binnenlopen om de maand met
een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de kleine zaal gehouden. Van
harte welkom! In verband met de kerstdagen is de inloopmiddag een week vervroegd.

Ontvangen:

Met elkaar “"bomen” over kerst op de koffieochtend.

Woensdag 10 december was het weer zover: een vaste groep Eltheto'ers was naar de koffieochtend
gekomen. Geen doorsnee bijeenkomst. Maar een ochtend in het teken van kerst. Qua feestelijke
lekkernijen, zoals boterletter, sneetjes krentenbrood, chocomel met slagroom en bonbons. Dat voor wat
betreft de inwendige mens. Maar ook de innerlijke mens kwam aan z'n trekken.

Veel van de aanwezigen gaven aan de ochtend een kerstfeestelijk tintje met verhalen en een enkel
gedicht.

Zo las Bep het gedicht "De kerstgedachte” voor dat in het teken stond van “samen delen”.
Corry Heykoop lepelde een kerstverhaal op met de titel "Hoe mijn kerstdiner in de soep liep. “"Verrassend
einde: smakelijk eten in de Mac.

De volgende, die aan het woord kwam, was Ep. Hij reeg enkele teksten aaneen o.a. over een vader die
zijn zoontje een verhaal voorlas waarin Keizer Augustus voorkwam. Het jochie viel z'n vader in de rede:
Pap, dat heb je vorig jaar ook al gelezen.

Normaal gesproken zou Annemarie ook zeker iets hebben voorgelezen. Maar zij was ziek. Floor nam het
van haar over. 't Werd het gedicht Witte Kerst van Godfried Bomans.

Leendert was de volgende die van zich liet horen. Het betrof een verhaal over eten in hel en hemel. In
het eerste geval ondoenbaar. In de hemel door de onderlinge hulp.
Hartverwarmend succesvol.

Na een korte pauze was het woord aan Addy. Zij had een verhaal passend in de sfeer van al-dan-niet
misdrijfplegers. Maar wel positief eindigend met een grote bos bloemen aan de deur.



Ep bracht nog enkele persoonlijke verhalen naar voren, waarin Faakje een rol speelde.

Gerda las uit de vrijzinnige kerstbundel 2025 het verhaal “Iedereen in de stal” voor van Erik Jan Tillema.
Het verhaal waar zijn twee jonge kinderen aan het eind vragen: Maar wat is God dan?” Maar hoe vertel
je dat jonge kinderen?

Marja was de laatste die aan het woord kwam. Met een gedicht “Overpeinzing”. Over het jaar dat voorbij
is. En het nieuwe jaar dat gaat beginnen.

En daarmee was het "bomen” rond kerst voor die ochtend afgelopen.
Gerda bedankte alle aanwezigen en allen die een bijdrage hebben geleverd in de goede verzorging.
Nico Verloop.

Kerstmarkt 2025

Op vrijdag 12 december jl. was het dan weer zover! Na weken van voorbereiding, verwerken van
bestellingen en het maken van de bestelde kerststukken en kerststukjes voor de vrije verkoop en
allerhande andere artikelen (te veel om alles op te sommen), was alles weer in gereedheid gebracht om
de Kerstmarkt om 13.00 uur te openen. Het werd een gezellige middag met een behoorlijk aantal
bezoekers die voor de omzet zorgden. Minder druk dan in andere jaren maar het heeft toch alles bij
elkaar genomen een resultaat opgeleverd van € 1.746,45, prima dus!! Niet alle kerststukken werden
verkocht maar werden deze op de tafel in de hal van de kerk uitgestald en kon men die in de dagen erna
alsnog kopen. U weet niet wat u mist als u nog geen aankoop hebt gedaan....... Er werden ook heel wat
complimenten uitgedeeld aan de maaksters van de kerststukken/jams, cakes, kaarten en ga zo maar
door.

Kortom, een heel geslaagde gebeurtenis echt Eltheto waardig! Kerkenraad en Bestuur willen alle
medewerk(st)ers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Er is heel veel tijd in gestoken.

Mogelijk bent u nieuwsgierig naar de uitslag van de mandenloterij. Er waren weer veel artikelen
aangeleverd voor de mandenloterij.

De 1¢© prijs ging naar Addy Groenenboom (echt een verrassing want zij wist het niet).

De overige prijzen werden toegekend aan Nico en Corry Verloop, Corrie Snel, Ernst Hartsuiker, Adrie Boer
en Ep Huttinga. Het was wat gepuzzel wie nu wat gewonnen had werd op z'n Eltheto’s opgelost.

Volgend jaar weer? Wie weet: de tijd zal het leren........

Cor Resseler

Kerstboom

Wie zondag in de kerk was, heeft het gezien: er staan twee nieuwe kerstbomen in de kerk. Twee jaar
geleden ontving de Stichting een gift van de organisatoren van de Elthetotafel voor ‘één of twee nieuwe
kerstbomen’. Het was kennelijk opgevallen dat de oude boom zijn beste tijd had gehad. Zowel bij het
opzetten als bij het afbreken raakte de boom een volle emmer naalden kwijt. Het verbaast me al jaren
dat de boom er desondanks toch als kerstboom uit bleef zien. De Stichting nam de gift dankbaar aan,
maar wilde niet over een nacht ijs gaan. Besloten werd de aankoop even te parkeren, hoewel het ook
toen al elk jaar een heel project was om de boom op te zetten en daarna via halsbrekende toeren op een
wankele trap en met een ladder de lampjes en de ballen erin te doen. Daar komt bij dat de groep
vrijwilligers gestaag afnam, de overblijvende helpers steeds ouder werden en slechter ter been. Als
tussenstap hebben we vorig jaar de boom al met een derde ingekort en over het resultaat waren we best
tevreden. Aanvankelijk was het plan ook dit jaar weer een ingekorte boom op te tuigen. Toen we op het
‘moment supréme’ slechts met vier personen aanwezig waren om de boom op te zetten, hebben we het
besluit om t.z.t. tot aankoop van een nieuwe boom over te gaan maar direct uitgevoerd. Het komt er
ongeveer op neer dat de ene boom bij elkaar gegeten is door de deelnemers aan de Elthetotafel
(waarvoor onze grote dank!) en de andere door de Stichting is betaald. Het resultaat mag er zijn! Met
z'n tweeén hadden we in een kwartier beide bomen staan. De takken hoef je alleen maar uit te klappen
en de lampjes zitten er al in. Alleen nog wat ballen erin en er staan twee fraaie bomen links en rechts op
het podium. Met ertussen het prachtige kerststuk op de tafel.



Het lijkt me een mooie verwijzing naar het Licht van kerstmis. Ik wens ons toe dat we als gemeente nog
vele jaren van deze verwijzing kunnen genieten. Ik wens u allen mooie kerstdagen en alvast een gezond,
inspirerend en vredig 2026.

Evert Wisgerhof

LEZERSBIJDRAGEN

Van onze columniste Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:
Alweer een kerstverhaal.

Pffft. Nou weten we het wel van die ezel en Jozef en Maria.

Waarom zat ze eigenlijk niet op een paard. Die waren er toch ook al. En die wijzen waarom kwamen ze
niet uit het westen?

Als ik de wereld nu bezie moet de wijsheid niet uit het oosten vandaan komen. Waarvandaan wel, weet
ik ook niet zo goed.

Zou Josef trouwens mee gepuft hebben tijdens de bevalling of was hij het type van: Ik ben even weg en
kom terug als alles achter de rug is. Dat vertelt het verhaal niet.

En die stal, die was natuurlijk niet geisoleerd en zonder zonnepanelen.

En hoe lang duurden die persweeén wel niet. Ook zo’n dingetje waar een vraagteken achter staat.

En als er eenmaal een vraagteken komt, dan verschijnen er steeds meer en voordat je weet wordt het
een verschrikkelijk onduidelijk verhaal.

En dat kindje dan, dronk dat goed? Sliep ie 's nachts door of was het een huilebalkje. Weten we ook niet
he.

Hoe was het als kleuter en later in de pubertijd. Hoe ging dat dan. Verzette hij zich of was het een
meegaande puber. Die zijn er immers ook!!

En stel nou dat Maria tegen de verwachting in een meisje had gekregen, hoe zou de wereld er dan uit
gezien hebben. Waren we dan een matriarchaal tijdperk ingeschoten. Denk daar maar eens over na. Zou



de kerk dan gewoon een clubhuis geworden zijn.

Oh jee, mijn gedachten vliegen weer alle kanten op. Terug naar het verhaal.

Het kindje kwam ter wereld en het was voor ons allemaal.

Maar die zondes hé. Waar laten we die.......

Daar heb ik ook geen antwoord op. Er zijn trouwens weinig dingen waar ik een antwoord op heb en ik
voel me er prima bij.

Wees lief voor elkaar, kijk en luister naar de mensen om je heen. Dat is het enige dat je kunt doen.

Maar beperk het niet alleen tot de maand december, want dat zou een beetje summier zijn.
En dat clubhuis....... dat vind ik toch nog een optie.

Bep, bedankt voor jouw vrijwel wekelijkse bijdragen aan de nieuwsbrief!!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Dinsdag 30 december 2025 voo6r 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden
aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw
medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
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