elthetO

Gemeente
alblasserDam

Jaargang 6 nr. 32/33 d.d. 7 augustus 2025.

De volgende nieuwsbrief geldt, evenals deze nieuwsbrief, voor twee weken!

De diensten worden live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende Ilink aan:
http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen.

Kerkdiensten:

Zondag 10 augustus 2025
Deze dienst zal worden geleid door dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld.

Zondag 17 augustus 2025
Deze dienst zal worden geleid door dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht.

Collecten dienst zondag 10 augustus 2025
Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met
vermelding van zondag 10 augustus 2025 aan:
1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van
Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Sihva.
2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NLO4 SNSB 081 52 94 689 t.n.v.
Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Collecten dienst zondag 17 augustus 2025
Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met
vermelding van zondag 17 augustus 2025 aan:
1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie
Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Diaconaal Noodfonds Alblasserdam.
2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NLO4 SNSB 081 52 94 689 t.n.v.
Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Autodiensten
Zondag 10 augustus 2025: dhr. L. Groenenboom, tel. 06-26031468.
Zondag 17 augustus 2025: dhr. C. Bezemer, tel. 06-26770364.

Wijzigingen preekrooster

In theorie en op papier klopt het preekrooster wel, daar mag u van uit gaan. Het kost wel moeite en tijd
om alles ingevuld te krijgen, maar daarvoor zorgen de invullers van het preekrooster. Toch doen zich in
de loop van het jaar wel eens gebeurtenissen voor waardoor er kerkdiensten worden afgezegd. Helaas
is dit ook in 2025 het geval en met name in de vakantieperiode. Dat is dan dubbel lastig, want het kost
dan heel veel moeite en tijd om een oplossing te vinden. In de vorige nieuwsbrief stond de naam van de
voorganger voor de dienst van 17 augustus aanstaande vermeld: ds. Jan Klijnsma. Helaas heeft hij zich
om gezondheidsredenen moeten afmelden. Het herstel daarvan gaat (veel) langzamer dan mocht
worden aangenomen. Jan Klijnsma kennende heeft hij de dienst met pijn in het hart moeten teruggeven
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want hij gaat immers graag bij ons voor. Hij heeft mij gevraagd zijn hartelijke groeten aan de
gemeente over te brengen, bij deze dus! Op onze beurt wensen wij hem veel sterkte en beterschap en
hopen we dat hij op 9 november 2025 weer bij ons kan voorgaan!

Gelukkig is ook dit keer weer gelukt om toch een voorganger te vinden hoewel dat wel leidt tot
verschuivingen in het rooster.

De dienst van 17 augustus 2025 zal nu worden geleid door Gerrit Barendrecht en is Lieke Bosveld uit
Zierikzee in de gelegenheid om de dienst van 24 augustus 2025 voor haar rekening te nemen.

Vanaf deze plaats bedanken wij de beide voorgangers voor hun medewerking en de leden van Kerkenraad
en Bestuur voor het meedenken.

Met vriendelijke groet,
Ernst Hartsuiker en Cor Resseler

Startzondag
Op 14 september aanstaande vieren we de startzondag: de start van een nieuw kerkelijk jaar. Het thema

is ‘Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods geest’.

Over de precieze invulling wordt nog nagedacht, maar wat niet zal ontbreken is de traditionele lunch.
Na de kerkdienst en het koffiedrinken willen we graag met elkaar lunchen, waarbij voor zover mogelijk
iedereen zelf iets meeneemt. Zelf gemaakt of zelf gekocht, zoet of hartig, eten of drinken, warm of koud.
Verras een ander met jouw gerecht, verras jezelf door iets nieuws uit te proberen.

Doet u weer mee?

Groet, Inge

Verjaardagen
07-08-2025: mw. M. Zanen-van der Wel, Venuslaan 35, 2957 HL Alblasserdam, 81 jaar.

08-08-2025: dhr. B.M. Luksen, Zeelt 126, 2954 BK Alblasserdam, 79 jaar.
08-08-2025: dhr. 1. Torn, Vijverhof 4, 2951 CP Alblasserdam, 75 jaar.

Huwelijken
08-08-2025: dhr. C. Bezemer en mw. L. Bezemer-Baan, Haven 71, 2951 CC Alblasserdam, 63 jaar.

15-08-2025: dhr. J. Bouter en mw. G.C. Bouter-Holleman, Rivierstaete 29, 2953 HC, Alblasserdam,
58 jaar.

ACTIVITEITEN
AGENDA

Komende kerkdiensten
24-08-2025: mw. L. Bosveld uit Zierikzee.
31-08-2025: mw. ds. H. Radstake uit Woerden.

KOFFIEOCHTEND

Op woensdag 13 augustus 2025 vanaf 10.00 uur is er weer een
koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal
voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Kom langs, het
wordt van harte aanbevolen!!!

Tijdens de koffieochtend kan alvast worden ingetekend voor het
jaarlijkse uitje van de koffiegroep op 10 september 2025. De
intekenlijst ligt vanaf die ochtend elke zondag in de hal van de kerk.

Het uitje begint om 09.30 uur in de kerk met koffie en gebak waarna we met eigen chauffeurs naar
Zuidland rijden om een vaartocht over de Bernisse te maken met onderweg een uitgebreide lunch in een
aan het water gelegen uitspanning. De kosten bedragen € 16,00 per persoon.

Met vriendelijke groet,

Gerda van der Made.



LEZERSBIJDRAGEN

Van Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:
Hoe dan

Hoe moet ik dat nou weer doen? Hoe krijg ik die blouse aan en hoe smeer ik mijn boterhammetje. Geen
idee eigenlijk. Hoe gaat dat shirt over mijn hoofd. Niet dus.

Mijn rechterarm wist het ook niet. Die stond in de ‘ik doe even niet meer mee stand".

Dat liet ie me voelen ook. Hij deed heel onaardig en hing een beetje nutteloos naast me.

Zomaar ineens begaf hij het. Dat is niet helemaal waar, hij stribbelde al een paar weken tegen, maar ik
kon nog wel gewoon een bordje uit de kast pakken en de was ophangen. Nu was een knijper pakken al
ingewikkeld. Laat staan erin knijpen.

Toch lastig als je rechts bent. Dan kom je er meteen achter dat het leven met twee armen zoveel
makkelijker is en dat handen geniale ontwerpen zijn.

De voordeur opendoen werd een obstakel. Links trekken en rechts draaien lukt niet.

En wat te denken van douchen en afdrogen. Bij de helft van je lijf kan geen handdoek komen. Onhaalbaar.
Trouwens, wel pas gehoord dat de thuiszorg ook een helft droogt. Het is een weetje. Het kan een keer
van pas komen.

Een pannetje optillen. Gaat niet!

Kookvocht afgieten. Hoe dan?

Een pen vast pakken. Uh....... moeilijk.

Kopje afspoelen en afdrogen. Geen idee.

Wat kan een lijf toch gillen als er iets mis is.

En dan slapen. Waar laat ik mijn arm. Kussen eronder, kussen weer weg, dunner kussen. Ook geen
succes. Dat wordt een lange nacht.

En dan de volgende morgen weer opstaan. Dat moet over die rechterarm. Dat is niet grappig. Dat worden
heel gezellige dagen van thuis zitten en een beetje rond keutelen. Dat is echt mijn ‘ding"”.

Had ik al gezegd dat als je je linker arm beweegt, je rechterarm niet helemaal stil hangt. Die krijst dan
weer. Een mens kan ook niks hebben.

Fietsen kan natuurlijk ook niet, want het stuur vasthouden is een probleem en ik zit ook niet meer in de
leeftijdscategorie die ervan uit gaat dat het met één handje wel gaat lukken. Ik probeer het in ieder geval
niet uit. Ik kan ook heel verstandig zijn.

Na zo'n beslissing ben ik echt trots op mezelf!!!

Maar de fiets lonkte naar me. Eigenlijk vond ie dat ik het best kon proberen.

Mijn zoon appte: ik ga niet zeggen ‘kijk je een beetje uit”.

Ik kom er steeds meer achter dat jij je kinderen kent, maar dat zij jou ook kennen.

Tot zover.

Wel een ‘stukkie’ getikt. Ging niet echt van harte, maar een mens moet zijn eigen vrolijkheid levend
houden. En nu? Hij doet het weer, anders dan voorheen, maar toch......ik ben weer blij met hem.

Dank je wel Bep en een voorspoedig herstel van de arm!

Orgelperikelen
Nu ik toch bezig ben met de nieuwsbrief, even het volgende.

Met enige regelmaat ziet u mij (desnoods onder de dienst) in de orgelkas verdwijnen om het orgel aan
de praat te krijgen en te houden. Dat geeft wel enige onrust tijdens het orgelspelen en dat begint

's morgens al voor de dienst: doet het orgel het wel of niet. Welk register heeft er vandaag geen zin in
en ga zo maar door. Nu “beschikken” wij in onze kerk over een duizendpoot, luisterend naar de naam
Ton Rosloot. Hoe die het iedere keer weer voor elkaar krijgt om storingen te verhelpen of tot een
aanvaardbaar niveau terug te brengen is een grote prestatie waarvoor wij hem veel dank verschuldigd
zijn. De uren zijn niet te tellen die hij al in het orgel heeft gestoken.

Momenteel is er nog een storing in de winddruk, die fluctueert terwijl het een constante druk moet zijn.
Het zal u mogelijk opvallen dat met enige regelmaat en bij gebruik van enkele registers (met name de
pedaalregisters) die nhormaal om veel wind vragen het volume inzakt. Meestal kun je er om heen spelen
door bepaalde registers niet of niet tegelijk te gebruiken, maar soms vraagt de tekst van de liederen om
een fortissimo-volume op te bouwen. De oorzaak van het inzakken van de winddruk kan van alles zijn:



lekkage in de windkanalen, windbalg, windmotor etc. Dit wordt uitgezocht en ben ik weer heel erg blij
met “onze” Ton Rosloot!

Dat werkt kostenbesparend want als er een orgelbouwer aan de pas moet komen dan wordt dat een dure
zaak.

Mocht u misschien het idee krijgen dat ik verlangend uitkijk naar een ander orgel, dan wil ik dat idee
graag wegnemen. Ons orgel heeft een aantal fraaie mogelijkheden, speelt erg prettig etc. Kortom, ik
kruip elke zondag weer met plezier op de orgelbank!

Ik eindig met Ton Rosloot heel erg te bedanken voor zijn inzet voor, zo mag ik het wel noemen, zijn
instrument dat destijds met zoveel liefde in ons kerkgebouw is geplaatst.

Cor Resseler

Verschijningdata nieuwsbrief tijdens de vakantieperiode
In verband met de vakantieperiode zal de nieuwsbrief een aantal keren om de veertien dagen worden
uitgebracht (zie onderstaand schema).

Uiterste inleverdatum kopij Verschijningsdata
20 augustus 2025 21 augustus 2025
Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 20 augustus 2025 voor 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden
aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw
medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl



http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/

