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Jaargang 5 nr.37, d.d. 12 september 2024.  

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur 

De dienst van 15 september 2024 zal worden geleid door ds. H. Hartogsveld uit ’s Gravendeel. 

 

Collecten 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 15 september 2024 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van 

Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor een actuele situatie (zie en lees 

onderstaande toelichting). 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Toelichting diaconale collecte: 

De collecteopbrengst van aanstaande zondag is bestemd voor een actuele situatie. 

Een actuele situatie….de wereld zit op dit moment vol met situaties die schrijnend genoeg zijn om een 

extra gift aan te doen. Wij hebben ons als diaconie dan ook afgevraagd wat doen we…wat is wijs…wat is 

nodig? 

Als je het nieuws volgt zie je beelden voorbij komen die niet nieuw zijn voor je gevoel. Denk alleen al 

aan de hongersnood in Afrika. Huilende, zieke, magere kinderen met ouders vol van onmacht en een 

schreeuw om hulp in hun ogen te lezen. En dan besef je, op onze leeftijd, dat dat nieuws is wat heel lang 

geleden ook aan ons voorbij kwam. Het raakte je zo erg en het raakt je nog erger dat je het nu weer 

ziet. Maar dat niet alleen. Denk aan de kinderen in Palestina en Israël die de dupe zijn van een door 

volwassenen veroorzaakt conflict. Kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog en geweld op zoveel 

plaatsen ter wereld. 

Nu zijn wij van mening dat we een collecte moeten houden voor het Rode Kruis. Zij bieden op vele 

plaatsen humanitaire hulp! Zij geven als missie aan: 

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en 

gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dit is onze missie! Ook bijzondere aandacht 

gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere 

noodsituaties. 

Als u dit leest hopen wij dat het een reden is voor wat extra euro’s in de zak zondag, om een iets groter 

bedrag te storten of wat meer collectebonnen af te knippen en te schenken! 

Onze dank is groot! 

 

De diaconie 

 

Autodiensten 

Zondag 15 september 2024: dhr. C. Bezemer, tel. 06-26770364. 
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Verjaardagen 

11-09-2024: dhr. C. Bezemer, Haven 71, 2951 GC  Alblasserdam, 84 jaar. 

18-09-2024: mw. A.G. Labrijn – de Jong, Burg. Boudet van Damstraat 36, 2969 HZ  Oud-Alblas, 92 jaar. 

21-09-2024: mw. A. Krijnen – Dupain, Noachstraat 14, 2951 AG  Alblasserdam, 88 jaar. 

22-09-2024: dhr. N.A. Jongebreur, Bilderdijkstraat 54, 2951 TD  Alblasserdam, 82 jaar. 

 

Kerkenraad en Bestuur 

 
Startzondag 

 

Op 22 september vieren we startzondag; de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Dat doen we 

traditiegetrouw met een lunch, waar iedereen naar eigen inzicht een bijdrage aan kan leveren. 

Zelfgemaakte of zelf gekochte hapjes en/of drankjes, alles is welkom. Na de kerkdienst en de koffie gaan 

we gezamenlijk genieten van de samengestelde lunch! 

De kinderen van de kinderkring krijgen binnenkort een uitnodiging voor de startzondag want ook voor 

hen start het seizoen weer. Bea en Ronald hebben een leuk programma gemaakt om het nieuwe seizoen 

in te luiden.  

Schrijft u 22 september vast in uw agenda? 

 

Groet, Inge Nieuwenhuis 

 

Nog en korte aanvulling, verzorgd door Bea Nauta: 

Op de startzondag , bij de kinderviering gaan we ook met dat thema aan de slag. Binnenkort kun je de 

uitnodiging verwachten, als je die ziet, weet je al hoe laat het is. Houd je brievenbus in de gaten als je 

op de basisschool zit en/of je al vaker bij een van de kindervieringen bent geweest. 

Tot ziens op 22 september! 

 

Jaarthema 

 

Zoals elk jaar hebben we weer een jaarthema gekozen, een thema dat ingaat tijdens de startdienst. 

Als teken van het vorige jaarthema “GA JE MEE?” stond de koffer in de kerk. Er komt nu iets anders voor 

in de plaats. Ik kan u nu al vast verklappen dat het iets groens wordt. Groen is namelijk de kleur van de 

hoop en groei in de toekomst. Afgelopen jaar zijn er leuke en mooie dingen ontstaan rondom het thema. 

En er waren veel positieve reacties, gezellige activiteiten en ontmoetingen! We gaan zien wat het nieuwe 

thema ons brengt. 

Het nieuwe thema wordt “GELOVEN IN DE TOEKOMST”. 

Wat is er toepasselijker dit jaar? We hebben straks weer een nieuwe predikant, we hebben gevoeld en 

gezegd dat we verder moeten, mogen en kunnen met onze geloofsgemeenschap. Dat we geloven in de 

toekomst van de Elthetokerk. Er zijn allerlei energiebesparende maatregelen genomen door de stichting. 

Ook dat is geloven in de toekomst. Maar er is meer waarom we dit hebben gekozen. 

De toekomst is datgene wat met zestig minuten per uur op ons afkomt. Het is niet iets dat losstaat van 

het heden, iets dat ‘daar ergens’ is en dat zal dan wel. Het is naar ons onderweg en we gaan ermee te 

maken krijgen. De toekomst is voor veel generaties op nieuwe manieren onbestendig geworden. De 

toekomstige wereld waarin onze kinderen opgroeien, wordt onzekerder en onbekender.  

Maar wij blijven geloven in de toekomst toch??? 

De volgende vragen kunnen wij ons het komende jaar zo af en toe eens stellen, er over nadenken, over 

discussiëren, activiteiten er rondom ondernemen.  

Hoe ben je als vrijzinnige naar de toekomst op weg? Hoe blijf je onderweg? Hoe blijf je hoopvol? Hoe 

kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, de medemens, de samenleving, de schepping, onze 

geloofsgemeenschap. 

Tijdens de lunch op 22 september wordt u gevraagd om de zin af te maken: Ik geloof in de toekomst 

omdat…… Hoeft niet ingewikkeld te zijn, mag anoniem en gelooft u niet in de toekomst, geef dat dan ook 

rustig aan. Zo ontstaat een tekst over onze/uw mening over de toekomst. Maar u kunt daar nu vast over 

nadenken. 

Laten we er een mooie toekomst van maken en hoe we dat het komende jaar doen…daar wordt nog over 

nagedacht. 
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Heleen Dekker 

 

Bericht van de kerkrentmeesters 

 

Het is al weer een tijdje geleden dat wij ons via de nieuwsbrief tot u allen richtten. 

Dat betekent niet dat wij hebben stilgezeten, wij proberen zoveel mogelijk te handelen volgens de 

begroting 2024, zowel wat betreft de uitgaven als de inkomsten. 

 

In 2024 verwachten wij de nodige inkomsten te verwerven om de uitgaven te kunnen dekken.  

De uitgaven blijven aardig binnen de begroting. Ook al omdat een nieuwe predikant wat langer is 

uitgebleven dan gehoopt, maar dat is hopelijk binnen afzienbare tijd over. 

 

De bijdragen van de gemeenteleden moeten dus toch binnen de begroting blijven. 

De toezeggingen bij kerkbalansactie van januari brachten zoals verwacht (verhuizingen en bedankjes) 

iets minder op dan in 2023, maar we komen met een bedrag van ruim € 35.000,-- toch aardig bij het 

begrote bedrag van € 37.000,--. En enkele leden hebben zelfs iets meer overgemaakt. Misschien een 

tip voor u. 

 

De paascollecte bracht € 934,50 op terwijl € 1.200,-- was begroot en in 2023 nog € 1.470,-- opbracht. 

Is dit een gevolg van het niet meer mee kunnen sturen van een acceptgirokaart? Er werd maar van 34 

leden een bijdrage ontvangen. Dit is toch wel een teleurstelling! 

 

De wekelijkse collecten tijdens de diensten en de digitale collecten blijven helaas achter.  

Komt dit door het minder contante geld wat in de portemonnee zit?  

Dit is eenvoudig op te lossen als je niet iedere week iets wil overmaken. Schaf dan collectebonnen aan. 

Die zijn iedere zondag (vellen van 20 van € 1,-- of 20 van € 2,--) te verkrijgen bij Ernst of Wim en je 

betaalt ze via een overschrijving naar onze bankrekening. 

 

We hebben natuurlijk ook een paar meevallers: zo bracht de Elthetomarkt iets meer op, werden er 

schilderijen verkocht en ook via het verjaardagfonds kwam weer wat meer binnen. 

 

Alles bij elkaar zijn we wel tevreden, maar het kan beter! 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Wim Timmer 

 

Van de Stichting 
 

Deze keer eens wat anders dan verduurzaming. Als u goed hebt opgelet heeft u kunnen zien dat er de 

afgelopen tijd nog meer ‘vernieuwingen’ zijn geweest in en aan het kerkgebouw. 

 

Nieuwe gordijnen in de grote zaal 

 

 
 

 

De organisatoren van de Elthetotafel houden soms 

wat geld over en willen dat graag besteden aan iets 

waar we allemaal wat aan hebben. 

Deze keer waren de gordijnen in de grote zaal aan 

de beurt. Ik weet niet hoe lang de oude er al 

hingen, maar ze waren wel aan vervanging toe. 

Sinds de zomervakantie hangen er nieuwe, kundig 

gemaakt door Marian Jongebreur. 

 

Als Stichting zijn we heel blij met zulke initiatieven. 

Alle betrokkenen hartelijk dank! 
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Naambordje 

In Eltheto-taal van januari 2019 staat dat onze gemeente een nieuwe naam krijgt: Protestantse 

Gemeente Eltheto i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Daarvoor waren wij een Hervormde 

Gemeente. Aan de gevel naast de hoofdingang hing een bordje met die naam. Dat bordje is daarna 

weggehaald en alleen enkele schroeven in de gevel herinnerden eraan dat wij ooit een naam hadden. 

Toen enkele voorbijgangers mij een keer de vraag stelden ‘Wat is dit voor kerk?’ realiseerde ik me het 

gemis van een naambordje. Met de logo’s van de PKN en de VVP was snel een ontwerp gemaakt en na 

nog wat artistieke adviezen van Arwin (ook vanaf deze plaats hartelijk dank hiervoor!!) hadden we een 

nieuw naambordje in een eigentijdse vormgeving. 

 

 
 

Een volgende keer hoop ik u weer bij te praten over de vorderingen (en vertragingen) rondom de 

verduurzaming van ons kerkgebouw. 

 

Evert Wisgerhof 

 

A C T I V I T E I T E N 
AGENDA 

 

Komende kerkdiensten 

22-09-2024: dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude. 

29-09-2024: mw. ds. H. van Geerenstein uit Rhoon. 

 

 

 

Colofon: 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief  

Woensdag 18 september 2024 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw 

medewerking! 

 

Bereikbaarheid:  
Predikant:      Vacant  

Pastorale zaken:       Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com   

    
Diaconale zaken:       Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com  
Scriba:   
Reserveren zaalruimte    

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl  
Evert Wisgerhof, 06-14864658  

Elthetokerk:          stichtingelthetokerk@gmail.com   
Website:         www.elthetokerk.nl   
Contactpersoon media:  Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com  

Eindredactie Nieuwsbrief:    Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl   
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