
Liturgie voor de viering van zondag 28 juli 2024 

Thema ‘Omdenken’ 

 

Voorganger:  Mevrouw M. Nieuwenhuis – den Dulk uit Schiedam 

Organist:  Cor Resseler 

 

Welkom en mededelingen 

 

Openingslied 

 

Wees de grond onder mijn voeten (melodie psalm 146) (tekst Reinier Kleijer) 

Wees de grond onder mijn voeten 

wees het dak boven mijn hoofd 

wijs mij richting op de route 

naar de toekomst ons beloofd 

Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk. 

 

Wees de stem in onze stilte 

en het oor dat ons verstaat 

wees de warmte als de kilte 

onze liefde sterven laat; 

En geef steeds betekenis 

aan de vraag wat leven is. 

 

Wees de ziel van mijn gedachten, 

wees de drijfveer van mijn hand. 

Breng het Rijk dat wij verwachten 

mede door ons doen tot stand 

Inspireer ons dag aan dag 

met uw Geest en geef ons kracht. 

 

Votum en groet 

 

Antwoordlied 

Wees de zekerheid als twijfel 

ons verlamt tot op het bot. 

Laat in ons het inzicht rijpen 

van wat mensen noemen ‘God’, 

en zaai twijfel in mijn geest 

als ik u te zeker weet. 

 

Inkeer – stilte – gebed 

 

Lied 657 : 1, 2, 4 Zolang wij ademhalen 

 

Lezing: Genesis 12 : 1 – 3 

 

Lied: 803 : 1 Uit Oer is hij getogen 

 

Lezing: Romeinen 12 : 1-2 en Galaten 5 : 1 

 

Lied 924: Verdoofd en schamper 1 en 3 

 

Lezing: Matt. 5 : 1 – 10 

 

Lied 991: 1 – 4 De eersten zijn de laatsten 



 

Meditatie: Omdenking 

 

Stilte 

 

Orgelspel 

 

Gebed, stil gebed, onze vader 

 

Diaconaal moment 

 

Slotlied 419: Wonen overal nergens thuis 

 

Uitzending en zegen 

 

Orgelspel 


