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Jaargang 5 nr.23, d.d. 6 juni 2024 

 

Deze nieuwsbrief geldt voor 2 weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 juni 2024. 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdiensten: 

9 juni 2024:  de heer G. Barendrecht uit Barendrecht. 

16 juni 2024: mw. ds. Hester Radstake uit Woerden. In deze dienst wordt  

het Heilig Avondmaal gevierd 

Beide diensten beginnen, zoals gebruikelijk, om 10.00 uur. 

 

Collecten 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 9 juni 2024 aan: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  ten name van 

Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de Noodopvang Papendrecht; 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

De collecten tijdens de dienst van zondag 16 juni 2024 (bij digitale overmaking de datum vermelden) 

zijn bestemd voor: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  ten name van 

Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland; 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten 

Zondag 9 juni 2024:  dhr. Leo Groenenboom, tel. 7070687. 

Zondag 16 juni 2024  mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462. 

 

Verjaardagen 

08-06-2024: dhr. R.W.P. Uitermarkt, Zeelt 124, 2953 CT  Alblasserdam, 88 jaar. 

17-06-2024: dhr. C.F. Snoek, Sleutelbloemplein 12, 3355 SH  Papendrecht, 87 jaar. 

17-06-2024: Floris de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 5 jaar. 

22-06-2024: mw. N. Versluis – Stuurman, Rijnstraat 240, 2953 CT, 90 jaar. 

 

Huwelijken 

21-06-2024: dhr. en mw. A. van Houwelingen-Klein Beekman, Azaleastraat 20, 2951 BB  Alblasserdam, 

          50 jaar. 

 

Thema LEEF JE MEE 

De periode met dit thema is al weer voorbij. We hebben niet zoveel reacties gehoord, maar ik ga er 

vanuit dat er toch na de omgekeerde collecte acties zijn ondernomen wat dit betreft. Ik hoorde van lieve 
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woorden, een kaartje, een mail. Hopelijk zet het ons allen aan het denken dat een klein ding soms van 

zoveel waarde kan zijn. Ik las het volgende gedicht en wil het u niet onthouden. 

Alles goed? 

Hoe gaat het met jou?         Zo’n alledaagse vraag. 

Dat je voor je het weet al antwoordt          Dat alles wel goed gaat vandaag 

Terwijl de waarheid misschien is                Dat je het soms maar nauwelijks redt 

Maar dat liever niet wil tonen                    En een masker hebt opgezet 

We zijn het zo gewoon                              Om altijd door te blijven gaan 

Maar weet dat het echt oké is                    Om af en toe eens stil te staan 

 

Laten we dit thema in ons achterhoofd vasthouden! 

 

Heleen Dekker 

 

De Elthetokerk wordt energieneutraal! 
De afgelopen twee jaar zijn de energieprijzen eerst enorm gestegen en later weer wat gedaald. Toen de 

prijzen door het dak gingen zag de Stichting zich genoodzaakt het energiegebruik zoveel mogelijk te 

beperken. Dat is aardig gelukt: het verbruik is ongeveer gehalveerd en de kosten zijn bijna niet gestegen. 

Helaas hebben we soms ook een beetje comfort moeten inleveren, want af en toe was het wat aan de 

koude kant in de kerk. Reden genoeg dus om ons verder te oriënteren op mogelijkheden om te besparen 

op de energiekosten en het gebouw te verduurzamen. 

 

We bezochten in maart de Kerkenbeurs in Houten. Op deze tweejaarlijkse beurs presenteren zich 

bedrijven die iets te bieden hebben aan kerken (gebouw, interieur, geluid, beeld, enz.). Onze focus lag 

op verduurzaming van ons gebouw. De exposanten waren graag bereid offertes uit te brengen en zo 

hadden we op de bestuursvergadering van 14 mei enkele opties op tafel liggen. 

Het meest aantrekkelijk vonden we een voorstel om het gebouw op korte termijn energieneutraal te 

maken. Daarvoor is wel een forse investering nodig, maar die verdienen we in ongeveer 10 jaar terug. 

We hopen in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van DUMAVA (verDUurzaming 

MAatschappelijk VAstgoed). De aanvraag is ingediend. Als er meer wordt aangevraagd dan er 

beschikbaar is, wordt er geloot. Dat is nog wel spannend… 

 

Wat gaat er concreet gebeuren? 

• Volgende week worden 39 zonnepanelen geplaatst van 440 wattpiek per stuk in combinatie met de aanleg 
van een nieuwe meterkast en de plaatsing van een accu van 20 kWh. 

• Binnenkort gaan we bodemisolatie aanleggen in de kruipruimte (700 m2). 
• Vóór het stookseizoen wordt een warmtepomp geplaatst, die moet zorgen voor een basistemperatuur in het 

gebouw. De gasketels zouden dan alleen nog in zeer koude perioden hoeven bij te springen. 
 

We overwegen de zalen uit te rusten met ir-panelen die bij een wat lagere temperatuur van de ruimte 

kunnen zorgen voor een behaaglijk gevoel. Net als het in de winter in de zon en uit de wind ook 

aangenaam kan zijn. 

 

Het komende stookseizoen gaan we gebruiken om te ervaren hoe bovengenoemde maatregelen op elkaar 

afgestemd kunnen worden voor een optimaal resultaat. Wie weet komen we dan ook nog bij u terug met 

een actie om ons te helpen de investeringspijn wat te verzachten. Wordt vervolgd … 

 

Namens de Stichting, Evert Wisgerhof 

(voor vragen/opmerkingen: stichtingelthetokerk@gmail.com/0614864658) 

 

Dringende oproep!   Dringende oproep!   Dringende oproep! 

 

Inmiddels is bekend dat op donderdag 13 juni in de kruipruimte onder de kerk bodemisolatie wordt 

aangebracht. Om kosten te besparen willen we zelf meehelpen door in een keten van mensen in de 

kruipruimte spullen door te geven. Daarvoor zoeken we nog enkele vrijwilligers. Het is geen zwaar 

werk, maar je zit wel steeds op je knieën… Lijkt mij ook geen pretje, maar ik zou deze oproep niet 
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durven doen als ik niet ook zelf ‘ondergronds’ ga. Ook ‘bovengronds’ kunnen we een paar helpende 

handen heel goed gebruiken bij het aangeven van de materialen. Wie wil ons helpen? Stuur dan even 

een mailtje/appje naar ewisgerhof@gmail.com/0614864658. Iemand die meer gericht is op zorgtaken 

zoals koffiezetten en wat peptalk is ook zeer welkom!! 

 

Evert 

 

Stilteviering in de Ontmoetingskerk (wijkgemeente De Brug) 

Zondag 9 juni 2024 om 19.00 uur is er weer een Taizé-vesper in de 

Ontmoetingskerk. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in 

de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé. 

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  een 

gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  en een zegenwens.   

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Vragen? stilteviering@gmail.com. 

 

Lezersbijdragen van gemeenteleden 

 

Gerdine de Vreede – Torn schreef ons het volgende bericht: 

In mei heb ik (weer) drie scans gehad in het ziekenhuis. Ik heb inmiddels de uitslag binnen van deze 

scans en gelukkig is alles goed. Er zijn geen actieve kankercellen te zien. Ik kan weer vooruit tot half juli 

want dan krijg ik de volgende ronde met scans. Hoewel ik nu opgelucht ben, is de periode rondom de 

scans altijd erg spannend voor mij en de mensen om mij heen.  
De arts is op dit moment positief. Ik zou voor langere tijd stabiel kunnen blijven, met de opmerking erbij 

dat ik garantie tot de deur heb. 

We gaan richting het eind van het schooljaar en ik ben bijna een jaar ziek. Heel bijzonder dat ik er nog 

mag zijn en hopelijk krijg ik nog veel tijd. Ik voel me nu goed, mag alles weer. Ik ben met Julia naar 

Londen geweest. Heel fijn om samen te kunnen doen. Daarnaast sport ik veel en was erg blij dat ik bij 

het strand de trap over het duin weer kon oprennen.  

Ik wens jullie alle goeds. 

Groetjes Gerdine 

 

Van An de Boer ontvingen wij het volgende: 

Lieve mensen, 

Met mijn verjaardag ben ik verrast met mooie kaarten, telefoontjes en leuke attenties. Het was een 

geweldige verwennerij. 

Hartelijk bedankt voor alle attenties en natuurlijk heel leuk om toegezongen te worden. 

Iemand zei tegen mij: “Op naar de 100”, maar dat is nog ver weg, dus ik hoop voorlopig op “een 

jaartje erbij”. 

Groet van Anna de Boer 

 

Bep van Veenendaal stuurde de volgende bijdrage: 

Vreugde 

Ga nou…….je kan er gewoon in! Het is helemaal schoon. Sorry hoor, maar ik was vergeten om het 

vorige eruit te halen. Kan gebeuren! Hij of zij zit ervoor, kijkt naar binnen en verdwijnt weer. 

Toe nou……..het mag! 

En dan op een morgen zie ik ze weer. Ik blijf stokstijf staan en bespied ze. Ze zijn met zijn tweeën. Oh 

spannend! Weg zijn ze weer. Ik niet. Ik blijf. Het wachten wordt beloond. Er komt een takje mee. Hoe 

krijg je die ooit door dat gaatje, vraag ik me af. Een beetje wurmen en…….ja hoor binnen. 

Hier word ik zo blij van. 

Vanmiddag even beschuit en muisjes halen. Dat moet gevierd worden. Nu natuurlijk nog niet, maar 

over een paar weken zal het wel zover zijn. Eerst even bouwen, eitjes leggen en dan nog twee weken 

broeden. De koolmeesjes hebben gelukkig hun weg naar mijn nestkastje weer gevonden. Drie jaar lang 

hebben ze het genegeerd, maar net toen ik dacht dat ze het ook dit jaar weer zouden overslaan, 

gebeurde het toch. Lucky me! 

Iets meer pech heb ik met de appelboom. Aan de bloei lag het niet. Die was fantastisch, maar toen ik 

het boompje gisteren bestudeerde en voorzichtig op de uitgebloeide bloesem tikte, viel alles er meteen 

af. Zo jammer. Nou moet ik er bij vertellen dat hij net geplant is, dus dat een overvloedige appeloogst 
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niet echt reëel is. Toch had ik hem hoger ingeschat. Een mens maakt wel eens foutjes. 

Als de koolmeesjes nou maar lekker bezig blijven dan compenseren ze het gemis van de appels een 

beetje en……..misschien gebeurt er toch nog een klein wonder. Met één appel ben ik ook blij. 

 

A C T I V I T E I T E N 
AGENDA 

Kerkdiensten juni 2024: 

23-06-2024: ds. D. Steenks uit Dordrecht. 

30-06-2024: ds. P. Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht. 

Elthetotafel: 

Zaterdag 8 juni 2024. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom! 

Heleen Dekker 

 

KOFFIEOCHTEND  

  

Op woensdag 12 juni aanstaande vanaf 10 uur is er weer een 

koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal 

voor een kopje koffie of thee met  iets lekkers erbij en een gezellig 

praatje. Het wordt een koffieochtend met muziek!!! 

Kom langs, het wordt van harte aanbevolen.  

 

 

Organist(en) gezocht (herhaald bericht) 

Zo af en toe gaan Dini en ik ook wel eens met vakantie of een 

weekendje weg. Tot vorig jaar vormde dat geen probleem 

omdat Coen van den Brom en ik onze organistenbeurten 

verdeelden en daarnaast voor elkaar konden inspringen.  

Dat gaat niet meer en ben ik nog de enige organist.  

Op zich geen punt, maar als ik om welke reden dan ook niet  

beschikbaar ben ,rijst er nu echt een probleem. Bijvoorbeeld: 

in de maand augustus kan ik vanwege vakantie een keer niet  

spelen. Wat doe je dan in zo’n geval? Bellen naar  

collega-organisten in andere kerken, maar we worden als  

organist zo langzamerhand een schaars “product”. Alle organisten hebben 1 of meer kerken waarin ze 

spelen. Dat geldt ook voor mij, zij het dat ik alleen avonddiensten elders speel. Ook gaat meespelen 

dat ik inmiddels de leeftijd van 77 jaar heb bereikt en niet kan weten hoe lang ik nog wekelijks kan 

spelen….. Kortom, we hebben een min of meer dreigend probleem in huis, reden waarom ik een beroep 

op u doe. Heeft u in familie- of kennissenkring iemand die orgel kan spelen, of weet u iemand, wilt u 

dan de naam en telefoonnummer of mailadres aan mij doorgeven? 

Ik hoop dat u ons/mij kunt en wilt helpen in het oplossen van de bovengeschetste problematiek. 

Denkt u met me mee? Bij voorbaat mijn dank! 

Cor Resseler 
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Colofon: 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief  

Woensdag 19 juni 2024 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd 

is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking! 

 

Bereikbaarheid:  
Predikant:      Vacant  

Pastorale zaken:       Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com   

    
Diaconale zaken:       Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com  
Scriba:   
Reserveren zaalruimte    

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl  
Evert Wisgerhof, 06-14864658  

Elthetokerk:          stichtingelthetokerk@gmail.com   
Website:         www.elthetokerk.nl   
Contactpersoon media:  Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com  

Eindredactie Nieuwsbrief:    Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl   
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