
 
 

1 
 

Jaarverslag van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Alblasserdam, Nieuw- 
Lekkerland en omstreken, over  het jaar ( April 2023 – April 2024) 
 

Algemeen 
 
Het bestuur bestond uit: 
 
B.M.Luksen   voorzitter 
E.Hartsuiker                          vicevoorzitter 
P. Dekker   secretaris 
L.A. van der Made  penningmeester 
L.A. Groenenboom  lid 
 

Jaaroverzicht 
 
Het jaar waarin in het voorjaar de tulpen bloeien van de gehouden tulpenbollen actie. Ook 
een jaar zonder predikant. 
 
13 mei  2023 Was de traditionele rommelmarkt, compleet met Rad van Avontuur en een verloting. 

21 mei 2023  De eerste uitzending van de kerkdienst via YouTube is een feit. Dit moest omdat per 1 

juni Kerkdienstmeebeleven er mee stopte. 

11 juni 2023 Was er weer een ELAN ontmoeting. Kees Posthumus en Henk van Glabbeek verzorgden 

de voorstelling  ‘aan tafel ‘. 

8 juli 2023 kon iedereen weer aanschuiven bij een gezellige Elthetotafel, waar je voor € 10,= 

gastronomisch verwend kon worden. 

27 augustus 2023 werd de Provinciale Ontmoetingszondag van de VVP bij ons in de Elthetokerk 

gehouden. De dienst werd geleid door drs. Z. Albada, waarna we hebben kunnen genieten van koffie 

met wat lekkers van de Blomhoeve. Aansluitend gingen we naar de molens voor een vaartocht langs 

de molens. De vaartocht was een onderdeel van het programma ‘scheprad’. Daarna hebben we voor 

iedereen huiswaarts ging nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 

13 september 2023  was het jaarlijkse uitje van de koffieochtend, dit keer naar het 

Biesboschmuseumeiland in Werkendam . Daar werd koffie gedronken, het museum bezocht, 

geluncht en een rondvaart gemaakt door de Biesbosch. 

17 september Was de startzondag. Het thema van die dag was : Deel je mee? Na de dienst hebben 

we genoten van de lunch die samengesteld was uit door iedereen gekochte, gebakken of gekookte 

etenswaren. 

24 september 2023 zijn we met een kleine vertegenwoordiging naar Kedichem gegaan, waar Aries 

van Meeteren voorging in de dienst op de streekdag. Na de dienst was er een miniconcert op het 
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orgel en de piano, verzorgd door Wim Konijn. Er werden werken ten gehore gebracht van Haydn, 

Pachelbel en Böhm. Na het concert was er een lunch en zijn we huiswaarts gegaan. 

26 november Was de gedachtenisdienst. Dit keer was er ook de mogelijkheid om de naam op te 

schrijven van diegene die je moest missen en juist op een dag als deze door je hoofd heen speelt. De 

kaartjes worden bewaard in een afgesloten doosje wat een plaatsje kreeg op de gedachtenistafel. 

8 december 2023 Was de gebruikelijke gezellige Kerstmarkt waar prachtige bestelde kerststukken 

afgehaald konden worden onder het genot van warme appelsap, kopje koffie of thee. 

10 december 2023 Heeft het bestuur van de VVP de mededeling gedaan naar de gemeente dat de 

pastorie verkocht gaat worden. Het garantiefonds is behoorlijk teruggelopen door de uitgaven die we 

hebben moeten doen aan de pastorie. Het betreft o.a de sanering van asbest, schilderwerk enz. 

Daarnaast kregen de kerkrentmeesters vanuit  de PKN slechts een toekenning van slechts 40% 

deeltijd voor een nieuwe predikant. Na verkoop van de pastorie en inzet van het garantiefonds wil 

het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) garant staan voor het beroepen 

van een predikant met een deeltijd van 50%.  

18 december 2023 Was er een kerstzangavond. Deze maand was het thema: “zing je mee”. 

7 januari 2024 Was er de traditionele nieuwjaarsontmoeting. De ochtend werd zoals inmiddels 

gebruikelijk begonnen met koffie met een “ kniepertje ”. Ook was er een wensboom waarin we onze 

op een hangertje geschreven wens konden hangen. 

31 januari 2024 Bezochten de basisschoolkinderen van De Schalm onze kerk in het kader van de   

kerk / schoolweken. Het thema van deze weken was “waar woont God”. Er werd een foto speurtocht 

gehouden, vooral om de kinderen te laten zien dat een kerkgebouw iets van mensen is. 

11 februari Was er een afsluitende kerkdienst in alle kerken van de kerk / schoolweken. Zo ook in 

onze kerk waarbij ds. Hartogsveld voorging. 

18 februari 2024  Was de 1e zondag in de lijdenstijd. Het thema van de veertigdagentijd was “Maak 

morgen mogelijk”.   

Deze eerste zondag was er na de dienst een spelletjes uur. Onder het genot van een drankje of een 

lekker advocaatje met slagroom. Dit omdat het thema in deze maanden  “speel je mee” was. 

24 februari 2024 konden we voor €12,= pp. genieten van een stamppottenbuffet op aan de 

Elthetotafel. Was ook weer een gezellige avond waar mensen eens een keer niet alleen hoefden te 

eten. 

9 maart 2024 Was er een kunstverkoop in onze kerk. Thema van deze expositie was “Kunst is geen 

kunstje”. De verkoop betrof veertig schilderijen van kunstschilder Jan v/d Borden. Hij had de 

schilderijen aan de kerk geschonken vanwege ruimtegebrek. Zo konden wij een expositie houden 

waarbij de schilderijen voor een spotprijsje werden verkocht. Het enthousiasme was groot, wat 

resulteerde in snelle verkoop met een leuke opbrengst voor de kerk. 

24 maart 2024  Was er Palmpasen. Zo’n twintig kinderen waren er aanwezig die aan het eind van de 

dienst met hun Palmpaasstokken in optocht richting het podium liepen. Ook werden in deze dienst 
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Addy Groenenboom en Ronald van Werven herbevestigd in hun ambt van respectievelijk ouderling – 

kerkrentmeester en diaken. 

28 t/m 31 maart Was de Paascyclus. Eigenlijk één dienst van  Witte Donderdag t/m Pasen. Intensief 

maar wel heel mooi om mee te maken. 

 

Andere activiteiten waren: 

 Koffieochtenden. 

 Tijdnoodt. 

 Gespreksavonden 30 plus. 

 Taizé vesper vieringen. 

 Ontmoetingsmiddagen op de laatste vrijdag van de maand. 

 

 

 

Peter Dekker, secretaris. 

 

 


