
1   

   
  

    

               
  
Jaargang 5 nr.8 d.d. 22 februari 2024 

  

Kerkdiensten  
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen.  

 

 

Kerkdienst zondag 25 februari 2024 (2e zondag in de lijdenstijd) 

De kerkdienst van zondag aanstaande zal worden geleid door mw. ds. Marijke Kwant uit Bodegraven. 

 

Toelichting op de dienst(en) 

 

Thema veertigdagentijd 2024:MAAK MORGEN MOGELIJK 

Deze woorden hebben misschien iets ongemakkelijks. De maakbaarheid van ons leven, van de 

samenleving, van de wereld wordt dagelijks ter discussie gesteld. Enerzijds met het idee dat alleen God 

kan “maken”. Anderzijds zit de wereld zo gecompliceerd in elkaar, dat zelfs fanatici op het gebied van 

wereldverbetering moeten toegeven dat verandering, maakbaarheid heel ingewikkeld is. 

Morgen is meteen een extra complicerende factor. Als er iets maakbaar is, moet je een lange adem 

hebben. 

Mogelijk: daar komt het op aan. Mensen krijgen mogelijkheden. En de vraag die dan volgt is: van wie? 

Het antwoord is dan: van God en de aardse handlangers/burgers van Gods Koninkrijk en iedereen die 

daarvoor openstaat. 

Deze veertigdagentijd wil mensen ertoe aanzetten om onmogelijke dingen mogelijk te maken d.m.v. 

geloof, gebed, innerlijke kracht, volharding, hoop, koppigheid, liefde, vertrouwen en humor. En begin 

iedere dag opnieuw! Zo wordt misschien morgen al iets zichtbaar. 

De paasmorgen, waarop het onmogelijke mogelijk werd, daar gaan we naar toe. Dat is niet het einddoel 

maar het is zeker mogelijk een nieuw begin. 

Elke week zal er een korte toelichting op het thema in de nieuwsbrief komen om u een beetje mee te 

laten gaan deze lijdensweken door. 

Er zal een bloemstuk zijn met 6 kaarsen daarin. Elke week wordt er een kaars gedoofd. We gaan het 

donker in….maar wel op weg naar het licht met Pasen. 

Op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen er korte diensten zijn…het donker in op weg 

naar het licht van paaszondag. Daarover volgt later meer informatie. 

Wij hopen er met elkaar een waardevolle periode van te maken! 

 

2e zondag lijdenstijd: 25 februari 2024: Lukas 10: 25 – 37 

Bij de vraag of sommige verhalen uit de Bijbel zouden kunnen aanzetten tot gedachten over b.v. 

vreemdelingen wordt vaak Lukas 10 genoemd waarin o.a. de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 

wordt beschreven. Het liefst loopt iedereen aan ellende voorbij. Omdat je het te druk hebt, het zoveel 

gedoe geeft achteraf, omdat je vrienden je er op aankijken of gewoon omdat wegkijken en negeren veel 

meer voor de hand ligt. 

 

Je kan opstaan, door te knielen 

Je kan je uitspreken, met je daden 

Je kan de barricades op, in een rechtszaal 

Je kan ergens voor knokken, zonder te vechten 

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die opstaan voor gelijkheid: wij staan achter ze. 

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 25 februari 2024 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  ten name van 

Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie: `de kliederkerk is 

er voor iedereen; 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente.  

 

Autodiensten  

Zondag 25 februari 2024: dhr. C. Bezemer, tel. 06-26770364. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur. Uw verzoek zal dan de eerstvolgende 

zondag in de gebeden worden meegenomen.  

 

Verjaardagen  

25-02-2024: mw. A.M. de Man-van Kempe, Plantageweg 120 D, 2951 VH  Alblasserdam, 91 jaar. 

01-03-2024: dhr. J. Versluis, Koningin Wilhelminaweg 43, 2951 XE  Alblasserdam, 94 jaar. 

 

Huwelijken  

--- 

BERICHTEN 

 

KUNST IS GEEN KUNSTJE! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTVERKOOP IN DE ELTHETOKERK 9 MAART 2024 

 

Kunstschilder Jan v.d. Borden is een zeer getalenteerde schilder. Daar zijn voorraad groot was en hij door 

ruimtegebrek moest ruimen, heeft hij onze kerk 40 prachtige schilderijen geschonken. 

Deze mogen we verkopen en is de opbrengst voor onze geloofsgemeenschap. 

 Nu organiseren wij in de Elthetokerk aan de Blokweerweg een expositie, met die dag de mogelijkheid 

tot koop. Er zijn schilderijen met vele kleurstellingen en van verschillend formaat. De schilderijen gaan, 

voor een misschien wel belachelijk lage prijs, de deur uit, want de prijs ligt tussen €25,-- en €45,--.  

U bent welkom  op zaterdag 9 maart tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Kom bijtijds want op is op! 
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A C T I V I T E I T E N 
 

AGENDA  

 

Kerkdiensten maart 2024:  

03-03-2024: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld. 

10-03-2024: mw. M. Nieuwenhuis uit Schiedam. 

17-03-2024: ds. W. Lagrouw uit Gouda. 

24-03-2024: ds. J.F. Klijnsma uit Bruinisse. 

28-03-2024: Witte Donderdag. Mw. ds. A. van Geerensteijn uit Rhoon, nader bericht omtrent de 

   aanvangstijd volgt nog. 

29-03-2024: Goede Vrijdag. Dienst in eigen beheer, aanvang 19.30 uur. 

30-03-2024: Paaswake. Dienst in eigen beheer, aanvang 22.00 uur 

31-03-2024: mw. ds. M. Kwant uit Bodegraven. 

 

 

 

Meditatieve Vespers in de Veertigdagentijd (Ontmoetingskerk) 

Ook dit jaar is er in de Veertigdagentijd weer een serie meditatieve vespers. 

Steeds op de woensdagavond, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 

Een klein half uur van stilte, inkeer en meditatie, aan de hand van 

(bijbel)teksten en pianomuziek. We proberen stil te worden, en dat is meer 

dan alleen onze mond houden… Verstillen, stilstaan bij het lijden, het 

ongeluk, het verdriet van onze wereld, onze eigen onmacht, ons tekort. 

Kostbare momenten van bezinning midden in de week! Kom ook!  

Data: de woensdagen 28 februari, 6, 13 (Biddagdienst) en 20 maart. In de 

Ontmoetingskerk. Welkom! 
  
 

 

 

 

Terugblik op een week van sport en spel 
 

Verslag van de Koffieochtend d.d. 14 februari 2024 

 

Woensdag 14 februari kwam de Eltheto seniorenclub weer bijeen voor de koffieochtend. 

Gerda van de Made opende de bijeenkomst met een inleiding rond allerlei gebeurtenissen die zich 

precies een eeuw geleden voltrokken. 't Had alles te maken met de recente honderdste verjaardag van 

Jeanne Vijgeboom. Daar moest op gezongen worden. En dat gebeurde dan ook. 

Het was niet het enige bijzondere aan deze dag. Want het was toevallig ook nog eens Valentijnsdag. 

Annemarie Hartog droeg enkele humoristische gedichten voor die daarbij pasten. 

Daarna verzorgde Leendert een presentatie onder de titel “De sportieve mens en het Spel”. We kregen 

te horen dat het eerste sportevenement ooit de Olympische Spelen in 776 voor Christus waren. Deze 

vonden plaats bij het beeld van Zeus in Olympia. In 500 voor Chr. was de sportwereld aanzienlijk 

uitgebreider geworden. In tal van steden vonden toen al allerlei sporten plaats, ook voor vrouwen. 

Vanaf de tweede eeuw waren ook de Romeinen sportief actief. 
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In Leenderts verhaal ging het vanaf hier niet alleen over “sport” maar ook over “spel”. 

5000 Jaar geleden werd voor het eerst gedamd en gedobbeld. Later volgden schaken en in 1914 Mens 

erger je niet. Veel en veel later, 30 jaar geleden, zagen computerspellen het licht. 

Terug naar de sporten in Nederland. In 1847 ontstond de Nederlandse Zeil- en Roeivereniging, in 1897 

de oudste voetbalvereniging (HFC), in 1882 schaatsen (KNSB), in 1895 de KNVB en als hoogtepunt 

voor menige koffieochtend-deelnemer: de oprichting in 1908 van Feyenoord. Enorm gevarieerd is 

inmiddels de amateursport, waarvoor zonder meer geldt: doe het met verstand. 

Tot zover Leenderts presentatie, waarvoor iedereen terecht applaudiseerde. Mag ik eindigen met wat ik 

op mijn Ipad las: mijn favoriete sport is Kringlopen. Hoe verzin je 't. 

 

De ochtend werd afgesloten met een Valentijnsbijdrage van Ep Huttinga. Hij liet daarna weten dat de 

volgende keer in het teken zal staan van een koffieochtend-terugblik met veel visuele herinneringen. 

 

Zondags spelletjesuur 

De tweede sport- en spelactiviteit van de week. Na de kerkdienst dronken we als gebruikelijk koffie en 

thee met elkaar. Daarna werd inhoud gegeven aan het thema “Speel je mee”. Met elkaar deden we aan 

goed bezette tafels bij een hapje en een drankje allerlei gezelschapsspelletjes in de grote zaal. En in de 

hal konden we sjoelen. Laat die Eltheto'ers maar schuiven. 

Zo werd een week van sport en spel gezellig afgerond. 

 

Nico Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Colofon: 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief  

Woensdag 21 februari 2024 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw 

medewerking! 

 

Bereikbaarheid:  
Predikant:      Vacant  

Pastorale zaken:       Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com   

    
Diaconale zaken:       Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com  
Scriba:   
Reserveren zaalruimte    

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl  
Evert Wisgerhof, 06-14864658  

Elthetokerk:          stichtingelthetokerk@gmail.com   
Website:         www.elthetokerk.nl   
Contactpersoon media:  Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl   
Eindredactie Nieuwsbrief:    Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl   
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