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Jaargang 5: nr. 1 d.d. 4 januari 2024  

   

Kerkdiensten   
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

  

Kerkdienst zondag 7 januari 2024 om 10.00 uur  

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem. 

Zie onderstaande toelichting. 

 

Over van oud naar nieuw. 

Zondag 7 januari 2024 hebben we onze traditionele nieuwjaarsontmoeting in de kerk. Met een 

zondagmorgen die anders verloopt dan anders. 

De ochtend begint met koffie en de gelegenheid om elkaar iets toe te wensen voor het komende jaar. 

Een mooi jaar, een gezond jaar, een gelukkig jaar, maar vaak is dat wel heel veel van het goede…..maar 

laten we vooral elkaar op die morgen mooie momenten en dagen voor 2024 toewensen. 

We starten dus met koffie met een kniepertje er bij. In december worden deze koekjes als platte wafeltjes 

gegeten als symbool dat het jaar zich ontvouwen heeft. In het nieuwe jaar eten we ze als rolletjes als 

symbool voor het nieuwe jaar dat zich nog moet ontrollen. 

In de kerk zal een houten wensboom staan met daarbij houten hangertjes voor in de boom. Aan ieder 

van u zullen we vragen iets op een hangertje te schrijven, welke in de boom komt te hangen. Het hoeven 

geen hele zinnen te worden, maar juist alleen kernwoorden zoals: geluk, liefde, hoop, enz. Alles mag, 

niets is fout! Deze boom zal dan een poosje in de kerk blijven staan. Bent u er deze morgen niet…. er 

blijven hangertjes bij de boom liggen, dan kunt u altijd nog iets schrijven. Aan mij doorgeven mag 

natuurlijk ook, dan komt het hangertje er in! 

Na ongeveer een samenzijn van een half uur zullen we met elkaar de kerkzaal in gaan voor een korte 

dienst die zal worden geleid door Ds ALbada. 

Na de dienst is er dit keer geen koffie drinken. 

We hopen velen van u te ontmoeten. En zoals toch sommige mensen een beetje huiverig zijn voor 

virussen en/of corona…..gepaste afstand bewaren kunt u altijd aangeven! Een omhelzing geeft echt niet 

meer kracht aan een wens dan woorden. 

Tot zondag! 

 

Heleen Dekker. 

 

Kinderkring:  

Zondag aanstaande is er geen Kinderkring.  

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 7 januari 2024 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de Voedselbank; 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

http://tinyurl.com/2p8amnnx
http://tinyurl.com/2p8amnnx
http://tinyurl.com/2p8amnnx
http://tinyurl.com/2p8amnnx


2    

    
   

Autodienst 

Zondag 7 januari 2024: mw. Bep Hofstede, tel. 06 – 23531462. 

  

Aanvragen voorbede 

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur. Uw verzoek zal dan de eerstvolgende 

zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

06-01-2023: Dhr. W.A. Timmer, Peperstraat 11, 2969 AX  Oud-Alblas, 77 jaar. 

08-01-2023: Mw. C. Verloop – Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam, 83 jaar. 

11-01-2024: Mw. A.W. Idzes – Lamme , Elshoutstraat 4, 2957 KK, Alblasserdam, 81 jaar. 

 

Huwelijken 

---  

 

Kerkdiensten deze maand 

Zondag 14 januari 2024: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven. 

Zondag 21 januari 2024: mw. N. Verburg uit Den Haag. 

Zondag 28 januari 2024: mw. M. Pieterse uit Krimpen uit den IJssel. 

 

Stilteviering in de Elthetokerk 

Op zondag 14 januari 2024 om 17:00 uur is er weer een Taizé-vesper in de  

Elthetokerk (Blokweerweg 22, Alblasserdam). 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Er is gelegenheid om afstand te houden. 

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 

 

Vanuit de gemeente 

 

Dankbetuiging 

Zo snel en onverwacht moest ik afscheid nemen van Leen Stout. 

Hartverwarmend om te ervaren dat er ondanks de feestdagen direct tijd werd gemaakt om het afscheid 

te organiseren. 

De hoeveelheid steunbetuigingen was overweldigend. 

Een ieder hartelijk dank daarvoor.  

Rineke Stout Bikker 

 

Verslag en verantwoording kerstmarkt 2023 

 

Verkoop Bedrag 

Kerststukken €  1.918,50 

Manden €    184,50 

Jam, cake en chocola €    165,-- 

Kersttafel €    227,35 

Keuken €     49,50 

Gift €    100,-- 

Totaal €  2.644,85 

Gemaakte kosten €   254,20 

Totale opbrengst €  2.390,65 
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Graag wil ik alle medewerkers van harte bedanken voor hun medewerking. In het bijzonder de 3 dames 

die bijna 2 weken lang bezig zijn geweest met het maken van al die stukken. Ik heb ze niet nageteld, 

maar volgens mij zijn het er meer dan 100!  Mijn petje af! 

En nogmaals hartelijk dank! 

Coby Hartsuiker 

 

 

--- 

A C T I V I T E I T E N   
 

 

Verlengde koffieochtend 10 januari 2024  

 

Op woensdag 10 januari 2024 wordt weer de verlengde 

koffieochtend met erwtensoep en meer gehouden. 

Jacques Verhagen komt vertellen over “knotwilg”.  

Inschrijven kan vanaf 13 december 2023 tijdens de koffieochtend. 

De inschrijvingslijst ligt nog tot en met 7 januari 2024 in de hal 

van de kerk. Ook kunt u bellen naar Gerda v.d. Made, 078-

6151049, Corry Heykoop, 06-36121138 of Bep Hofstede, tel. 06-

23531462.  

U komt toch ook?  

 

Lezersbijdrage(n) 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar heeft onze columniste weer plaatsgenomen achter haar pc. en de 

volgende bijdrage opgesteld: 

Koffiedik 

 

ZZZoef!! 

We zijn erin gegleden. Met of zonder oliebollen, met of zonder champagne. We zitten er in. 2024, here 

we are!! 

De kerstboom staat sinds dinsdag weer buiten. Die mag blijven en als hij het komend jaar fatsoenlijk 

doorkomt, krijgt hij met Kerst weer een plekje binnen. De lichtslingers zitten al in een zak in de hoop dat 

ze er eind van het jaar weer zonder al te veel knopen uitkomen. Dat blijft elk jaar toch een verrassing. 

De kerstman inclusief puntmuts mag een jaar op het plankje boven in de kast verblijven tot het deurtje 

weer open getrokken wordt. De rest van alle versierselen is op de oude vertrouwde plek beland, namelijk 

op de vlonder in de garage. Het was leuk allemaal maar nu heb ik even schoon schip gemaakt. 

Ook lekker!! 

De rookwolken zijn inmiddels opgetrokken. De knallen zijn achter de rug en de lucht kan zich weer 

herstellen van alle dampen die er door ons toedoen zijn in geslingerd. We schudden nog even flink om 

2023 achter ons te laten en huppetee 2024 ligt voor ons. Helemaal braak nog. Geen idee wat het nieuwe 

jaar voor ons in petto heeft. Het vuurwerk is gelukkig weer verstomd, behalve dan vanavond nog het 

traditionele knalerwten gooien, maar dat zit niet in de categorie ‘gevaarlijk’. 

Mijn kleinzoon geeft de voorkeur aan ‘pittiger’ vuurwerk, waar oma dan niet zo blij mee is, maar hij heeft 

gelukkig al zijn vingers nog. Wat dat betreft is het begin veelbelovend. 

De rest van het jaar is koffiedik kijken. Rare uitdrukking trouwens! 

Waarzeggers weten er wel raad mee. Die doen aan Tasseografie. Daarmee schijn je voorspellingen te 

kunnen doen  aan de hand van het achtergebleven koffiedik. 

Die gave heb ik niet!! Hoewel!!! 

Ik zie regen aankomen en voorspel dat mijn gazon steeds zompiger gaat worden. Ook zie ik in mijn ‘drab’ 

mooie bloemen verschijnen en knoppen die langzaam open gaan. 
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Ook zie ik zonnige dagen, warmte en verbondenheid. 

Het is een begin hè. Qua Tasseografie moet ik nog in mijn kracht komen. Dat vraagt om oefening. Ik 

denk zelf dat ik er heel goed in ga worden als ik er maar mijn best voor doe. 

Laat ik dat nou niet van plan zijn. Aan grootsere voorspellingen waag ik me dus niet. 

Kijk maar in uw eigen koffiedrab. Ik wens u er veel succes mee. 

 

Dank je wel Bep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief  

Woensdag 10 januari 2024 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw 

medewerking! 

 

Bereikbaarheid:  
Predikant:      Vacant  

Pastorale zaken:       Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com   

    
Diaconale zaken:       Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com  
Scriba:   
Reserveren zaalruimte    

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl  
Evert Wisgerhof, 06-14864658  

Elthetokerk:          stichtingelthetokerk@gmail.com   
Website:         www.elthetokerk.nl   
Contactpersoon media:  Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl   
Eindredactie Nieuwsbrief:    Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl   
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