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Jaargang 4: nr. 46 d.d. 2 november 2023 
 

Post Eltheto-taal 

 

Hoop doet leven. 

 

De titel van dit stukje is een oude spreuk. In allerlei situaties putten mensen troost uit die woorden. 

Als je ook maar iets tot je neemt van het nieuws uit het midden oosten, krijg je de neiging om die 

woorden maar snel uit te wissen. Zoveel verdriet, zoveel slachtoffers. Het woord hoop lijkt gewoon 

misplaatst. Het deprimerende is dat het een zolang slepende kwestie is. Al 75 jaar. 

 

Heeft u zondag naar Buitenhof gekeken? Er was een gesprek met een rabbijn en een imam. Zij hebben 

al heel lang contact en proberen verschillen te overbruggen. Ik vond het ontroerend om te zien hoe ze 

met elkaar omgingen. 

Aan het eind van de uitzending kwam de dirigent Jaap van Zweden aan het woord. Hij vertelde over een 

heel bijzonder orkest. Het is gesitueerd in Spanje. De pianist, tevens dirigent, Daniel Barenboim, is de 

leider van dit orkest. De leden hebben heel verschillende nationaliteiten. Er zijn Israëliërs, Joden, 

Palestijnen, Arabieren. Muziek verbroedert, dit orkest bewijst dat het kan. 

 

Beide voorbeelden staan in schril contrast met de realiteit die we meekrijgen uit het oorlogsgebied. Ze 

lossen deze crisis niet op. Op dit moment overheerst daar de angst en de duisternis. 

Maar het zijn allebei lichtpuntjes. Hele bescheiden voorbeelden van hoop. 

En dan klopt de titel toch wel, al is het maar een beetje : 

Hoop doet leven. 

We gaan naar het einde van het jaar, ik wens u veel lichtpuntjes toe in deze donkere dagen. 

 

Bea van der Zouw - Nauta 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdienst zondag 5 november 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door mw. ds. Hetty Boot uit Maurik. In deze 

dienst zal het avondmaal worden gevierd. 

 

Kinderkring:  

Zondag 5 november 2023 is er geen Kinderkring. 

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 5 november 2023 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de Dorcas 

Voedselactie; 

2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. 

Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

 

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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Autodiensten  

Zondag 5 november 2023:  dhr. Leo Groenenboom, tel. 7070687. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

--- 

 

Huwelijken 

--- 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 8 november 2023 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 
Pastoraat 

--- 
Stilteviering in de Elthetokerk 

Zondag 12 november 2023 om 17.00 uur is er weer een Taizé-vesper in de Elthethokerk. 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 

 
Vrijzinnige Kerstbundel 2023. 

 

De Vrijzinnige Kerstbundel is weer te bestellen. De titel luidt:   “Met andere ogen naar Kerst kijken’’. 

 

Het kerstverhaal over Jezus die werd geboren in een stal is overbekend, maar wat gebeurt er als we 

kleine details aan het verhaal veranderen? Als de baby bijvoorbeeld een meisje is. Of als priesters 

luisteren naar het gebrabbel van een kind. Dan ontstaan er heel andere kerstverhalen. 

De jaarlijkse Kerstbundel van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) staat weer vol 

verschillende verhalen. Niet alleen teksten die je anders naar Kerst laten kijken, maar ook een interview 

met kunstenaar Marieke Ploeg. Zij kwam onlangs veel in de media omdat haar beelden van een 

vrouwelijke godin waren vernield. In het interview – dat voor het incident plaatsvond – vertelt zij waarom 

zij beelden van een eeuwenoude, vrouwelijke godin is gaan maken en wat het haar bracht.  

Verder schreef dominee Kim de Berg een overdenking bij een gedicht van Herman de Coninck.  

Alke Liebich, voorzitter van de VVP, verzorgde het voorwoord. 

 

U kunt de Kerstbundel bij mij (Peter Dekker) bestellen. De bundel kost €2,75 per stuk exclusief de 

portokosten. Als we het centraal bestellen zijn de portokosten wellicht lager en als u massaal reageert 

kost hij €2,50 exclusief portokosten. 

 

Wees er snel bij, vorig jaar visten we achter het net. In verband met de beperkte oplage is de 

bundel uiterlijk tot en met 5 november te bestellen. 
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U kunt me bellen op tel. nr. 06-37238112 of 078-6158666 

U kunt ook een mailtje sturen naar p.dekker004@online.nl  

Ook kunt u het doorgeven als we elkaar in de kerk zien natuurlijk! 

 

 

Gelezen in het nieuwsblad van de VVP Nederland: 

 

Een oorlog in Oekraïne. Afschuwelijke beelden van geweld uit het Midden-Oosten. Waarom is er zo veel 

strijd en wat kunnen we er tegen doen? Erik Jan Tillema verwoordt zijn frustraties en gevoelens in een 

kwetsbaar gebed. 

 

Gebed om vrede 

 

Eeuwige, onnoembare, 

Steeds vaker heb ik het gevoel 

Dat de wereld langzaam, 

Wegzakt in een moeras van geweld. 

 

Berichten van oorlogen overspoelen mij, 

Beelden van slachtoffers kwellen mij. 

Geven mij een machteloos gevoel. 

 

Waar is de liefde? 

Waar is de naastenliefde? 

Het verhaal van een god die vrede wil? 

 

Daarom verstil ik in gebed, 

Ook al weet ik dat bidden, 

Geen magisch wondermiddel is. 

 

Maar in gebed spreek ik de hoop uit, 

Dat in onze wereld, 

De vlam van vrede en liefde nooit dooft. 

Dat liefdevolle aandacht blijft bestaan 

Dat omkijken naar elkaar niet verdwijnt. 

Dat zachte krachten de harten mogen verlichten. 

 

Geloven is hopen, 

Soms tegen beter weten in. 

Maar hoop hebben we nodig. 

 

Voor al die mensen die lijden, 

Die vluchten, 

En die huilen. 

 

Eeuwige, onnoembare, 

Wees de wereld nabij, 

En straal uw liefde over ons uit. 

 

Amen 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda oktober 2023 

12-11-2023: mw. ds. N. Verburg uit Den Haag. 

19-11-2023: mw. M. Nieuwenhuis uit Schiedam. 
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AANKONDIGING KERSTMARKT ELTHETOGEMEENTE OP VRIJDAG 8 DECEMBER A.S. 

 

De Kerstmarktcommissie is blij u te kunnen melden dat we op vrijdag 8 december a.s. weer een 

‘ouderwetse’ kerstmarkt willen houden in onze kerk. Van 14.00 – 20.00 uur staan onze vrijwilligers klaar 

om u te ontvangen voor het afhalen van de door u bestelde kerststukken en waar u gezellig koffie/thee 

en warme appelsap kunt gebruiken en rond kunt kijken bij de diverse tafels met zelfgemaakte jam van 

Leni, zelfgemaakte kaarten, cakejes en nog heel veel leuke kerstartikelen. Heeft u nog bruikbare 

kerstartikelen staan dan kunt u deze op donderdag 7 december afgeven in de kerk. 

U kunt ook dit jaar weer van tevoren, tot uiterlijk 3 december, uw kerststukken bestellen met vermelding 

van gewenste kleur, rond ovaal/langwerpig, kaars of waxinelichtje. Prijs van € 12,50 tot plm. € 35,00. 

Deurhangers vanaf € 25,--. Dini Resseler noteert graag uw wensen. Tel. (0184) 64 17 69 of d.resseler-

vink@hccnet.nl of na de kerkdienst. 

Eind november gaan de bloemistes aan de slag en vragen u om GROEN aan te leveren, want zonder 

groen kunnen we niets doen. Dus kijk in uw eigen tuin of in de tuin van de buren of er iets geschikts 

bijstaat. Wij zijn er blij mee! U kunt groen afgeven in de kleine zaal van de kerk vanaf 27 november van 

maandag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur. Bij Leni Rosloot thuis of in de kerk kunt u houders voor 

deurhangers en schalen brengen. 

Ook worden binnenkort weer lootjes verkocht voor de levensmiddelenmanden. Om deze manden te 

vullen vragen we u weer houdbare producten in de kerk in te leveren (Let op houdbaarheidsdatum!) . 

Met uw aller hulp maken we er weer een gezellige kerstmarkt van met hopelijk een mooi financieel 

resultaat zodat we de zorgen van de kerkrentmeesters over de begroting enigszins kunnen verlichten! 

 

Attentie: de datum voor de rommelmarkt 2024 is inmiddels bekend en zal plaatsvinden op: 

zaterdag 20 april 2024. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de kerstmarktcommissie 

Coby, Leni, Cokkie, Ria en Dini 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Op woensdag 8 november aanstaande vanaf 10 uur is er 

weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom 

is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met  

iets lekkers erbij en een gezellig praatje. 

Kom langs, het wordt van harte aanbevolen. 

 

 

 

Lezersbijdrage(n) 

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende bijdrage ontvangen: 

 

Een bijdrage 

 

Enige aarzeling had ik wel om dit de ether in te slingeren. Dat komt door mijn zoon. Niet dat hij aarzelde, 

maar omdat ik nooit zo goed raad weet met dit soort verhalen. 

Vooruit maar. Ik waag het erop. 

Er komt een appje van de desbetreffende zoon met de volgende tekst: 

‘Missie van schuldhulpmaatje: de medemens helpen vanuit verbondenheid, gedreven door naastenliefde 

en de Bijbelse motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbaren’. 

Twee lege alinea’s verder voegt mijn zoon er nog aan toe: ‘Dat gaat hem dus niet worden’. 

Ik weet dat hij gaat bellen, want hij heeft hier jeuk van gekregen en omdat hij zijn moeder goed kent, 

weet hij dat het een gezinsjeuk is. 

Hij had zich opgegeven als schuldhulpmaatje. Gewoon omdat hij graag een steentje bijdraagt en wil 

proberen de ander een beetje zicht op zijn financiële situatie te geven. Dat was het enige. Grootser was 

het niet. 

Dat werd het opeens wel. Het kreeg een lading waar hij niks mee kon. Financiële ellende is gewoon 

ellende. Meer niet en als iemand dan wil helpen, zou ik zeggen: ‘Joh, dat is fijn’. 
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Maar ja, hier ging het toch stropen, want er gaat wel een cursus aan vooraf, wat op zich heel goed is 

natuurlijk, maar dan weet je ook dat je naar dingen moet luisteren die je gewoon niet trekt. Dat sausje 

hè. Dat blijft toch een dingetje. 

Misschien heb ik ze wel te simpel opgevoed. Dat lag meer in het kader  van ‘als je kan helpen, dan moet 

je dat doen. Als iemand valt, dan help je hem opstaan.’ 

Bij mij blijft dat ook wringen. De ene mens doet het omdat het geloof dat van hem verwacht en de ander 

doet het omdat hij het nodig vindt om te doen. 

Dat is toch een wereld van verschil. 

Nou ja, hoe het ook zij, hier ga ik nooit uitkomen en mijn zoon ook niet. Die conclusie hebben we samen 

getrokken. En met de wijze woorden: ‘Het is wat het is’, sluiten we ons telefoongesprek lachend af. 

 

Bedankt Bep voor deze bijdrage! 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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