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Jaargang 4: nr. 42 d.d. 5 oktober 2023 

 

Post Eltheto-taal: 

In Nederland lijden we momenteel een beetje aan verkiezingskoorts. Het is geen epidemie, er is geen 

inentingscampagne, maar er is enorm veel aandacht voor in de media. Er zijn een flink aantal partijen 

die de plaats van onze minister-president graag willen overnemen. De gevestigde, maar ook nieuwe 

partijen, met mogelijk weinig of heel veel te verwachten zetels. 

Zelf ben ik één van de Nederlanders die de landelijke politiek volgt. Maar ik begrijp de mensen ook die 

zeggen, "Daar ga ik niet naar kijken. Geef mij maar een goed boek!". 

De leukste debatten vind ik de scholierendebatten die elk jaar gehouden worden. De kinderen zijn in 

kleurgroepen verdeeld en niet in de ouderwetse zin van rood zijn de socialisten, maar willekeurig, geel, 

blauw, rood, groen. 

Ze hebben duidelijke instructies gehad, zeggen keurig "Dank u wel mevrouw de voorzitter" en brengen 

de standpunten naar voren die ze goed met hun docent en met elkaar hebben voorbereid. Aan het eind 

is het dringen en duwen om op de foto te gaan met kamerleden, bewindslieden en de voorzitter. 

Eigenlijk hoop ik maar dat ze niet te vaak naar de echte debatten kijken. Daar is de beleefdheid en het 

goed naar elkaar luisteren ver te zoeken. Het taalgebruik is soms grof, er worden harde verwijten de 

kamer ingeslingerd. Met de waarheid wordt ook regelmatig een loopje genomen. 

Als we 22 november op één van die jonge, kleurrijke volksvertegenwoordigers konden stemmen, zou 

ons land er niet slechter van worden. 

We zullen het moeten doen met de namen op het hele grote stembiljet. 

Van te voren maar heel goed kijken wie onze mening/onze ideeën het beste kan en wil verwezenlijken. 

En ook al is het soms geen fraai visitekaartje, we leven in een land waar we kunnen en mogen stemmen 

en dat is toch wel iets om dankbaar voor te zijn. 

Een stemadvies zult u hier niet verwachten, maar ons realiseren dat we vrij zijn om onze stem uit te 

brengen is weleens goed. 

De herfst zal al een eind op streek zijn voor de stemlokalen worden ingericht. Nog tijd genoeg om te 

genieten van en in de natuur. 

Een mooie herfst gewenst. 

 

Bea van der Zouw-Nauta 

 

Thema oktober en november 2023: EET JE MEE? (herhaald bericht) 
Zoals eerder gemeld wordt elke twee maanden het werkwoord van het jaarthema “ga je mee” veranderd. 

Voor oktober en november hebben we er “eet je mee” van gemaakt. Wat ook in kan houden: ga eens 

samen met iemand aan tafel.  

In deze periode zullen we in de kerk het avondmaal vieren, wordt er een Elthetotafel georganiseerd en 

willen we u uitdagen eens samen met iemand uit de gemeente een hapje te eten. Nu is het de bedoeling 

dat u in de maand oktober of november eens iemand vraagt om samen te eten. Niet iemand die dat 

vaker bij u doet, maar iemand die u op zondag misschien af en toe eens spreekt. Denk niet dat er 

driegangen diners op tafel hoeven te komen om eens tot een gezellig gesprek te komen. Even een 

broodje eten met iemand na de kerkdienst, kan ook heel gezellig zijn. We laten dat natuurlijk vrij. Maar 

hopen wel dat er ontmoetingen zullen plaats vinden. En dat we er misschien een leuk verslagje van 

kunnen lezen in de nieuwsbrief….. 

 

Uitnodiging 

Op zaterdag 21 oktober is er een Elthetotafel in herfstsfeer. U kunt zich aanmelden via 

H.dekker004@online.nl. U bent van harte uitgenodigd!! 

mailto:H.dekker004@online.nl
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Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdienst zondag 8 oktober 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. R. Philipp uit Den Haag. 

 

Kinderkring:  

Zondag 8 oktober 2023 is er geen Kinderkring. 

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 8 oktober 2023 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Vluchtelingenwerk 

Nederland; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten  

Zondag 8 oktober 2023:  dhr. L. Groenenboom, tel. 7070687. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

13-10-2023: mw. F. Huttinga – Boxem, App. 320, De Waard, Alblashof 1B, 2951 XR  Alblasserdam, 

  83 jaar. 

 

Huwelijken 

--- 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 11 oktober 2023 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 
Kerkenraad en Bestuur 

Vanaf 24 september 2023 ligt de nieuwe plaatselijke regeling ter inzage. In de vorige nieuwsbrief is al 

uiteengezet wat de plaatselijke regeling voor onze Elthetogemeente inhoudt. Waar de (landelijke) 

Kerkorde het algemene recht regelt zoals dat wordt gehanteerd in een protestantse kerk, regelt de 

plaatselijke regeling meer specifieke onderdelen van, in ons geval, de Elthetogemeente. Het doel van de 

kerkorde is het bewaren of handhaven van de goede orde in de gemeente en geldt voor alle PKN-kerken. 

De plaatselijke regeling van de Elthetogemeente bewaart of handhaaft de orde in onze Elthetokerk. In 

de regeling staat o.a. beschreven wat de samenstelling en werkwijze is van K&B, hoe verkiezingen van 

ouderlingen, diakenen en predikant worden geregeld en hoe besluitvorming plaatsvindt. Het ontwerp 

van de nieuwe plaatselijke regeling is op 31 augustus 2023 voorlopig vastgesteld. De definitieve 

vaststelling kan pas gebeuren nadat de leden van onze gemeente de gelegenheid hebben gekregen 

kennis te nemen van de inhoud van de regeling en eventuele bezwaren kenbaar te maken. 

Daarom ligt de regeling vanaf 24 september ter inzage. U kunt dan ook een papieren exemplaar 

meenemen, of een digitale versie bij de scriba opvragen. Vervolgens krijgt u vanaf 24 september 14 

dagen (dus tot en met 8 oktober 2023) de tijd om schriftelijk uw reactie op de plaatselijke regeling te 

geven, via de scriba. Het mailadres is scriba@elthetokerk.nl.  

 
  

http://tinyurl.com/2p8amnnx
mailto:scriba@elthetokerk.nl
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Verjaardagskaarten 

Het is u vast wel opgevallen: als jarige van de Elthetogemeente ontvangt u een kaart. Deze 

verjaardagskaart wordt bij u bezorgd door een aantal gemeenteleden. Een van de bezorgsters is 

mevrouw Co de Baat. Zij brengt al ruim 50 jaar de kaarten rond. Eerst nog met envelopjes om geld op 

te halen voor het verjaardagfonds, waarna dat geld geteld werd bij o.a. mijn opa Marinus den Oudsten. 

Later werd het alleen een kaart met daarin de verwijzing naar het verjaardagfonds, waarop gelukkig nog 

steeds verjaardaggiften binnen komen.  

Mevrouw De Baat heeft echter aangegeven dat het bezorgen van de kaarten haar teveel wordt. Daar 

hebben we uiteraard alle begrip voor. Vanaf deze plaats dan ook hartelijk dank voor al die jaren van 

inzet! Vanuit Kerkenraad & Bestuur hebben we haar met een bos bloemen bedankt. 

Namens mevrouw Nies Versluijs, die het bezorgen van de verjaardagskaarten ook al lange tijd 

coördineert, kan ik melden dat we opvolging hebben gevonden. Adri en Oscar Smal gaan de wijk van 

mevrouw De Baat overnemen. Hierbij ook aan jullie, Oscar en Adri, dank en welkom bij de bezorgploeg! 

Vanaf deze plaats meteen dank aan al die anderen die zich, soms ook al vele tientallen jaren, inzetten 

voor het bezorgen van de verjaardagskaarten.  

Hartelijke groet, Inge Nieuwenhuis 

 
Stilteviering in De Brug (Ontmoetingskerk) 

Zondag 8 oktober 2023 om 19.00 uur is er weer een Taizé-vesper in De Brug (Ontmoetingskerk). 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 
VERSLAG van de Taizé vesper 17 september 2023 

Op zondag 17 september leek de Elthetokerk wel een multinational! 

Het was de hele dag een drukte van belang. Want op die zondag was het namelijk de startzondag van 

het nieuwe kerkelijk jaar. Er was eerst een ochtenddienst die gevolgd met koffie en thee wat doorliep in 

de heerlijke Amerikaanse lunch waarbij een ieder wat had meegebracht. Nadat iedereen zijn of haar 

handen hadden laten wapperen om alles weer aan kant te krijgen, stond de Afrikaanse kerk al weer klaar 

om hun dienst in de grote zaal te beginnen. Maar na al deze bezigheden in het gebouw aan de 

Blokweerweg, was het nog niet klaar voor die dag. Want om 19.00 uur stond er nog een Taizévesper op 

de planning in onze kerk. Naast de bijzondere ochtenddienst was de Vesper ook een bijzondere. Want 

het was namelijk de eerste keer zonder muzikale begeleiding van Coen op de piano. En tja, hoe ga je 

dat vervangen? 

Na overleg gehad te hebben met elkaar, hebben we ons gericht op de digitale weg en ondersteuning. 

Een geluidsbox gekoppeld aan een streamingsdienst, waarop Taizé liederen te vinden zijn. De geluidsbox 

hadden we netjes uit het zicht opgesteld. Tot onze blijdschap konden we met 23 mensen de dienst 

beginnen en mochten we een mooie dienst hebben en was het experiment qua muzikale begeleiding 

geslaagd. Zoals het bij elk bedrijf gaat, zullen we kijken om nog verder de puntjes op de i te zetten voor 

de volgende keer.  

De volgende stilteviering is op 8 oktober om 19.00 in de Ontmoetingskerk, die dan georganiseerd wordt 

door Wijkgemeente De Brug. In samenwerking met hen wisselen we de organisatie en de locatie af. De 

eerst volgende Taizévesper, in onze eigen Elthetokerk, staat gepland voor zondag 12 november om 

17.00 uur.  

Graag zien we dan natuurlijk eens wat meer gemeenteleden vanuit onze eigen kerk, aangezien het 

percentage bezoekers vanuit Wijkgemeente De Brug het grootste is. Uiteraard bent u niets verplicht, 

maar kom eens kijken en ervaar de rust tijdens zo’n bijeenkomst. En een beetje rust kunnen we allemaal 

wel gebruiken in de roerige tijd en wereld waarin we leven. En als u ‘bang bent’ voor de stilte, dan kan 

ik u uit de droom helpen, want in de stilte vind je meer antwoorden dan in de drukte.  

We zien jullie graag een keertje bij ‘onze’ Taizé viering of bij de stilteviering van wijkgemeente De Brug. 

Cokkie, Gerda, Heleen, Ronald & Arwin   
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Zinzondag 
 

Zinzondag 8 oktober 2023 in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. 

Toegang, koffie en/of thee zijn gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. 

OP HET GEVOEL - THEATERVOORSTELLING VAN CHARLOTTE GLORIE 

Durf jij het aan om je een spiegel te laten voorhouden en verder te kijken dan je neus lang is? Kom dan 

naar de voorstelling van de blinde kleinkunstenares Charlotte Glorie en laat je verrassen door haar 

originele kijk op het leven, het geloof en de maatschappij. Uit haar luisterliederen en conferences spreekt 

een groot inlevingsvermogen in mensen en situaties die zo gauw “anders” genoemd worden. 

  

 

Bedankje 

Toen we terug kwamen van een weekje vakantie waarin we onze 50ste trouwdag meemaakten, lag er 

een berg kaarten op de mat. Wat een verrassing! We bedanken iedereen heel hartelijk voor alle aandacht 

en goede wensen via een kaart, mail, app of een persoonlijke handdruk. 

Hartelijke groet, 

Siep en Cokkie de Geus 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda oktober 2023 

15 oktober 2023:  pastor mw. L. Kromhout uit Rijswijk; 

22 oktober 2023:  mw. ds. L. Bosveld uit Zierikzee; 

29 oktober 2023:  ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel (oogstdienst). 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Op woensdag 11 oktober aanstaande vanaf 10 uur is er 

weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom 

is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met  

iets lekkers erbij en een gezellig praatje. 

Kom langs, het wordt van harte aanbevolen. 
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Lezersbijdrage(n) 

Van Bep van Veenendaal werd onlangs de volgende bijdrage ontvangen: 

 

Slipgevaar 

 

‘Niet met natte kleding binnenkomen’. Dit is zomaar een tekst die overigens aan duidelijkheid niets te 

wensen over laat. Maar waar staat die tekst die je bij binnenkomst niet kunt missen? Vlakbij een 

zwemvijver misschien met een daarbij behorend terras? 

Dat zou zomaar kunnen, maar nee……dit bordje staat in de hal van het gemeentehuis. 

Behoorlijk wonderlijk toch? Hoezo en waarom dan? Het zal toch niet voor nadruppelende ambtenaren 

bedoeld zijn of voor mensen die een paspoort aan komen vragen. 

Als je er goed over nadenkt dan begrijp je waarom het hier staat. 

Op het plein zitten namelijk allemaal fonteintjes, die vrolijk heen en weer springen. Omhoog en omlaag, 

met als variant  hoger of iets lager. Ideaal natuurlijk voor de jeugd om er doorheen te fietsen, te lopen 

of bovenop te gaan liggen en dat doen ze dan ook. 

Hartstikke leuk natuurlijk en zeker gezien de weersomstandigheden heel begrijpelijk. Daarbij is het ook 

heel grappig om te zien hoeveel plezier ze eraan beleven. Handdoeken worden op de trappen van het 

bordes gedrapeerd en de kletsnatte, druppelende figuurtjes hollen af en toe even naar binnen voor een 

toiletbezoek of om tussendoor even een ‘Duckie’ te lezen. 

Dat levert dus natte vloeren op waardoor slipgevaar dreigt. 

Dat gin  niet helemaal goed, want gladde vloeren op een plaats waar je het niet verwacht, kunnen 

behoorlijk gevaarlijk zijn. 

Het bordje zal deze week waarschijnlijk, gezien de veranderende weersomstandigheden, wel weggehaald 

worden. Nog steeds goed, maar minder aantrekkelijk voor natte kinderacties. 

Inspiratie is een wonderlijk fenomeen. Het kan altijd onverwacht opduiken. Dit keer kwam het van een 

bordje. 

 

Bedankt Bep voor deze bijdrage! 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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