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Jaargang 4: nr. 44 d.d. 19 oktober 2023 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdienst zondag 22 oktober 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door mw. Lieke Bosveld uit Zierikzee 

 

Kinderkring:  

Zondag 2 oktober 2023 is er geen Kinderkring. 

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 22 oktober 2023 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de Voedselbank 

(Wereldvoedseldag); 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten  

Zondag 22 oktober 2023:  mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

22-10-2023: mw. N.J. Dieckmann, Pieter de Hoochplaats 264, 2951 SM  Alblasserdam, 83 jaar. 

 

Huwelijken 

20-10-2023: dhr. en mw. G.J. van Zoest, West Kinderdijk 239, 2953 XS  Alblasserdam, 40 jaar. 

23-10-2023: dhr. en mw. F. Hartog, Kraanbaan 32, 2951 JG  Alblasserdam, 54 jaar. 

 
Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 25 oktober 2023 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 
Pastoraat 

--- 
  

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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Een bericht van de kerkrentmeesters. 

Het is al weer  en tijdje geleden dat wij via de Nieuwsbrief van ons hebben laten horen over de financiën 

van onze kerk. Daarom komen we nu even wat onder uw aandacht brengen. 

 

Als eerste de paascollecte, die bracht bijna € 1.100,-- op, t.o.v. een begroting van € 1.200,--. 

 

Dan de wekelijkse collecten. Van januari tot 15 oktober brachten die € 3.625,-- op. Op 19 februari werd 

de 3e collecte, bij de uitgang, weer ingevoerd voor de instandhouding van de kerkdiensten. Ook werd er 

besloten om deze uitgangscollecte om de 14 dagen te bestemmen voor de Stichting en wel voor het 

aanbrengen van energiebesparende maatregelen in de kerkzaal. Tot 19 oktober was de collecteopbrengst 

voor de Stichting € 842,-- en zo kon € 2.783,-- als opbrengst van de collecten in de jaarrekening van de 

kerkrentmeesters worden bijgeschreven (dit is inclusief de ingeleverde collectebonnen). Daarnaast 

kwam er via de 'digitale collecte' nog een € 918,-- op de bankrekening binnen. De totaal-opbrengst van 

de collecten is tot nu toe dus € 3.700,--. Dat betekent een gemiddelde van € 90,-- per week. We blijven 

daarmee iets achter op het bedrag dat in de begroting is opgenomen, te weten € 5.200,-- (= gemiddeld 

€ 100,-- per week). Kunnen we de laatste weken van het jaar met elkaar ons gemiddelde van € 90,-- 

verhogen? Dan halen we wellicht het geraamde bedrag. 

 

Heeft u niet voldoende kleingeld? Denk dan nog eens aan de collectebonnen van 1 of 2 euro, die op 

zondag bij Wim Timmer of Ernst Hartsuiker verkrijgbaar zijn. Het verschuldigde bedrag kunt u vervolgens 

overmaken op ons bankrekeningnummer. 

 

Alvast onze dank hiervoor. 

 

Nog even ons bankrekeningnummer: NL04 SNSB 0815294689 

 

De kerkrentmeesters. 

 

 

 
Geen mededelingen. 

 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda oktober 2023 

29 oktober 2023:  ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel (oogstdienst). 

 

Kring Tijdnoo(d)t 

Maandag 23 oktober aanstaande komt de kring Tijdnoo(d)t om 20.00 uur bijeen in de kleine zaal van de 

kerk. Behandeld wordt het boek van Tillman Haberer met als titel “Grenzeloos God, integraal kijken naar 

God, mens en wereld”. Over dit boek is een recensie geschreven met als titel “Grenzeloos God, in gesprek 

met de metamoderne tijd”.  

 

ONTMOETINGSMIDDAG 

 

Op vrijdag 27 oktober 2023 kan vanaf 15.30 uur iedereen weer binnenlopen om de maand met een 

kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de kleine zaal gehouden. Van harte 

welkom! 

  



3  

  
 

 

Lezersbijdrage(n) 

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende bijdrage ontvangen: 

 

Wat een drukte! 

 

In een poging om mijn zinnen te verzetten, leg ik mijn focus op de spreeuwen. 

Achter mijn tuin ligt een slootje, wel een belangrijk slootje omdat hij onderdeel is van het 

afwateringssysteem. 

Daarachter staan bosschages en drie lichtmasten van een meter of 12. Het kunnen er ook 15 zijn. Aan 

de paal zitten horizontale staafjes bevestigd die aan het einde omhoog staan, dit om te voorkomen dat 

mensenvoeten er onmiddellijk vanaf glijden. Bovenaan is een grote cirkel die op vier punten bevestigd 

is aan de paal. Daar bovenop prijkt de schijnwerper. Vanaf de bank heb ik zicht op één van de masten 

en ik zie dat er op elk staafje langs de paal spreeuwen zitten. 

Boven op de ring is het ook een drukte van belang. Er wordt heen en weer gehipt en als ze allemaal net 

een eigen plekje hebben, zorgt de komst van een andere spreeuw weer voor onrust. Hip, Hip, hip, fladder, 

fladder en ze zitten allemaal weer op een andere plaats. Changé! Een komisch tafereel. Zo hipt het dus 

de hele tijd door. Van links naar recht en naar de overkant.   

 

Op de staafjes langs de paal heerst rust, totdat er één van ‘boven’ besluit om daar zijn plaats in te nemen. 

Opeens vliegen ze allemaal op en verdwijnen richting de molens. Dat herinnert me eraan dat de 

spreeuwentrek begint. 

Net vóór zonsondergang verzamelen ze daar met duizenden en voeren een sierlijke dans uit boven de 

rietkraag van de hoge Boezem van de Nederwaard. Een dans die wij na drie jaar nog niet onder de knie 

zouden krijgen. Fascinerend om te zien!! 

Dan opeens duiken ze naar beneden. Nu onzichtbaar voor het oog, maar het luide getjilp is nog goed 

hoorbaar. Hier brengen ze gezamenlijk de nacht door. 

Een roofvogel verschijnt. Hij blijft boven het gebied hangen op zoek naar een lekkere spreeuw, maar 

omdat hij blijkbaar last heeft van keuzestress vliegt hij onverrichter zake weer verder. Hoe moeilijk kan 

het zijn. Een veld vol spreeuwen en dan niet kunnen kiezen. Die heeft wel een cursusje ‘spreeuw vangen’ 

nodig. 

In tegenstelling tot de spreeuw vliegt de gierzwaluw 10 maanden achter elkaar zonder de grond te raken. 

Hij slaapt in de lucht, eet er ook en komt alleen naar beneden in het broedseizoen. ‘Hè hè, even vaste 

grond onder de pootjes’! 

Maar die spreeuwen blijven me fascineren. Vanavond toch nog maar een keer kijken want voor je het 

weet is dit schouwspel weer voorbij. Het is een aanrader!! 

 

Bedankt Bep voor deze bijdrage! 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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