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Jaargang 4: nr. 38 d.d. 7 september 2023 

 

Post Eltheto-taal: 

De zomer loopt zo'n beetje op haar laatste benen, het nieuwe schooljaar is inmiddels weer begonnen. Er 

zijn van die kenmerken die bij een periode in het jaar horen. In Alblasserdam is de goede doelen actie 

waarbij enorm grote chrysanten verkocht worden weer aan de gang, meestal rond mijn verjaardag! Er 

staan twee prachtexemplaren te pronken op het garagepad. De Tweede Kamer is terug van reces, en in 

deze politieke situaties houd ik me daar ook wel mee bezig. De dagelijkse honderden kilometers file op 

de snelwegen aan het begin en het einde van de dag zijn ook weer terug. Er was een tijd dat we dachten 

dat thuiswerken een goede remedie zou kunnen zijn tegen de files, maar dat is dus duidelijk niet zo. 

We willen zo graag alles in eigen hand houden, maar sommige zaken gebeuren zonder dat we er grip op 

hebben. Daar kun je wel chagrijnig over worden, maar als dat niets kan veranderen is het verspeelde 

moeite. Dan kun je maar beter proberen te aanvaarden hoe de situatie is en daar zo goed mogelijk mee 

omgaan. Deze week is het aanmerkelijk zomerser weer dan voorspeld was. Laat het zwembad nog maar 

een weekje staan, je kunt er zeker nog plezier van hebben. 

Elke dag is een geschenk, wordt er wel gezegd. Maar wel een geschenk dat je niet kan ruilen. Laten we 

om elkaar heen staan om van elke dag iets moois te maken. Zoals couplet 4 van lied 267 uit het nieuwe 

liedboek zegt: 

Geef ons elkaar tot licht en liefde, 

Waarmee het donker wordt weerstaan. 

En zingend gaan wij door het duister  

tezamen op uw morgen aan! 

 

Een mooie nazomer gewenst, Bea van der Zouw-Nauta 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdienst zondag 10 september 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht. 

 

Kinderkring:  

Zondag aanstaande is er geen Kinderkring. 

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 10 september 2023 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor het Diaconaal 

Noodfonds Alblasserdam; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten  

Zondag 10 september 2023: mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462. 

 

  

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 13 september 2023 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

11-09-2023: dhr. C. Bezemer, Haven 71, 2951 CC  Alblasserdam, 83 jaar. 

16-09-2023: mw. A.G. Labrijn – de Jong, Bgm. Boudet van Damstraat 36, 2969 HZ  Oud-Alblas, 

  91 jaar. 

 

Huwelijken 

14-09-2023: dhr. en mw. C. de Geus, Vlasstraat 68, 3295 TN  ‘s – Gravendeel, 50 jaar. 

14-09-2023: dhr. en mw. J. Zuyderhout, Kerkstraat 89, 2951 GH  Alblasserdam, 40 jaar. 

 
Stilteviering in de Elthetokerk 

Zondag 17 september 2023 om 19.00 uur is er weer een Taizé-vesper in de Elthetokerk. 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 

Berichten vanuit de gemeente 
Mevrouw H. Versluijs gaf het volgende aan ons door: 

“Bedankt voor de mooie bloemen, die ik mocht ontvangen. 

Heeft mij heel erg goed gedaan”. 

Vriendelijke groet, 

Hielkje Versluijs. 

 

Foto’s Provinciale ontmoetingsdag 
 

Via onderstaande link kunt u foto’s bekijken op de website. Even nagenieten: 

https://elthetokerk.nl/provinciale-ontmoetingsdag-v-v-p-27-augustus-2023/ 

 

Uitnodiging Streekdag Kedichem (herhaald bericht) 
 

Deze streekdag wordt gehouden op 24 september 2023. De dag begint met een kerkdienst waarin  

dr. Aries van Meeteren voorgaat. Na afloop van de dienst is er koffie, thee of fris. 

Rond het middaguur zal Wim Konijn een concert (je) verzorgen op het orgel en de piano. Het thema is 

“variaties” en er worden werken gespeeld van Haydn, Pachelbel en Böhm. 

Na dit concert is er een lunch, voor we weer naar huis of elders gaan. 

Opgeven kan uiterlijk 17 september bij Peter Dekker, 078- 6158666 of 06-37238112 of per e-mail 

p.dekker004@online.nl  

 

Namens het bestuur van de V.V.P. 

Peter Dekker. 

 

https://elthetokerk.nl/provinciale-ontmoetingsdag-v-v-p-27-augustus-2023/
mailto:p.dekker004@online.nl
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A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda 2023. 

17 september 2023:  dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude. 

24 september 2023:  mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam 

 

 

Startzondag 17 september: DEEL JE MEE? 
Op zondag 17 september 2023 hebben we onze startzondag. Traditioneel zullen we na de dienst weer 

samen lunchen. En zoals elk jaar vragen we aan u om iets mee te brengen deze dag. Iets maken, iets 

kopen, alles is goed. Een culinair hoogstandje mag…maar is beslist niet noodzakelijk. 

Zoals we allen weten is niet iedereen meer in staat om dit te regelen, maar laat dit geen reden zijn om 

er deze dag niet bij te zijn. 

 

Lezersbijdrage(n) 

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende 2 lezersbijdragen ontvangen: 

 

Soepel en virtuoos. 

 

Vindt u orgelmuziek ook zo gezellig. Jammer genoeg is het bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen. 

Ik word er altijd vrolijk van. De man met het rammelende centenbakje heeft het ook altijd naar zijn zin. 

Voor hem zijn het slechte tijden. Mensen hebben tegenwoordig weinig klein geld meer bij zich. 

 

De organist daarentegen speelt de toetsen uit het orgel. Die draait niet aan een wiel of drukt op een 

knopje om de muziek de ruimte in te strooien. Hij moet het allemaal zelf doen. Dat is een vak apart. 

Wij vinden het heel gewoon dat hij er is als wij weer een uur lang op die ongemakkelijke banken zitten. 

Ik ben een voorstander van de loungeset! Dat geeft het geheel een iets modernere uitstraling en voor al 

die ruggen zou het ook wat comfortabeler zijn. Hoewel……… niet te laag natuurlijk, want dan wordt het 

weer hijsen. Het voordeel van de banken is dat wij nog een leuning hebben en dat de organist het zonder 

moet stellen. Nou hebben wij gelukkig een hele soepele organist die zijn benen met een gymnastische 

zwaai over het bankje gooit. Zo……hij zit! 

Nog even wat rommelen achter dat orgel. Iets uittrekken of induwen of zo en dan gaat zijn spel beginnen. 

Hij kan ook twee dingen tegelijk……spelen en rondkijken en misschien ook nog mensen tellen. Dat vind 

ik dan weer knap. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Eigenlijk zou ik wel een keer willen kijken, maar ja 

ik kan moeilijk mijn vinger opsteken en net na ‘amen’ vragen of ik even bij de organist mag gaan staan. 

Hij zit er niet het hele uur hoor. Tussendoor piept ie even weg om zich bij zijn vrouw te voegen. Na een 

poosje is het zijn beurt weer. Hij zwaait met dezelfde soepelheid over het bankje, rommelt wat in de 

papieren en begint. Dwars kijken kan hij ook. Dan ligt er naast hem ook nog het een en ander. Dat moet 

blijkbaar meegenomen worden in zijn spel. Dan speelt hij weer even ‘blind’. 

Blind typen vind ik weer niet moeilijk, maar dit ligt echt mijlenver buiten mijn zone. 

Hij kan ook hard. Dat vindt ‘tie lekker. Even vol erin. Intussen weet ik al wel een beetje wanneer zijn 

spel gaat aanzwellen: Cor is los. 

Lekker hoor Cor! Het moet voor jou ook leuk blijven! 

Enne…….hou vol hè. 

 

Uniseks? 

 

‘Weet u waar de damessokken hangen’, hoor ik een oudere heer aan een verkoopster vragen. 

‘Dat maakt niet uit tegenwoordig’, geeft ze als antwoord, ‘sokken zijn uniseks’. Ze wijst naar een rek 

waar de ‘uniseksers’ hangen. Misschien krijgen we binnenkort wel genderneutrale sokken. Dat kan 

zomaar gebeuren. Toch is er volgens mij wel verschil tussen een vrouwen- en een mannenvoet. 

De fabrikant heeft daar blijkbaar een andere kijk op gekregen. Hij moet ook mee met de tijd. 

Uiteindelijk is het maar een naamswijziging, maar wel één waar ik even mijn wenkbrauwen over optrek. 

Tegenwoordig moet ik wel een beetje voorzichtig zijn om dit soort dingen te ventileren. Voordat je het 

weet ben je een wappie of verspreid je woke nieuws. 

Fake nieuws kan trouwens ook nog. Even voor de goede orde. Ik verspreid niets hè, ik neem waar. 

De man volgt de vinger van de verkoopster en ik zie hem in het rek snuffelen. Ik hoop dat hij vindt 

waarvoor hij gekomen is, namelijk sokken voor zijn vrouw, zogeheten vrouwensokken. 
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De roltrap brengt me boven. Daar wachten lekkere broodjes. De roltrap gaat weer naar beneden. Sinds 

mijn val heb ik een hééél spannend leven gekregen. De roltrap op…….en weer omlaag. 

Het valt ook niet mee hè die uniseks. 

Het ANWB-stelletje is veel eenvoudiger. Zelfde fiets, zelfde jas en om toch enig onderscheid aan te 

brengen wel een ander gekleurde helm. Dat vind ik dan weer stoer! Dat heet karakter.! 

Toen ik nog regelmatig op het water te vinden was, zag ik veel Gaastra-gezinnen. Paps en mams met 

hun Gaastra kinderen. Leuk om te zien toch. 

De platbodem-vaarders waren weer heel anders gekleed. Die waren ondefinieerbaarder. Ook leuk! 

Beide groeperingen hadden wel dezelfde passie, namelijk varen en water. 

Die deel ik ook. Daar kan ik me helemaal in vinden. Ik zou bij allebei kunnen horen. Soms heb je van 

beide wat. Ook prima! 

Nog even terug naar de sokken. De man heeft de kassa gevonden. Hij mag weer naar huis. Man blij en 

zijn vrouw blij en dan maar hopen dat hij de goede kleur en maat heeft meegenomen. 

Ja, ja…….het leven is niet altijd even simpel. 

 

Bedankt Bep voor je bijdragen, ik heb ze met een grote glimlach gelezen! 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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