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Jaargang 4: nr. 40/41 d.d. 21 september 2023 

 

NB: Deze nieuwsbrief geldt voor de komende twee weken. De volgende nieuwsbrief  verschijnt 

op 5 oktober 2023 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdienst zondag 24 september 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door mw. ds. Annemike van der Meiden uit 

Amsterdam. 

 

Kerkdienst zondag 1 oktober 2023 

De kerkdienst van zondag 1 oktober 2023 zal worden geleid door dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude. 

 

Thema oktober en november 2023: EET JE MEE? 
Zoals eerder gemeld wordt elke twee maanden het werkwoord van het jaarthema “ga je mee” veranderd. 

Voor oktober en november hebben we er “eet je mee” van gemaakt. Wat ook in kan houden: ga eens 

samen met iemand aan tafel.  

In deze periode zullen we in de kerk het avondmaal vieren, wordt er een Elthetotafel georganiseerd en 

willen we u uitdagen eens samen met iemand uit de gemeente een hapje te eten. Het ligt in de bedoeling 

dat ook de kinderen in deze periode hier iets mee doen, maar daar hoort u nog van. 

Nu is het de bedoeling dat u in de maand oktober of november eens iemand vraagt om samen te eten. 

Niet iemand die dat vaker bij u doet, maar iemand die u op zondag misschien af en toe eens spreekt. 

Denk niet dat er driegangen diners op tafel hoeven te komen om eens tot een gezellig gesprek te komen. 

Even een broodje eten met iemand na de kerkdienst, kan ook heel gezellig zijn. We laten dat natuurlijk 

vrij. Maar hopen wel dat er ontmoetingen zullen plaats vinden. En dat we er misschien een leuk verslagje 

van kunnen lezen in de nieuwsbrief….. 

Op 21 oktober is er een Elthetotafel in herfstsfeer. U kunt zich daarvoor natuurlijk weer opgeven zoals 

gebruikelijk. U hoort hier binnenkort nog meer over. 

 

Kinderkring:  

Zondag 24 september 2023 is er geen Kinderkring. 

Zondag 1 oktober 2023 is er Kinderkring. 

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 24 september 2023 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie t.b.v. 

Libië; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

De collecten op zondag 1 oktober 2023 hebben de volgende bestemmingen: 

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor jeugddorp De Glind; 

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten  

Zondag 24 september 2023:  dhr. N.J. Jongebreur, tel.06-26338918. 

Zondag 1 oktober 2023:   dhr. L. Groenenboom, tel. 7070687. 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 4 oktober 2023 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

21-09-2023: mw. A. Krijnen – Dupain, Noachstraat 14, 2951 AG  Alblasserdam, 87 jaar. 

22-09-2023: dhr. N.A. Jongebreur, Bilderdijkstraat 54, 2951 TD  Alblasserdam, 81 jaar. 

26-09-2023: mw. C.D. Labrijn – Braat, Wilgenplein 307, 2951 EP  Alblasserdam, 83 jaar. 

 

Huwelijken 

24-09-2023: dhr. en mw. N.J. Verloop – Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB  Alblasserdam ,  

59 jaar. 

26-09-2023: dhr. en mw. B.M. Luksen – Bredius, Zeelt 126, 2954 BK  Alblasserdam, 54 jaar. 

27-09-2023: dhr. en mw. L. van Eenbergen – Luttje, Kamgras 37, 2954 AB  Alblasserdam, 55 jaar. 

 
Kerkenraad en Bestuur 

 

De saaie kant van kerkwerk… 

Op 24 september leggen Kerkenraad & Bestuur (K&B) de nieuwe plaatselijke regeling ter inzage. De 

plaatselijke regeling is de lokale toevoeging aan de kerkorde. Waar de kerkorde het algemene recht 

regelt zoals dat wordt gehanteerd in een protestantse kerk, regelt de plaatselijke regeling meer 

specifieke onderdelen van, in ons geval, de Elthetogemeente. Het doel van de kerkorde is het bewaren 

of handhaven van de goede orde in de gemeente, en geldt voor alle PKN-kerken. De plaatselijke regeling 

van de Elthetogemeente bewaart of handhaaft de orde in onze Elthetokerk. In de regeling staat o.a. 

beschreven wat de samenstelling en werkwijze is van K&B, hoe verkiezingen van ouderlingen,  diakenen 

en predikant worden geregeld en hoe besluitvorming plaatsvindt. 

De plaatselijke regeling is geactualiseerd. K&B hebben op 31 augustus jl. deze nieuwe plaatselijke 

regeling voorlopig vastgesteld. De definitieve vaststelling kan pas gebeuren nadat de leden van onze 

gemeente de gelegenheid hebben gekregen kennis te nemen van de inhoud van de regeling en eventuele 

bezwaren kenbaar te maken. 

Daarom leggen we de regeling op 24 september ter inzage. U kunt dan ook een papieren exemplaar 

meenemen, of een digitale versie bij de scriba opvragen. Vervolgens krijgt u vanaf 24 september 14 

dagen de tijd om schriftelijk uw reactie op de plaatselijke regeling te geven, via de scriba. 

Tja, naast al die leuke dingen die in de kerk gebeuren, is dit een saaie maar noodzakelijke kant van het 

kerkwerk… 

 

Hartelijke groet van  

Barend Luksen, voorzitter 

Inge Nieuwenhuis, scriba 
scriba@elthetokerk.nl 
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Stilteviering in De Brug (Ontmoetingskerk) 

Zondag 8 oktober 2023 om 19.00 uur is er weer een Taizé-vesper in De Brug (Ontmoetingskerk). 

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de  

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.  

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,  

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling  

en een zegenwens. 

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  

Vragen? → stilteviering@gmail.com 

 
 

 
 

Passielezing 
 

Woensdag 27 september 2023 om 20.00 uur verzorgt de heer Jacques Verhagen de Passielezing. 

De titel van zijn presentatie luidt: "Mens - en/of Natuur". 

Jacques Verhagen, lid van onze Elthetogemeente, gaat in op belangrijke vragen vanuit ons geloof en ons 

menszijn: 

* Wat verstaan we onder het "Paradijs"? 

* Hoe staan we als mens daarin? 

 

Vervolgens voeren we met elkaar een gesprek over biodiversiteit, natuur-inclusief en onszelf. 

 

Het belooft een interessante avond te worden waarin we uitgenodigd worden standpunten en opvattingen 

met elkaar te delen. 

 

U wordt van harte uitgenodigd de Passielezing bij te wonen!! 

 

Zinzondag 
 

Zinzondag 8 oktober2023 in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. 

Toegang, koffie en/of thee zijn gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. 

OP HET GEVOEL - THEATERVOORSTELLING VAN CHARLOTTE GLORIE 

 
Durf jij het aan om je een spiegel te laten voorhouden en verder te kijken dan je neus lang is? Kom dan 

naar de voorstelling van de blinde kleinkunstenares Charlotte Glorie en laat je verrassen door haar 

originele kijk op het leven, het geloof en de maatschappij. Uit haar luisterliederen en conferences spreekt 

een groot inlevingsvermogen in mensen en situaties die zo gauw “anders” genoemd worden.  

Zo daagt zij ons uit te delen in wat haar en ons raakt en bezighoudt. In haar 

programma wisselen het tragikomische relaas van een overspannen schooljuf, 

een ontroerend geloofsgesprekje met jonge kinderen, een verhaal over een 

bijzondere ontmoeting met twee daklozen, een inkijkje in de soms hilarische 

situaties waarin zij als blinde tijdens het reizen verzeilt, een absurdistisch lied 

over de toekomst van de zorg en een Afrikaans klinkende song over een in 

Nederland wonende vluchteling elkaar af.    

Charlotte Glorie schrijft al haar teksten en melodieën zelf en begeleidt zichzelf 

aan de piano. De muziek van al haar liederen ligt goed in het gehoor en is 

tegelijk verrassend. Haar teksten zitten vol woordspelingen en onverwachte 

wendingen. Charlotte verzorgt zo’n veertig voorstellingen per jaar voor publiek in kerken, congrescentra, 

verenigingsgebouwen, zorginstellingen en kleine theaters. 
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Na haar optreden zijn haar cd’s “Op het gevoel”, “Geen probleem” en “Als het weer kan”, evenals haar 

verzamelbundel “Zoals Zij” verkrijgbaar, als aandenken aan deze bijzondere, afwisselende middag. 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda 2023. 

08 oktober 2023:  ds. R. Philipp uit Den Haag; 

15 oktober 2023:  pastor mw. L. Kromhout uit Rijswijk; 

22 oktober 2023:  mw. ds. L. Bosveld uit Zierikzee; 

29 oktober 2023:  ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel (oogstdienst). 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 

 

Op vrijdag 29 september 2023 kan vanaf 15.30 uur iedereen weer binnenlopen om de maand met 

een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de kleine zaal gehouden. Van 

harte welkom! 

 

Grote schoonmaak op 7 oktober 2023 
 

De volgende grote schoonmaak vindt plaats op zaterdag 7 oktober a.s. We beginnen om 09.00 uur en 

willen uiterlijk 11.30 uur klaar zijn. Omdat we sinds een paar weken een vaste interieurverzorgster 

hebben die elke week de toiletten, de keuken, de hal, de grote zaal en de kleine zaal onderhanden 

neemt, zullen wij ons in het vervolg vooral bezighouden met de kerkzaal. Voorlopig gaan we dat een 

keer per twee maanden doen. 

Extra helpende handen blijven zeer welkom! 

 

Evert Wisgerhof 

 

Lezersbijdrage(n) 

Van Nico Verloop werd het volgende verslag van het uitje van de deelnemers aan de koffieochtend 

ontvangen: 

Verslag van een BIESondere dag. 

 

Met 23 Eltheto-senioren meldden we ons woensdag 13 september om half tien in de kerk voor de 

jaarlijkse koffieochtend-met-uitje. Bestemming deze keer: het Biesbosch MuseumEiland. 

Voordat we op weg gingen werd koffie gedronken met daarbij punten appeltaart. Toppunten! Rond 

kwart over tien nodigden de chauffeurs ons uit om in te stappen en reden we richting Werkendam, 

Noord-Brabant. Waar we met de volgende slogan uitnodigend werden ontvangen: “Welkom in de 

kraamkamer van moeder natuur”. 

Om 11.00 uur stapten we het met uitbundig groen afgedekte museum binnen. Daar konden we eerst 

een boeiende film bekijken. We zagen en hoorden hoe Nederland door de eeuwen heen met de 

uitdagingen en kansen die water ons biedt is omgegaan. 

Vervolgens konden we in zeven themapaviljoens ontdekken hoe het zoetwatergebied ontstond na de 

Sint-Elisabethsvloed van 1421. De bewoners, de economische activiteiten, de ambachten, de 

natuur...alles kwam aan bod. Het was hoe dan ook uitzonderlijk boeiend. 

 

Inmiddels was het tijd geworden voor de lunch. ”Eet smakelijk,” wensten we elkaar toe. En smakelijk 

was het, de broodjes, de kroketten, de bever-speculaas, het fruit. 

 

Het volgende programmaonderdeel  was een rondvaart met een elektrisch aangedreven fluisterboot, de 

“Whisper”. Heel veel vogels kwamen in beeld en ook veel bijzondere exemplaren o .a. de zeearend die 

sinds 2006 weer in Nederland en met succes in de Biesbosch broedt. Sinds 2016 broedt eveneens de 

visarend in de ondiepe, visrijke Biesbosch. Gedurende de tocht werd ook gewezen op de sporen die de 

bevers overal in het natuurgebied achterlaten. 
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Na nog een kop koffie in het museumcafé ging de reis terug naar Alblasserdam. Het was alles bij elkaar 

een heel BIESondere dag, waar we de organisatoren Gerda en Leendert, de chauffeurs en ook  de andere 

medewerkers niet genoeg voor kunnen bedanken. 

 

Nico Verloop 

 

Van de hand van Bep van Veenendaal kwam de volgende bijdrage: 

 

Het komt goed! 

 

In ons lijf zitten heel veel spieren. Ze trillen de hele dag. Dat is goed want dan doet alles het in ieder 

geval. Dan kunnen we bewegen, lachen, praten enz. 

Wat mij op dit moment ontbreekt is het humorspiertje. Het doet het niet. Geen idee waarom hij er op 

dit moment de brui aan heeft gegeven, maar ik heb hem wel nodig. Zonder dit spiertje krijg ik niks op 

papier. Dat zit me dan in de weg. Zo’n spiertje brengt zoveel vrolijkheid met zich mee. Dan kijk je anders 

naar de hoeden op Prinsjesdag of naar de rijtuigen die aangespannen over het Lange Voorhout lopen. 

Dan kun je ook anders naar de troonrede luisteren. 

Hoe krijg ik dat spiertje nou weer in beweging. Masseren? Hoe dan? 

Geen idee of er een plek is om op te drukken waardoor hij het misschien weer gaat doen. De 

fysiotherapeut zal me daarmee ook niet verder kunnen helpen. Als het nou om een knie ging, dan heb 

ik nog wel hoge verwachtingen van een peut, maar zo’n humorspiertje. Geen idee!! 

Ik weet ook niet hoe groot hij is. Ik weet eigenlijk niks van hem, alleen dat hij zich gelukkig wel elke dag 

laat zien. De afgelopen twee dagen was ie verdwenen, of misschien wel verschrompeld. Oh, daar moet 

ik even niet aan denken. Zonder dat spiertje ben ik echt niet leuk, in ieder geval niet voor mezelf! 

Het komt wel goed, uiteindelijk komen de meeste dingen weer goed. Dat spiertje heeft gewoon even 

rust nodig. Ook begrijpelijk toch? Een rug geeft er ook wel eens een tijdje de brui aan. Een schouder 

denkt ook soms: ‘Joh zoek het lekker even uit, ik doe de komende week niet mee’. 

Misschien kent zo’n spiertje ook wel zijn zwakke momenten. Die kennen we toch allemaal.  

En toch…..tja , dat humordingetje is van een andere orde. Het hoort er gewoon te zijn. 

Het komt goed! 

Dat is ook de titel van nieuwste boekje van Toon Tellegen. Het rolde net op de mat. Daar ga ik straks 

aan beginnen en dat spiertje poets ik gewoon weer op. 

 

Bep en Nico: bedankt!! 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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