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Jaargang 4: nr. 37 d.d. 31 augustus 2023 

 

Kerkdiensten 
De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: 

http://tinyurl.com/2p8amnnx. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen. 

 

Kerkdienst zondag 3 september 2023 

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. Henk Hartogsveld uit ’s-Gravendeel. 

 

Kinderkring:  

Zondag aanstaande is er geen Kinderkring. 

 

Collecten. 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 3 september 2023 aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in 

Actie/Werelddiaconaat: Israël, jongeren leren meer over mensenrechten; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: 

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Autodiensten  

Zondag 3 september 2023: dhr. N.J. Jongebreur, tel. 06-26338918. 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 6 september 2023 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

05-09-2023: Joris Wegman, Dr. Schaepmanlaan 29, 3971 ET  Driebergen, 4 jaar. 

07-09-2023: mw. S.L. Poll-Daeschner, van Eesterensingel 160, 2951 VS  Alblasserdam, 99 jaar. 

 

Huwelijken 

01-09-2023: dhr. en mw. A. v.d. Graaf, Lijsterweg 237, 3362 BH  Sliedrecht, 63 jaar. 

 

Berichten vanuit de gemeente 
 

Update Gerdine de Vreede – Torn 

Op verzoek van Gerdine geef ik u een update over haar gezondheid, of misschien moet ik zeggen haar 

“ziek zijn”. 

http://tinyurl.com/2p8amnnx
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Zoals iedereen weet heeft zij kort geleden slecht nieuws gekregen en artsen spraken over enkele weken. 

Ze mocht starten met behandeling, maar zoals de artsen zeiden: “jouw leven hangt aan een dun draadje, 

maar we houden je vast!”. 

Elke 3 weken is het nu de vraag of de bloedwaarden zo “goed” zijn en er weer een behandeling kan 

plaats vinden. Inmiddels is zij een paar behandelingen verder en vorige week was het weer het moment 

van bloedwaarden bekijken. Een hele spannende dag elke keer voor Gerdine en allen om haar heen. 

Maar toen kwam het berichtje : Bloedwaarden waren goed. De arts was tevreden en er kan morgen een 

behandeling met 75% chemo gestart worden. Wat een opluchting. Zeker ook als de arts zegt op dit 

moment in meer dan weken te durven denken. 

Wat houdt dit alles in… Gerdine is nog steeds erg ziek. Ze is snel moe, maar ze haalt alles uit het leven 

wat kan. Ze hebben met elkaar er toch “vakantie” voor de kinderen van weten te maken. Ze geniet van 

de natuur, fietst samen met Menno of haar moeder rond in de bakfiets van Hester. Maakt elke dag een 

wandeling, als ‘t even kan. Ze geniet van de vele aandacht die er voor haar is, maar met bezoek is ze 

heel voorzichtig. Een virusje moet er niet bijkomen. Geniet van Menno, de kinderen en haar ouders om 

haar heen en kleine dingen in de verzorging van de kinderen die ze zelf kan doen, zijn inmiddels grote 

dingen. Zoals velen vast gezien hebben haalt ze op zondag vaak haar vader uit de kerk en houdt daarbij 

gepaste afstand van iedereen, en terecht. Dat moeten wij vooral respecteren. 

Het is bewonderenswaardig om te zien dat ze zo positief vooruit durft te kijken. Maar ook hoe ze dit alles 

met elkaar dragen. 

Ze weet dat ze bij velen van ons in gedachten is en is daar dankbaar voor! 

 

Heleen. 

 

Provinciale ontmoetingsdag. 

Wat was het afgelopen zondag een geweldige dag! Een kerkdienst met een bijna volle kerk, 95 mensen 

zijn er geteld. Tijdens de koffiemomenten, de lunch of de boottocht hebben we lekker kunnen kletsen 

met onze geloofsgenoten uit de provincie. Jammer dat niet iedereen met de boot mee kon, maar gasten 

gaan nu eenmaal voor. Wellicht is het leuk om de boottocht eens een keer te doen met mensen van onze 

eigen gemeente? Ik hoorde tijdens de lunch al mensen die hier enthousiast op reageerden. Gelukkig 

komt er nog een uitje met de koffieochtendclub. Ook een boottocht.. 

Waar ik afgelopen zondag niet meer de gelegenheid voor kreeg was de mensen die zo ontzettend goed 

geholpen hebben te bedanken! Toen we terugkwamen in het kerkgebouw om de spullen voor de cateraar 

op te halen was alles spic & span opgeruimd en schoongemaakt. En wat er voor die tijd allemaal gedaan 

is, koffie en thee zetten en schenken, gebakjes bestellen en halen, cateraar opwachten en de broodjes 

klaarzetten, drankjes erbij…. Ik noem zo maar wat dingen op en vergeet vast de helft. Er was zelfs 

iemand die alleen maar kwam om op te ruimen.  

Ik kan niemand persoonlijk bedanken,  

maar wat een club mensen hebben we toch! AANPAKKERS! 

Dank ook aan Zandrie Albada die een prachtig thema  

bedacht had voor deze dienst en met zijn  

autobiografisch verhaal veel mensen ontroerde. 

Dank ook aan de organist Evert Simons die 

ons muzikaal ondersteund heeft. 

Dank voor het mooie bloemstuk  wat Heleen gemaakt heeft. 

Een applaus gaat niet meer of komt te laat, maar ik hoop  

dat ik op deze manier iedereen bereik. 

 

DANK JULLIE   WEL! 
 
Namens het bestuur van de V.V.P. 

Peter Dekker. 
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Foto’s Provinciale ontmoetingsdag 
 

Via onderstaande link kunt u foto’s bekijken op de website. Even nagenieten: 

https://elthetokerk.nl/provinciale-ontmoetingsdag-v-v-p-27-augustus-2023/ 

 

Uitnodiging Streekdag Kedichem 
 

Deze streekdag wordt gehouden op 24 september 2023. De dag begint met een kerkdienst waarin  

dr. Aries van Meeteren voorgaat. Na afloop van de dienst is er koffie, thee of fris. 

Rond het middag uur zal Wim Konijn een concert (je) verzorgen op het orgel en de piano. Het thema is 

“variaties” en er worden werken gespeeld van Haydn, Pachelbel en Böhm. 

Na dit concert is er een lunch, voor we weer naar huis of elders gaan. 

 

Opgeven kan uiterlijk 17 september bij Peter Dekker, 078- 6158666 of 06-37238112 of per e-mail 

p.dekker004@online.nl  

 

Namens het bestuur van de V.V.P. 

Peter Dekker. 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda 2023. 

10 september 2023:  dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht. 

17 september 2023:  dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude. 

24 september 2023:  mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam 

 

 

Jaarthema 2023 – 2024: “GA JE MEE ?” 
 

Voor het komende jaar hebben wij een thema gekozen. Elke twee maanden passen we het werkwoord 

in het thema aan en hebben we activiteiten rondom dat thema. Op de startzondag 17 september gaan 

we van start. Ga je mee het komende jaar in. Laten we vooral samen optrekken in onze gemeente, maar 

ook samen optrekken met mensen in de wereld. We hebben een spannend jaar voor de boeg, op zoek 

naar een nieuwe predikant en zullen we zaken met elkaar overeind moeten houden. Maar ook in de 

wereld is het, in deze roerige tijd, van belang om samen op te trekken. Eenheid te krijgen in de 

verscheidenheid. 

Het thema voor de startzondag en voor de maand september is: DEEL JE MEE. 

We houden onze, inmiddels traditionele, gezamenlijke lunch na de dienst. Een ieder wordt gevraagd om 

iets lekkers mee te brengen en te delen met andere gemeenteleden. U kunt iets kopen, iets maken. 

Culinaire hoogstandjes worden niet verwacht maar mogen natuurlijk wel. Het is vooral van belang dat 

we met elkaar kunnen eten, kunnen delen en kunnen genieten. 

Het thema gaat het jaar door, al passen we regelmatig het werkwoord aan en in de daaropvolgende 

periode zijn er activiteiten rondom dat thema. 

In oktober verandert het in: EET JE MEE? 

In december wordt het:  ZING JE MEE? 

In februari:    SPEEL JE MEE? 

In april:    LEEF JE MEE? 

In juni:    GA JE MEE? 

In augustus:    DOE JE MEE? 

Wat we gaan doen blijft nog een verrassing. Maar zal steeds in de nieuwsbrief worden aangekondigd. 

Laat u verrassen! 

U wordt dus uitgenodigd om mee te gaan het nieuwe jaar in! 

 

  

https://elthetokerk.nl/provinciale-ontmoetingsdag-v-v-p-27-augustus-2023/
mailto:p.dekker004@online.nl
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Startzondag 17 september: DEEL JE MEE? 
Op zondag 17 september 2023 hebben we onze startzondag. Traditioneel zullen we na de dienst weer 

samen lunchen. En zoals elk jaar vragen we aan u om iets mee te brengen deze dag. Iets maken, iets 

kopen, alles is goed. Een culinair hoogstandje mag…maar is beslist niet noodzakelijk. 

Zoals we allen weten is niet iedereen meer in staat om dit te regelen, maar laat dit geen reden zijn om 

er deze dag niet bij te zijn. 

 

KOFFIEOCHTENDREISJE 

 

De datum en dag naderen al snel: woensdag 13 september 2023!! We beginnen de ochtend om  

9.30 uur in de kerk, zodat we genoeg tijd hebben om koffie met taart te drinken c.q. te eten en bijtijds 

op weg te kunnen gaan.  

 

Verdere informatie: 

Dit keer gaan we naar het Biesboschmuseumeiland in Werkendam. Daar bezoeken we het museum, 

gebruiken een lunch en maken daarna een rondvaart door de Biesbosch. 

We hopen dat er voldoende chauffeurs zijn waardoor we met  

eigen vervoer naar Werkendam kunnen gaan. 

Men verwacht ons daar rond 11 uur. 

De kosten bedragen € 25,00 en mensen, die een  

museumjaarkaart hebben, gelieve deze mee te nemen  

en zij ontvangen € 7,25 retour op 13 september. 

De intekenlijst ligt nog tot en met zondag 3 september  

in de hal van de kerk. 

 

 

 

Lezersbijdrage(n) 

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende lezersbijdrage ontvangen: 

 

Geruisloos 
 

‘Zit je nou weer op de fiets’, denkt u nu misschien. ‘Heb je niks anders te melden dan’? 

O ja wel, dit gaat over technologie en ‘snufjes’. Dat heeft wel met een fiets te maken. De leenfiets van 

de fietsenmaker had namelijk een traploze versnelling. Het voordeel daarvan is dat je alleen maar 

hoeft te draaien aan het handvat. Dus het klik van een switch naar de volgende versnelling is niet 

hoorbaar. Wat wel hoorbaar is, is het mechanisme van de motor. Hoogst irritant en daar betaal je ook 

nog 3600 euro voor. Een fiets moet alleen maar lekker en geruisloos rollen. Het andere nieuwigheidje 

was de display die aangaf wanneer ik moest schakelen. Dat deed ie ook een paar keer. Daar ben ik dan 

weer verbaasd over. 

Dat roept meteen iets bij me op. ‘Oh, ga jij dat bepalen dan? Dat dacht ik toch niet’. Volgens mij mag 

ik op mijn eigen fiets helemaal zelf weten hoe hard ik wil trappen of hoe langzaam ik wil gaan als de 

knietjes beginnen te protesteren. Ik fiets al jaren en die display zit nog niet zo lang op de weg. 

Soms kan ik de ‘vooruitgang’ niet helemaal bijhouden, omdat ik de meerwaarde er ook niet van inzie, 

maar anderen zullen het geweldig vinden. Be happy! 

Gelukkig mocht ik de fiets weer inleveren. Ik geniet nu extra van de vertrouwde klik van de versnelling 

en van de display die alleen zegt hoe hoog mijn snelheid is. Meer hoeft hij ook niet te vertellen. Dat is 

meer dan genoeg informatie. 

De technologie schrijdt voort. Ook in de winkels. Die zelfscan vind ik bijvoorbeeld heerlijk. Dat is nog 

een residu uit de Coronatijd. Dat was meer om mensen te omzeilen. 

Het gaat misschien nóg wel makkelijker worden. De volgende ontwikkeling ligt in de luiers, maar er 

wordt al een test gedaan met camera’s die de klant en zijn producten volgen. Bij het verlaten van de 

winkel is het bestede bedrag automatisch afgeschreven. Fantastisch toch. Hoe anoniemer hoe beter! 

Voor de sociale contacten is het ook geweldig. Geruisloos de winkel in en geruisloos er weer uit. 

Het is er nog niet, maar het komt waarschijnlijk wel. Uiteindelijk wennen we overal aan. 

Van die display lig ik niet wakker, maar de verbazing zet me toch even achter de laptop. Ondanks dat 

de accu net stuk gegaan is en de nieuwe onderweg is, kan ik toch lekker rammelen. Dat is dan weer 

knap. 
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Technologie kent ook genoeg mooie kantjes. Dat weet ik ook wel, maar verbazing mag er ook zijn en 

misschien moet ie blijven. Nu deze week nog even een beetje ‘geruisloos’ door de apk zien te komen 

en dan werkt alles weer als vanouds. Je kan me niet gelukkiger maken. 

 
Bedankt Bep voor je bijdrage! 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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