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Jaargang 4: nr. 23 d.d. 8 juni 2023 

 

Kerkdiensten 
 

De voorstelling van Kees Posthumus wordt niet uitgezonden via YouTube. Dus kom de voorstelling LIVE 

zien! 

 

Kerkdienst zondag 11 juni 2023 

De ochtenddienst van zondag 11 juni 2023 vervalt i.v.m. de onderstaande middagvoorstelling van “Aan 

tafel”. 

 

ELAN-ONTMOETING 
 

 

Voorstelling ‘Aan tafel’ Met Kees Posthumus en Henk van 

Glabbeek 
 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ‘Vijf broden en twee vissen’ vertelt het jongetje Levi hoe hij met zijn vader naar het meer van Galilea 

gaat, waar Jezus voor een wonder zorgt. Martha en Maria krijgen mot, als Jezus bij hen komt lunchen. 

Ook belastingambtenaar Zachëus, van de blauwe brieven, krijgt op een dag Jezus als gast aan tafel. Het 

verhaal over het laatste avondmaal wordt verteld in een lied en door Jezus’ leerling Jacobus. 

Kees Posthumus is verhalenverteller. In voorstellingen en vieringen wil hij met verrassende opnieuw 

vertelde Bijbelverhalen zijn publiek vermaken, verrassen en inspireren. Henk van Glabbeek bespeelt 
verschillende Oosterse instrumenten, zoals de ney, de tar en de duduk. 

De toegang is gratis, er zal u echter bij de uitgang gevraagd worden om een bijdrage ter 
bestrijding van de kosten. 

Meer informatie: 078-6158666, mail: info@elthetokerk.nl 

Adres: Blokweerweg 22, Alblasserdam. 

Autodiensten  

Zondag 11 juni 2023: mw. E.C.M. Hofstede, tel. 06-23531462. 

 

Op zondag 11 juni om 14.00 uur spelen 

verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van 

Glabbeek hun voorstelling ‘Aan tafel!’ in de Elthetokerk 

in Alblasserdam. Met ‘Aan tafel!’ presenteren zij de 

mooiste en spannendste maaltijdverhalen uit de Bijbel, 

afgewisseld met prachtige Oosterse muziek. 

Er wordt heel wat afgegeten in de Bijbel, van het eerste 

hapje van de appel door Eva tot en met het laatste 

avondmaal, en verder. In ‘Aan tafel!’ worden deze 

verhalen vroom en vrolijk opnieuw verteld. 

‘Hapje van de appel’ vertelt het bekende verhaal over de 

appel en de slang op een verrassende manier opnieuw. 

Drie vreemde gasten schuiven aan bij Abraham en Sara 

en zorgen voor een verrassend cadeau. 

https://elthetokerk.nl/uncategorized/voorstelling-aan-tafel-met-kees-posthumus-en-henk-van-glabbeek/
https://elthetokerk.nl/uncategorized/voorstelling-aan-tafel-met-kees-posthumus-en-henk-van-glabbeek/
mailto:mail:%20info@elthetokerk.nl
https://elthetokerk.nl/wp-content/uploads/2023/05/Voorstelling-Kees-Posthumus-2-scaled.jpg
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Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Woensdag 14 juni 2023 vóór 12.00uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden 

aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank 

voor uw medewerking! 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen 

10-06-2023: Floris de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL  Papendrecht, 4 jaar. 

15-06-2023: dhr. C.F. Snoek, Sleutelbloemplein 12, 3355 SH  Papendrecht, 86 jaar. 

 

Huwelijken 
--- 

 
Geen mededelingen. 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda 2023. 

18 juni 2023:        ds. W. Lagrouw uit Gouda; 

25 juni 2023:        dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem. 

 

KOFFIEOCHTEND (verbeterd bericht!) 

 

Op woensdag14 juni aanstaande vanaf 10 uur is er 

weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom 

is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met  

iets lekkers erbij en een gezellig praatje. 

Kom langs, het wordt van harte aanbevolen! 

 

 

 

LEZERSBIJDRAGE 

 

Van Bep van Veenendaal werd de volgende lezersbijdrage ontvangen: 

 

Taal 

 

Er is weer onrust in het onderwijs. Dat is er eigenlijk al jaren. Kinderen blijven namelijk achter in hun 

reken - en taalontwikkeling. De Pabo moet anders, beter ook! 

Niet dat ik nog enig zicht heb op hoe het binnen de muren van het onderwijs toegaat. Ik ben op dat punt 

een buitenstaander geworden, maar artikelen in de kranten wijzen mij op dit manco. Enne…….je hoort 

wel eens wat. 

Gelukkig hebben wij twee goede mensen op het onderwijs-departement zitten. 

Eén met een lang en één met een te kort lontje, maar beiden hebben ongetwijfeld het goede met het 

onderwijs voor. Het heeft dus de aandacht! 

Onlangs lag er in de bibliotheek een serie boeken voor anderstaligen die het Nederlands onder de knie 

moeten zien te krijgen. Een blik op de inhoud liet mij heel snel beseffen hoe ingewikkeld onze taal 

eigenlijk is. Zelfs voor ons. De begrippen ‘hen en hun’ zijn maar een simpel voorbeeld en wat dacht u 

van ‘wat en dat’, of ‘net zo groot als of groter dan’. 
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Werkwoordsvormen zijn ook niet het makkelijkste onderdeel. Zo is de verleden tijd van zoeken zochten, 

maar boeken is dan geen bochten maar boekten. Jagen is joegen maar zagen geen zoegen. Lopen is 

liepen, terwijl kopen weer geen kiepen is. Zitten is zaten en spitten blijft ‘logischerwijs’  gewoon spitten. 

Weten is wisten maar meten daarentegen geen misten. Geven is gaven maar beven is geen baven. 

Zwemmen is zwommen en zwammen weer zwamden. Lijken is leken maar prijken wordt geen preken. 

Roepen is riepen en snoepen is snoepten. U kunt het ongetwijfeld goed volgen, maar hoe leg je de nieuwe 

Nederlanders uit hoe onze taal in elkaar zit. 

Vat wordt vaten maar kat wordt geen katen. Slot verandert in sloten, maar plot heeft als meervoud dan 

weer plotten. 

Drinken wordt dronken en hinken verandert in hinkten. Mogen wordt vervoegd als mochten, maar pogen 

verandert niet in pochten. 

En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. 

Er is maar één mogelijkheid voor deze nieuwkomers: studeren en eindeloos oefenen. 

En wij………wij doen ons best om ze te begrijpen. 

Misschien wel omdat we nog weten hoe alle vervoegingen in de Duitse taal ons heel wat uurtjes gekost 

hebben om ze onder de knie te krijgen. 

Tot slot even voor de “sweet memories”. 

De derde naamval: aus, bei, mit, nach, zeit, von, zu en alle gevolgen die deze voorzetsels veroorzaakten. 

Wel een n, geen n, of was het nou een s. 

Gelukkig heb ik dat gepuzzel achter me gelaten. 

 

Dank je wel Bep voor deze bijdrage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  

Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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