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Jaargang 4: nr. 14 d.d. 6 april 2023 

 

Kerkdiensten 
 

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.   

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de 

pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u 

later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan. 

 

Kerkdiensten komende week: 

Witte Donderdag 6 april 2023 18.00 uur:   Dienst in eigen beheer. 

Goede vrijdag 7 april 2023 19.00 uur:    ds. J.F. Klijnsma, viering Heilig Avondmaal. 

Paaswake zaterdag 8 april 2023 22.00 uur:   Dienst in eigen beheer. 

Eerste Paasdag zondag 9 april 2023 10.00 uur:  de heer S. de Jong uit Berkenwoude. 

 

Voor meer informatie over de diensten wordt u verwezen naar de Nieuwsbrief van vorige week. 

 

Kinderkring:  

Zondag aanstaande is er kinderkring o.l.v. Jacqueline Hulleman 

 

Autodiensten Passie- en Paasdiensten 

Donderdag 6 april 2023 (Witte Donderdag): dhr. N.J. Jongebreur, tel.6914011. 

Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag):    dhr. L. Groenenboom, tel. 7070687. 

Zaterdag 8 april 2023 (Paaswake):  ….mw. E.C.M. Hofstede, tel. 06-23531462. 

Zondag 9 april 2023 (Eerste Paasdag):    dhr. C. Bezemer, tel. 6912256. 

 

Collecte . 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 9 april aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie voor het 

Werelddiaconaat Moldavië project: de kerk helpt kwetsbare mensen; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

Uiterste inleverdatum copy voor de volgende nieuwsbrief 

In verband met een paar dagen afwezigheid van de eindredactie is de uiterste inleverdatum voor de 

volgende Nieuwbrief woensdag 12 april 12.00 uur. Dank voor uw medewerking! 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Verjaardagen: 

--- 

 

Huwelijken 

13-04-2023: dhr. en mw. L. van der Made, Grondmolen 31, 3352 CB  Papendrecht, 50 jaar. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Wel en wee 

Wij ontvingen van ons oud-gemeentelid Jan de Vries uit Harbrinkhoek het trieste bericht van overlijden 

van zijn zus Henriët van der Lans-de Vries uit Hoogeveen, op bijna 64 jarige leeftijd. 

Hun ouders, beter bekend als Piet en Corrie, zijn vanaf het begin betrokken geweest bij onze 

Elthetogemeente. 

Velen van u zullen zich de familie de Vries nog herinneren. 

 

Verrassend tuinonderhoud! 

 

De oproep in een vorige Nieuwsbrief om hulp bij het tuinonderhoud leverde enkele extra handen op. 

Waarvoor veel dank! Op 9 maart hebben we daardoor met elkaar aardig wat onkruid kunnen verwijderen. 

Naar aanleiding van onze oproep reageerde één gemeentelid wel erg verrassend. Zelf de handen uit de 

mouwen steken was niet mogelijk, maar wel mochten we een klus laten uitvoeren door de eigen tuinman. 

Wat een prachtig aanbod! Wij spraken af dat we de tuinman zouden vragen het stukje tuin bij de 

fietsenstalling eens een grote beurt te geven. Een dag later belde de tuinman al of hij kon komen kijken 

wat er gedaan zou kunnen worden. Hij vond het door ons bedachte klusje wel een beetje klein en vroeg 

of er niet nog wat meer groot onderhoud te doen was. En zo werden een paar dagen later ook de struiken 

aan de voorkant (die op een strook grond van de kerk staan) flink teruggesnoeid, (zodat ze weer mooi 

kunnen uitlopen). Ook werden bij het raam links voor in de kerk enkele takken van bomen gesnoeid die 

bij sterke wind tegen het raam kwamen. Maar liefst drie karren tuinafval zijn afgevoerd. Hieronder een 

paar foto’s van het fraaie resultaat. 

 

 
 

Van het betrokken gemeentelid kregen we te horen dat de tuinman een deel van de werkzaamheden 

‘zelf had betaald’. Dat vond hij/zij heel bijzonder, want de tuinman is bepaald niet vrijzinnig, maar 

behoort tot een kerkgenootschap dat we meer aan de andere kant van het kerkelijk spectrum zouden 

plaatsen. Dat ook iemand uit zo’n geloofsgemeenschap zich zo betrokken toont bij ‘onze’ kerk zou wel 

eens onder de aandacht van de gemeente gebracht mogen worden. Aan dat verzoek voldoen we hierbij 

graag! 

Onze hartelijke dank gaat dus uit naar het gemeentelid en naar de tuinman. 

 

Namens de Stichting, Evert Wisgerhof  

 

ROMMELMARKT 

Aan de leden van de Eltheto-gemeente. 

 

De Rommelmarkt wordt ook dit jaar weer gehouden en wel op zaterdag 13 mei, de dag vóór 

moederdag. De gemeente Alblasserdam gaf al aan dat er in april heel veel markten zijn, zodat we weer 

naar onze tradionele datum gaan. 
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De markt wordt gehouden van 9.00 uur tot 14.00 uur zodat we weer ruim de tijd hebben om alles op te 

ruimen en schoon te maken. Er zijn dit jaar geen planten. Wel willen we weer een verloting maken voor 

de manden. 

Als u hiervoor weer boodschappen aan wilt leveren zijn we hier erg blij mee. U kunt ze afgeven op zondag 

in de kerk aan één van de commissieleden. Op de komende ledenvergadering op 20 april aanstaande 

zullen we al loten verkopen voor dit doel. En natuurlijk kunt u ook dan uw boodschappen mee brengen.  

Inleveren van de spullen kunt u op donderdag 11 mei van 10.00 uur tot 21.00 uur en vrijdag op 12 mei 

van 10.00 uur tot 12.00 uur .  

Graag uw spullen alleen inleveren op deze tijden, zodat we op tijd kunnen beginnen met uitpakken, 

sorteren en inrichten. 

 

Het Rad van Avontuur gaat weer draaien en ook daarvoor kunnen we (nieuwe) leuke prijzen gebruiken. 

 

Op maandag 8 mei houden wij een medewerkers-avond in de kerk om 20.00 uur. 

Wij hopen op uw medewerking! 

 

Namens de marktcommissie “hartelijk dank”. 

 

Cokkie de Geus, tel. 078-6732353 

Coby Hartsuiker, tel. 0184-682291 

Ria van Houwelingen : tel.078-6917925 

Leni Rosloot , tel. 078-6915771 

 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda 2023. 

16 april 2023:      ds. M. van Roekel uit Etten-Leur. 

23 april 2023:      ds. G. Olde uit Brandwijk. 

30 april 2023:      ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven. 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

 

Op woensdag12 april aanstaande vanaf 10 uur is er 

weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom 

is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met  

iets lekkers erbij en een gezellig praatje. 

Deze keer komt Nico van Oudheusden ons vertellen over zijn 

uit de hand gelopen hobby: het bedenken en maken van 

fantasievogels, insecten, bloemen en muizen gemaakt van 

allerlei soorten bestek. Hij neemt natuurlijk ook het een en 

ander mee zodat we een beeld krijgen van wat er met allerlei technieken van bestek gemaakt kan 

worden. Gerda en Leendert van der Made zijn erg enthousiast over wat ze gezien hebben. Het is ook 

mogelijk om iets bij hem te kopen. Het belooft een interessante ochtend te worden. Van harte 

aanbevolen! 

 

Ledenvergadering/gemeenteavond 

Op 20 april houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering VVP annex gemeenteavond. De 

agenda hiervoor vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Naast de vaste agendapunten gaan we met 

elkaar in gesprek over de toekomst. Ter voorbereiding op het gesprek tijdens de gemeenteavond vragen 

we u na te denken over wat u belangrijk vindt met betrekking tot de nieuwe predikant. Als leidraad 

kunt u daarvoor de meegestuurde bijlage ‘op weg naar de nieuwe predikant' gebruiken. 

Bent u niet in de gelegenheid om de gemeenteavond te bezoeken, maar wilt u wel uw aandachtspunten 

aan Kerkenraad & Bestuur meegeven, dan kunt u de bijlage met uw opmerkingen/aantekening ook 

aan één van ons geven. 
 

 



4  

  
 

Lezersbijdrage(n) 

 
Deze week werd van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage voor de (wekelijkse) column 

ontvangen: 

 

Beschermen en behoeden. 

 

Vandaag een beetje een ernstige noot. Elke mens heeft zijn voorkeuren, maar die liggen bij mij niet in 

tè serieus zijn, omdat ik daar zelf niet erg blij van word. 

Tijdens het vrijdagkoffierondje was ik verrast door al die paraplu’s die aan het plafond hangen. Op zich 

ben ik een voorstander van even wat anders. Het doorbreken van vaste patronen is iets wat mij wel 

ligt. Het heeft een verrassingseffect en iemand of ‘iemanden’ hebben bedacht om ze op te hangen. 

Daar zit ongetwijfeld een plan achter. Een beetje vrolijkheid in een kerkgebouw is altijd fijn. 

Paraplu’s. Iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn. Eigenlijk hebben ze geen uitleg nodig. Bij een buitje 

klappen we ze open, zorgen dat de wind er niet onder komt en proberen op deze manier een beetje 

droog te blijven. 

Maar ja……we weten ook allemaal dat bij harde wind de ‘plu’ de neiging heeft om dubbel te klappen. 

Dan is het ineens een waardeloos ding geworden. We doen er nog alles aan om hem weer de goede 

kant op te krijgen, maar meestal is dat ijdele hoop met als gevolg: een nat pak. Ook niet erg, het is 

maar water. 

Als de zon fel schijnt, zetten we naar eigen keuze een petje of een elegant hoedje op. We behoeden 

ons tegen oververhitting. Ook een zonnebril heeft die functie. Een fietshelm beschermt ons hoofd om 

de gevolgen van een val enigszins de beperken. Zo doen we allemaal ons best. 

De parasol werkt ook prima als dakje tegen de te felle zon. Onder een boom zitten is ook een 

oplossing. 

Wat nou als de storm onverwacht opsteekt? Hoe beschermen we ons dan? In een hoekje achter een 

graspol gaan zitten? Onder een boom misschien? Bij onweer is dat geen aanrader. 

Ben je op het water dan kun je de zeilen reven of de fok laten zakken. Het grootzeil kan ook nog naar 

beneden. Het anker uitgooien is ook een mogelijkheid, maar wat als je figuurlijk midden in het veld 

staat? Daar is niks om je te beschermen. 

Wat doen we dan? Geven we ons over en denken: ‘dit is wat het is’ of gaan we er dwars tegen in? 

Trotseren we de elementen of lopen we met de wind mee, terwijl we die kant eigenlijk niet op moeten. 

Wie of wat helpt ons bij slecht weer? 

‘Ikke niet weten’! 

Een religieuze oplossing heb ik daar niet voor. Ik kan niks uit mijn broekzak toveren en in mijn jaszakje 

zit alleen maar een zakdoek en een boodschappenbriefje. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik ‘niks’ 

heb. Mijn inborst is rijkelijk gevuld. Op zich wel een leuke vrijzinnige zinsnede trouwens. Hierbij 

geïntroduceerd! 

Laten we het simpel houden en ‘barmhartig’. 

Er is geen goed of fout, alleen misschien……..handig of minder handig. 

 

Dank je wel Bep! 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  
Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  
Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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