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Post Eltheto-taal
De lente is officieel begonnen, de zomertijd is weer van start gegaan. Het weer laat zich nog niet echt
van zijn goede kant zien, maar de natuur wel. De bloembollen komen soort bij soort de grond uit, de
Keukenhof is geopend en in heel veel tuinen staan bloesembomen enorm mooi te zijn.
In deze tijd wordt Nederland politiek gezien nogal door elkaar geschud, ook dat houdt veel mensen bezig.
Zoals echte Nederlanders betaamt, worden de meningen niet onder stoelen of banken geschoven, maar
luid kenbaar gemaakt via alle soorten media die wij daar tegenwoordig voor kunnen gebruiken. Hoe je
daar ook instaat, er is aandacht voor de natuur en alles wat daarmee samenhangt. Laten we hopen dat
al die veranderingen zullen leiden tot verbeteringen. Ons land heeft zoveel moois te bieden en daar
moeten we zorgvuldig mee omgaan.
We zijn onderweg naar Pasen, komende week is de stille week waarin we ook in de kerk de lijdensweg
van Jezus herdenken en meebeleven.
Door het vertrek van onze eigen predikant, over veranderingen gesproken, zal de stille week anders
worden vormgegeven. Maar ons kennende, we zetten de schouders er onder en zullen er op onze manier
een goede en zinvolle week van maken. Daarom wens ik een ieder vanaf deze plaats:
Vrolijk Pasen!

Bea van der Zouw-Nauta

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de
pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u
later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Kerkdienst zondag 2 april 2023

De dienst van aanstaande zondag wordt geleid door ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven (dienst
Palmpasen).

Autodienst: dhr. C. Bezemer, tel. 6912256.

Kinderkring: zondag aanstaande is er kinderkring o.l.v. Ronald van Werven e.a.

Autodiensten Passie- en Paasdiensten
Donderdag 6 april 2023 (Witte Donderdag): dhr. N.J. Jongebreur, tel.6914011.

Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag): dhr. L. Groenenboom, tel. 7070687.
Zaterdag 8 april 2023 (Paaswake): ....mw. E.C.M. Hofstede, tel. 06-23531462.
Zondag 9 april 2023 (Eerste Paasdag): dhr. C. Bezemer, tel. 6912256.
Collecte .

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met
vermelding van zondag 2 april aan:
1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321
ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie voor het
project kinderen en jongeren Paaschallenge, terug in de tijd van de Bijbel;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NLO4 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.
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PALMZONDAG KINDERKRING

Traditie is dat kinderen na de bijeenkomst van de kinderkring een optocht lopen door de kerk met de
mooi versierde kruizen. Een optocht betekent: "mensen die achter elkaar lopen met een feestelijk doel”.
Hoeveel mensen je nodig hebt voor een optocht zegt het woordenboek niet. Maar een optocht van 2
mensen is toch minder feestelijk dan dat er meer meelopen...

Daarom nodigen wij kinderen uit om te komen deze zondag. Neem kinderen, kleinkinderen, nichtjes,
neefjes, buurkinderen mee....zodat we een mooie optocht kunnen lopen.

Iedereen is welkom!!!!

OP WEG NAAR PASEN

Zondag is het Palmzondag. De naam Palmzondag hebben we te danken aan de takken waarmee de
mensen in Jeruzalem Jezus verwelkomden.

Deze zondag gaat het vooral om het koningschap en het koninkrijk. Niet van Jezus maar van God. Het
koninkrijk waar Gerard Reve ooit van zei: Dat koninkrijk, God, komt daar nog wat van?!

Deze zondag heeft de spanning. Want het lijkt te gaan beginnen. Maar direct na de intocht draait de
stemming om. De overheerser Herodes roept aan de hoop van het volk voorgoed een halt toe.

En nu anno 2023 is de vraag van Reve nog steeds actueel. Wat is er zichtbaar van een rijk, waarin
gerechtigheid en vrede de dienst uitmaken?

En...hoe dragen wij bij aan dat zichtbaar maken? Juichen en zwaaien aan de kant is niet genoeg.

En dan zijn we weer waar we deze weken mee begonnen. Handen ineen slaan! Opstaan en aan de slag
gaan! En als dat niet gebeurt of niet lukt opstandig worden en nogmaals met rede van je laten horen!

Informatie over de diensten in de stille week.

Ook dit jaar zullen we de stille week “vieren” in onze kerk. Het was een uitdaging omdat op niet alle vier
de dagen een predikant beschikbaar was. Maar omdat we weten dat de laatste jaren steeds meer mensen
deze 4 dagen naar de kerk kwamen en blij waren met wat Hester er van wist te maken, het zagen als
een kostbare week in het kerkelijk jaar. Nu was aan ons de schone taak om er ook dit jaar iets van te
maken. Als Kerkenraad en Bestuur waren we van mening dat we dit in ere moesten houden.

We denken dat er een mooie Paascyclus op papier is komen te staan. Misschien anders dan anders en
hadden ook niet het idee dat wat Hester deed te evenaren is.

Nu hopen we natuurlijk dat u niet denkt: het is misschien wel anders, hoe doen ze dat met maar twee
keer een predikant... maar dat u juist nu ook naar de vieringen komt. En dat u ziet dat er energie in is
gestoken om deze mooie traditie in ere te houden.

We beginnen op WITTE DONDERDAG OM 18.00 UUR met een sobere maaltijd, een ieder kan
aanschuiven, met daarna een korte viering waarin we het avondmaal voorbereiden.

Deze dienst wordt er geen avondmaal gevierd, omdat we deze avond geen predikant in ons midden
hebben.

Op GOEDE VRIIDAG OM 19.00 UUR wordt de dienst voortgezet. Ds Jan Klijnsma zal met ons het
avondmaal vieren.

We ruimen, zoals normaal op witte donderdag, het liturgisch centrum leeg en hebben aandacht voor
goede vrijdag.

Op zaterdag hebben we de PAASWAKE OM 22.00 UUR. Ook deze dienst weer zonder predikant.

Een korte viering waarin het licht de kerk weer ingedragen wordt, we het licht aan elkaar doorgeven en
we onze doop gedenken.

Op zondagmorgen hebben we onze Paasdienst met de heer Sicco de Jong om 10.00 uur en is er ook
kinderkring.

We hopen veel mensen bij deze diensten te ontmoeten!

Verjaardagen:
30-03-2023: mw. C. Snel - Mudde, Plantageweg 126D 2951 VH Alblasserdam, 80 jaar.
01-04-2023: Annemieke v.d. Enden, Blokweersingel 58, 2953 XA Alblasserdam, 12 jaar.




04-04-2023: dhr. A. v.d. Graaf, Lijsterweg 237, 3362 BH Sliedrecht. 87 jaar.
06-04-2023: dhr. L.A.H. Idzes, Elshoutstraat 4, 2957 KK, Nieuw-lekkerland, 80 jaar

Huwelijken:

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis,
tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

BEWEGING VOOR EIGENTIJDS GELOVEN

Achter de schermen van beeld en geluid

Enige tijd geleden schreef ik dat kerkdienstmeebeleven.nu per 1 juni gaat stoppen. We hebben in de
tussentijd niet stilgezeten en hebben de encoder (het kastje wat het beeld en geluidsignaal samenvoegt
en gecomprimeerd verstuurt) een update gegeven en zodanig aangepast dat we nu zowel onze
kerkdienst via YouTube kunnen uitzenden als met het vertrouwde kerkdienstmeebeleven.nu wat u nu
gewend bent. Dat kan niet gelijk maar terwijl we nu nog uitzenden via kerkdienstmeebeleven.nu, kunnen
we op een later moment experimenteren met YouTube. Als we dat voor elkaar krijgen hoort u hier meer
over. Voor nu streamen we dus via kerkdienstmeebeleven.nu, maar op een aangepaste manier met
aangepaste instellingen in de encoder. Voor de kenners onder ons, één van die dingen is dat we de
keyframe van 15 sec. teruggezet hebben naar 1 sec. Nu komt het, we kwamen er tijdens het testen
achter, dat het beeld nu na-ijlt op het geluid. Als u vroeger gekeken hebt was dat toen precies andersom.
We denken dat dit komt door het anders instellen van de keyframe. Hoe erg het is moet nog blijken met
de eerste uitzending. Ik hoop dat u het allemaal een beetje begrijpt anders weet u in elk geval dat we
er druk mee bezig zijn.

Peter Dekker.

Zinzondag VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken met “"Wie is de Boeddha uit het
tuincentrum?”

Zondagmiddag aanstaande verzorgt historicus Hans Luiten op uitnodiging van de VVP in Lekkerkerk een
lezing over de Boeddha in het tuincentrum. In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. Duizenden
Nederlanders mediteren. De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme is nog nooit zo
populair geweest. Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er historische bewijzen
voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het hindoeisme? Hoe heeft het boeddhisme zich
verspreid? En is het nou een filosofie of een godsdienst? In de lezing behandelt hij al deze vragen. Maar
nog veel meer: Alexander de Grote, de enorme Boeddhabeelden

die in Afghanistan zijn opgeblazen, prachtige muurschilderingen in de Chinese woestijn, Tibetaanse
kloosters en de herontdekking van de Borobudur.

Hans Luiten groeide op in de Zaanstreek. Volgde verschillende studies geschiedenis. Interessegebieden
zijn onder meer Amsterdam, de Zaanstreek, het Midden-Oosten, Rusland, Centraal-Europa en
kunstgeschiedenis. De zinzondag vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk.
Aanvang 15.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop een open schaalcollecte.

Meer informatie via telefoon 0180-662721 of via: www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp

ACTIVITEITEN

Agenda 2023.
09 april 2023: dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude (15t Paasdag).
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16 april 2023: ds. M. van Roekel uit Etten-Leur.
23 april 2023: ds. G. Olde uit Brandwijk.
30 april 2023: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven.

ONTMOETINGSMIDDAG

Op vrijdag 31 maart 2023 kan vanaf 15.30 uur iedereen weer binnenlopen om de maand met een
praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de kleine zaal gehouden. Van harte welkom!

Oproep I: Grote schoonmaak op 1 april 2023 (‘s middags!!)
Omdat de zaal 's morgens verhuurd is, gaan we op 1 april 's middags schoonmaken van 13.00- 15.00
uur. Extra helpende handen zijn altijd welkom!

Evert Wisgerhof

Deze week werd van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage voor de (wekelijkse) column
ontvangen:
Van Nut

Het is zondag. De voordeurbel gaat. Zoals ik al een keer eerder geschreven heb, is het geen ding dong
of een muziekje, maar gewoon een ouderwetse prrr, prrr.

Er staat een jongeman voor mijn deur. Nou ja...... jong is niet echt het goede woord, maar een jonge
oudere is een betere omschrijving. Het grappige van ouder worden is dat je steeds verder opschuift en
geen echt zicht meer hebt op leeftijden.

Nou wist ik natuurlijk wel dat deze meneer de 65 al een tijdje gepasseerd was, maar zolang iemand
nog actief bij de knotploeg is, blijft ie voor mij in het rijtje jongeren.

Ik begroet hem hartelijk en ook het boeketje dat hij mij aanreikt.

Daar word ik sowieso altijd vrolijk van, maar zeker ook van de gedachte dat mensen aan je denken. Er
zat trouwens een heerlijk geurend bloemetje tussen. Om er achter te komen welke die aangename
geur verspreidde, was de volgende stap: mijn neus erin hangen. Gevonden! Hij was blauw, een soort
bolletje omringd met bloemetjes. Geen idee, maar lekker was ie.

Mijn actieradius is inmiddels iets uitgebreid. Ik zit weer voorzichtig op de fiets. Of het verstandig is? Ik
denk het niet, maar een mens probeert wat uit.

Opgehokt zitten is een lastig ding voor iemand die van bewegen houdt, maar ja we kijken er met
geduld naar. En toevallig heb ik die goede eigenschap. Ja ja ja ja....... echt waar! Even een kleine
nuance, niet altijd natuurlijk, misschien ook wel meestal niet.

Maar goed, de fiets heeft weer een klein eindje bewogen. Daar was ie blij mee. Mijn tweewieler en ik
zijn, zoals u inmiddels zou kunnen weten, erg aan elkaar gehecht.

Het leven gaat gewoon door en soms ben je er tijdelijk geen onderdeel van. Het voelt als een beetje
een suf bestaan, omdat me ‘nuttig willen voelen’ wel hoog op mijn bucketlijst staat. Nuttig: van nut
zijn.

Raar woord eigenlijk!

Meneer van Dale heeft er trouwens ook een mening over:

‘Je kan ergens het nut niet van inzien

Je kan er ook nut van hebben

Hij is het niet nut

Je kan je ook te nutte maken’.

Toch blijft het een raar woord.

Genoeg daarover. Tot slot haal ik de woorden van de Paus even aan: ‘Bedankt voor de bloemen’.

Dank je wel Bep!



De lente begint en de kerktulpen komen
op ons balkon tot bloei! Bij u in de tuin of op een balkon ook?
Mail dan een foto naar de redactie!!

Foto: redactie
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Eindredactie Nieuwsbrief:

Vacant

Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Evert Wisgerhof, 06-14864658

stichtingelthetokerk@gmail.com

www.elthetokerk.nl

Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl

Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
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