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De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de
pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u
later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Eltheto-taalmoment

Veranderingen.

Er is nogal wat gaande in onze Elthetokerk, we zitten met een jas aan op zondag tijdens de dienst, er is
Ledverlichting in de koffiezaal, onze dominee heeft een andere gemeente en nou zijn we ook nog gestopt
met de papieren versie van Eltheto-taal. Het moet niet gekker worden. In de loop der jaren hebben we
bewezen dat we wel tegen een stootje kunnen. En ook in de huidige situatie overheerst de houding: hier
komen we ook doorheen. Het afscheid van Hester en familie was met een lach en een traan, maar het
gezin woont nog tot de zomer in Alblasserdam, Coen staat nog een aantal keer op het rooster als
organist, dus niet uit het hart maar voorlopig zelfs niet uit het oog. Afgelopen zondag is de
veertigdagentijd begonnen, we leven toe naar Pasen. We gaan op weg naar het licht, het kaarsje van
Hester staat wellicht bij u ook nog op de schoorsteenmantel. En de natuur laat al zeker tekenen van de
lente zien, de bollen (van de kerk) komen uit de grond, het blijft steeds langer licht. De onrust in de
wereld om ons heen, door geweld van de natuur, maar ook van mens tegen mens, is van een donkerheid
waar we geen raad mee weten. Op onze eigen manier proberen we tot steun te zijn voor de mensen die
hier enorm onder te lijden hebben.

We zingen het regelmatig in de dienst op zondag, maar ook door de week kan het in je hoofd zitten: Ga
met God, en Hij zal met je zijn.

Bea van der Zouw - Nauta

Kerkdienst zondag 5 maart 2023
De dienst van aanstaande zondag wordt geleid door ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam

(2e zondag 40 dagentijd).

Autodienst: dhr. Nico Jongebreur, tel. 6914011.
Kinderkring: zondag aanstaande is er geen kinderkring.
Collecte .

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met
vermelding van zondag 5 maart aan:
1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321
ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie voor het
project Palestina: samen bijbellezen opent deuren.
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NLO4 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

OP WEG NAAR PASEN

Het thema van zondag 5 maart komt uit Mattheus 4: 17 - 24: Kom volg mij, ik zal jullie vissers van
mensen maken.

Missie en zending is er altijd geweest, mede geinspireerd door dit Bijbelgedeelte. Maar misschien moet
het juist gaan over niet zozeer het “vangen” maar er voor te zorgen dat niemand “achter het net vist”.
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Mensen in een fuik lokken, waar ze niet meer uit kunnen of mogen. Dat zijn niet de juiste “vissers”. Maar
iemand die probeert uit te vissen, of een medemens wel goed in zijn of haar vel zit.....iemand die aan
het vissen is naar wat de ander belangrijk vindt en dan zelf vertelt wat hem of haar beweegt. Dat zijn
de vissers waar Jezus vermoedelijk wel oren naar heeft.

Deel uit de 40 dagenkalender ter overdenking:

Op een dag vroeg de leerling aan de meester: kunt u mij vertellen wat leven is? Of heeft u een boek
waarin de waarheid achter het mysterie van het leven beschreven wordt? De meester pakte een boek
uit de boekenkast. Het boek ging over geheimen en de wonderbaarlijke vermogens van water en over
de betekenis van water voor ons leven op aarde. Hij gaf het boek aan de leerling en zei: “neem het
tussen beide handen en wring het uit!” De leerling keek verbaasd. Maar deed wat hem gevraagd werd.
Hij kneep en wrong, maar de meester zei dat hij harder moest knijpen. De leerling deed zijn best terwijl
de meester hem aanmoedigde om nog harder te knijpen. Uiteindelijk gaf de leerling het op, niet wetend
wat hier de bedoeling van was. De meester vroeg hem: “en heb je er water uit kunnen persen?” “Nee,
natuurlijk niet!” “Zie je”, zei de meester, “uit een boek over water komt geen water. En uit een boek
over het leven komt nooit het leven zelf. Het leven dient geleefd te worden en het mysterie van het
leven ligt in het leven zelf besloten. Kijk om je heen en leef naar wat je ziet".

Stilteviering in de Elthetokerk

Op zondag 12 maart 2023 om 17:00 uur is er weer een Taizé-vesper in onze Elthetokerk.
Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de

oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden,

een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling

en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Vragen? - stilteviering@gmail.com

Verjaardagen:

04-03-2023: dhr. Cor Resseler, Waterlinie 31, 2965 CC Nieuwpoort, 76 jaar.

06-03-2023: Jan Dirk Hakstege, Johan de Wittstraat 35, 2953 BG Alblasserdam, 8 jaar.
08-03-2023: mw. J.A. de Baat — Stuurman, Talmastraat 23, 2953 AN Alblasserdam, 82 jaar.

Huwelijken:

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis,
tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Dank voor een meer dan bloemrijk bedankje...

Het koffie drinken-na-de-dienst afgelopen zondag kreeg voor ons als ex-redactieleden van Eltheto-taal
een verrassend tintje.

Kerkenraad en Bestuur wilden graag even stilstaan bij het afscheid van het lijfblad van de kerk. Inge
belichtte de historie en bedankte degenen die hun stempel gedrukt hebben op 34 jaar verslaggeving.
Aansluitend overhandigde zij ons, als redactieleden, niet één, niet twee, maar drie verrassende attenties.
Daarvoor willen wij de goede gevers graag hartelijk danken.

En als dat niet meer in Eltheto-taal kan, dan hebben we gelukkig ter vervanging: de Nieuwsbrief. Bij
deze.



ACTIVITEITEN

Agenda 2023.

12 maart 2023: ds. H. Hartogsveld uit 's - Gravendeel (3¢ zondag 40 dagentijd).
19 maart 2023: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld (4¢ zondag 40 dagentijd).

26 maart 2023: ds. H. Hartogsveld uit ‘s — Gravendeel (5° zondag 40 dagentijd).

Koffieochtend

Op woensdag 8 maart aanstaande vanaf 10 uur is er
weer een koffieochtend waarop iedereen

van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie
of thee met iets erbij en een gezellig praatje.
Aanbevolen!!

NOODOPROEP:
We zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen met het tuinonderhoud
van de kerk.

De “tuinclub” gaat op donderdag 9 maart 2023 van 9 tot

12 uur weer aan het werk. Snoeien, onkruid verwijderen etc.

We zoeken nog versterking, want we zijn momenteel echt met te
weinig mensen om al het werk te kunnen verzetten!

Wie wil aub komen meehelpen? U kunt zich aanmelden bij Evert
Wisgerhof tel. 06-14864658 of bij

Addy Groenenboom 06-10361396.

Alvast hartelijk bedankt!

Namens de tuinclub,
Addy Groenenboom-Blokzijl

Deze week werd van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage voor de (wekelijkse) column
ontvangen:

Dat ging snel
Het is zaterdagmorgen vroeg. Redelijk fris neem ik de eerste traptrede op weg naar de cracker en de
thee.
Mijn voet glijdt echter onmiddellijk uit. Waarom ie dat deed? Geen idee.
Daarna ging het heel snel. Binnen de kortste keren lag ik ruggelings gedrapeerd over 8 traptreden heen
met een linkerarm, die in de uiterste rekstand stond. In een reflex had ik die gelukkig stevig vastgeklemd.
Mijn rechter duim zat ergens vast tussen de bevestigings-beugel aan de muur. Op dat moment realiseer
je je hoe je erbij ligt. Behoorlijk charmant gelukkig en als slapstick zou ik de lachers op mijn hand hebben
gekregen.
Mijn voeten gingen op zoek naar een tree. ik zette ze er voorzichtig op en hoefde daarna nog maar 5
treetjes af. De rest had ik al in vliegende vaart afgelegd. Dat scheelde weer.
Toegegeven, het was een rare gewaarwording en dat ook nog aan het begin van de dag.
Toen mijn huis nog gevuld was, legde ik regelmatig wasgoed op de trap met de bedoeling dat de eerste
die naar boven ging het oppakte en meenam. De intentie was goed en ook heel duidelijk, zelfs zonder
woorden. Dat had ik niet helemaal goed begrepen. Er moest wel tekst bij, anders sloegen ze die tree
gewoon over. Pubers zijn wonderlijke wezens. Uiteindelijk kwam het wel goed. Er was er altijd één die
het wel begreep. Ik!!
Nog steeds gebruik ik de trap als een plek, waar spullen even moeten wachten om naar boven te gaan.
Wel altijd in een hoekje natuurlijk waar mijn voeten nooit hoeven te zijn.
De eerstvolgende neemt ze dan mee en dat ben ik. De ‘neerlegger’ en de ‘meenemer’ in één.



Dat was het dan weer, het avontuur met de trap. Ik sta weer even op scherp. Dat wil zeggen: ‘iets meer
concentratie voor ik de eerste stap zet’. Het liep gelukkig goed af. Ongelukken zitten in een klein treetje.
Volgende keer zitten ze weer ergens anders. Uiteindelijk moet je gewoon een beetje mazzel hebben en
een goede reflex. Die arm.......... die heeft het al aardig naar zijn zin en ook die duim kan weer omhoog.
En....... doorl!!!

Dank je wel Bep!

NAGEKOMEN BERICHTEN
Na de afsluiting van de nieuwsbrief werden nog 2 nagekomen berichten ontvangen. Deze kunnen
hopelijk nog verwerkt worden.

Geen grote schoonmaak a.s. zaterdag

Voor wie de berichten hierover gemist heeft: omdat de grote zaal a.s. zaterdag zowel 's morgens als s
middags verhuurd is (voor de financién van de Stichting natuurlijk erg plezierig) kan de grote
schoonmaak helaas niet doorgaan.

Inmiddels is er voor 9 maart een oproep gedaan voor hulp bij het aanpakken van de tuin. Wie wat minder
affiniteit heeft met tuinieren maar wel in de gelegenheid is de handen uit de mouwen te steken, u bent
donderdag 9 maart vanaf 09.00 uur van harte welkom om wat achterstallig schoonmaakwerk te doen.

De volgende grote schoonmaak staat gepland voor zaterdag 1 april. Dan is de grote zaal ‘s morgens

verhuurd, maar we willen het schoonmaken dan in de middag doen (vanaf 13.00 uur). In de Nieuwsbrief
komt daar tegen die tijd nog een bericht over.

Evert Wisgerhof
Bedankje

Ter gelegenheid van mijn 90st verjaardag heb ik veel felicitaties, kaarten en berichten vanuit onze
gemeente ontvangen. Ik wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Annie de Man - van Kempe.

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant: Vacant per 1 februari 2023
Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
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Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl


mailto:scriba@elthetokerk.nl
mailto:stichtingelthetokerk@gmail.com
http://www.elthetokerk.nl/
http://www.elthetokerk.nl/
mailto:p.dekker004@online.nl
mailto:c.resseler@hccnet.nl

