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Jaargang 4: nr. 11 d.d. 16 maart 2023 
 

Kerkdiensten 

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.  

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de 

pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u 

later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan. 

 

Kerkdienst zondag 19 maart 2023 

De dienst van aanstaande zondag wordt geleid door dhr. drs. Herman de Boer uit Barneveld. 

(4e zondag 40 dagentijd). 

Autodienst:  dhr. Leo Groenenboom, tel. 7070687. 

Kinderkring:  zondag aanstaande is er geen kinderkring. 

 

Collecte . 

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met 

vermelding van zondag 19 maart aan:  

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321  

ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie voor het 

project Ontdekken in de Kliederkerk; 

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente. 

 

OP WEG NAAR PASEN  

 

Zondag 19 maart staat Marcus 4: 28 – 41 centraal. De storm op het meer. 

 

Ieder mens wordt weleens door een storm verrast. En sommige mensen hebben voortdurend een 

stormachtig bestaan. De hevige storm wordt beeldend beschreven: golven die beuken, een boot vol 

water, enz. Het doet je denken aan bootvluchtelingen die geen kant op kunnen, maar ook aan nare 

gedachten die in je hoofd blijven bonken en die je maar niet het zwijgen kunt opleggen. Soms zie je die 

storm aankomen, maar vaker steken stormen zomaar de kop op in ieders leven. 

Misschien moet je het lef hebben om te geloven, om te vertrouwen dat er ook in jouw storm iemand is 

die naast je staat. Iemand die je op de schouders neemt zodat je verder kunt kijken dan die storm die 

zo dichtbij is. 

Niet schrikken dus als er onverwacht hulp komt. 

 

Geloven, hopen en vertrouwen op zondag “verheug u”. Ook wel klein Pasen genoemd. We zien roze in 

het bloemstuk, we zijn op de helft. Nog wat lef toegewenst voor de andere helft! 

 

Hoop, geschreven door Ivo de Wijs 

 

Ik heb als kind geleerd – wat goed was en verkeerd 

En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde maar… 

 

Helaas, helaas verloor ik het idee, dat al ons wel en wee 

bestuurd wordt en gestuurd wordt door een iets of door een Grote Baas 

En ik? Ik had de liefde lief, misschien wat te naïef… 

Want ach wat ik beminde, was ik na een tijd en tot mijn spijt weer kwijt 
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En tja zo werd ik blind en doof. Geen geliefde, geen geloof, 

maar wat ik van mijn leven niet verliezen wil is hoop, is HOOP 

De hoop op straks en op daarna, de hoop op : ja hoera! 

De hoop die zachtjes zegt : schep moed 

Al wat je doet komt goed, gaat goed. 

De hoop op eeuwen aan ’n stuk van wereldwijd geluk 

De hoop die zegt: het komt terecht 

Dus zit niet bij de pakken neer. 

De hoop die zegt: IK BEN ER MORGEN WEER! 

 

Wel en wee uit de gemeente 
Overlijden 

Op woensdag 15 maart 2023 is op de leeftijd van 74 jaar overleden ons gemeentelid mevrouw  

C.E. Bak – de Lange, Ooievaar 192, 2957 NH  Nieuw-Lekkerland. Op het moment van het samenstellen 

van deze nieuwsbrief ontbreken nog verdere gegevens. In de dienst van aanstaande zondag zal 

aandacht aan het overlijden worden geschonken. In de afkondigingen wordt verdere informatie 

verschaft. Mogelijk is de rouwkaart dan beschikbaar en hangt deze in de hal van de kerk of ontvangt u 

deze in een aanvullende nieuwsbrief. 

 

Verjaardagen: 

21-03-2023: dhr. S.P. de Geus, Vlasstraat 68, 3295 TN ’s-Gravendeel, 75 jaar. 

23-03-2023: dhr. J. Bouter, Rivierstaete 59, 2953 HC  Alblasserdam, 80 jaar. 

 

Huwelijken: 

20-03-2023: dhr. en mw. A.J. de Roode/de Ruyter, Zwanebloem 39, 2954 NH  Alblasserdam, 60 jaar. 

 

Aanvragen voorbede  

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, 

tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur  

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen. 

 

Uitstel Elthetotafel 

De geplande Elthetotafel van 25 maart 2023 vervalt omdat er rond die tijd al veel andere activiteiten zijn 

en het even te veel van het goede wordt. Een nieuwe datum zal tijdig worden vermeld. 

 

 

Bericht van de kerkrentmeesters. 

                                                                       
 

Kerkbalans 2023: het eindresultaat 
 
In de nieuwsbrief van 14 februari gaven we al aan dat het resultaat van de actie Kerkbalans er zeer 

positief uitzag. 
Nu bijna iedereen zijn toezegging heeft gedaan kunnen we het resultaat van Actie Kerkbalans 2023  

bekend maken. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, want samen maakten we de 

Actie tot een succes! Zoals het er nu naar uitziet, vallen de inkomsten dit jaar zo’n 3,65 % hoger 

uit dan begroot. Ten opzichte van de inkomsten van vorig jaar gaat het om een toename met  

€ 1.055,00 ofwel 2,83%. Deze mooie opbrengst is vooral het gevolg van een aantal van 32 leden 

die meer hebben toegezegd en dat is 31% van het aantal leden in 2022. 

Ook een aantal jeugdigen van 18 jaar en ouder, die nog thuis wonen, hebben wat toegezegd. 

Fantastisch! 

 

We zijn blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze 

Elthetogemeente. 
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Uw/jouw bijdrage stelt ons in staat om dit jaar iedere zondag en hoogtijdag een dienst te houden, 

met een eigen predikant of in ieder geval een gastpredikant. Het orgel laten bespelen en uiteraard 

andere activiteiten te houden.  Zo bouwen we met elkaar aan de toekomst van onze kerk.  

Dankzij u/jij kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven! 

 

De kerkrentmeesters Ernst, Addy en Wim 
 

A C T I V I T E I T E N 
 

Agenda 2023. 

26 maart 2023:    ds. H. Hartogsveld uit ‘s – Gravendeel (5e zondag 40 dagentijd). 

02 april 2023:      ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven (Palmzondag). 

 

ELAN-Ontmoeting 

Op 26 maart aanstaande zal om 15.30 uur het Alblasserwaards Vocaal Ensemble in onze kerk een 

Choral Evensong verzorgen. Het is voornamelijk een gezongen viering uit de Anglicaanse traditie. Het 

belooft een prachtige evensong te worden. Bij de uitgang zal ter bestrijding van de kosten een vrijwillige 

gift worden gevraagd. 

 

Heleen Dekker 

 

Oproep I:      EXTRA HANDJES 

 

 
Oproep II:       GEZOCHT!!! 

Opvouwbare papaplu’s in vrolijke kleuren. Opvouwbaar, want deze zijn niet zwaar en kunnen 

opgehangen worden en moeten ook een touwtje hebben. Maar ….. dat hebben de meesten. 

Als we ze een paar weken, tot na Pasen mogen lenen…..heel graag! We zullen hopen op veel mooi weer 

zodat u de plu niet mist. 

 

Op woensdag 29 maart 2023 wordt er 

een speciale KLIEDERKERK gehouden. 

Deze wordt georganiseerd door 

Wijkgemeente De Brug en de Elthetokerk. 

Er wordt een oproep gedaan voor “extra 

handjes”. U kunt zich opgeven bij de 

medewerkers van de Kinderkring. Helpt u 

mee?? 

 

Op de getoonde poster treft u meer 

informatie aan. 
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Lezersbijdrage(n) 

 
Deze week werd van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage voor de (wekelijkse) column 

ontvangen: 

 

Weer iets geleerd 

 

Ineens viel het me op. Ik had het al jaren gezien, maar er nog nooit bij stil gestaan. 

Er lopen twee oudere mensen op het trottoir. Een vrouw achter een rollator en een man met de handen 

op zijn rug. 

Op zich vind ik dat lopend niet echt handig, omdat je bij een eventuele val niks aan je handen hebt. Die 

zitten namelijk nog op je rug. 

Eigenlijk zie ik bijna nooit jongere mannen op deze manier lopen. 

Waarom doen voornamelijk oudere mannen dat en waarom doet een enkele vrouw slechts dit. 

Overal is een antwoord op, tenminste een beetje logische verklaring. 

The body language Academy had zich ook met deze vraag bezig gehouden. 

Waar komt het uit voort? 

– Het zou kunnen zijn dat mensen hun handen gebruiken om hun rug te ondersteunen. Dat zou een 

verklaring kunnen zijn, maar jongere mensen kennen ook hun rug- ongemakken. 

– Het kan ook te herleiden zijn naar de diensttijd. De meeste ouderen zijn in dienst geweest en hebben 

geleerd om in het gelid te staan met hun handen op hun rug. 

Dat straalde zelfverzekerdheid en autoriteit uit. 

Plausibel! 

Conclusie: we weten het eigenlijk niet. 

De meeste vrouwen staan trouwens met hun handen voor hun buik. Dat schijnen zorgverleners ook te 

doen. Op zich wel logisch, want daar moet altijd direct aangepakt worden. 

Probeer het maar eens uit. U snapt het al. Dat heb ik gedaan. 

Voeten iets uit elkaar en handen op de rug. Het grappige is dat je automatisch rechtop gaat staan en 

ook recht voor je uitkijkt. Doe je je handen voor je buik, dan gaat je hoofd als vanzelf iets naar beneden. 

Dat geeft dus een heel ander gevoel. 

Zo heeft een ieder zijn eigen manier ontwikkeld om zich staande te houden in de turbulentie waarin we 

ons bevinden. We weten allemaal hoe belangrijk non-verbaal is. Hij is zelfs sterker dan verbaal. 

Toen ik tijdens de uitvaart van mijn vriendin een speech hield, had ik geen tijd om er op te letten. Er was 

maar één doel: een beetje fatsoenlijk de eindstreep halen. 

Geen idee wat ik uitstraalde. Als het maar wel warmte is geweest! 

Dit is echt een column geworden waarvan je over vijf jaar zegt: ‘Jeetje…….had die mevrouw niks beters 

kunnen doen’. 

Zelfs over vijf jaar zou het antwoord zijn: ‘Nee, dat is wat ze wilde doen. Alleen een beetje verstrooiing 

brengen. Meer niet’? 

Het grappige is dat ik nu in gedachten mensen zie staan, die deze twee standjes gaan uitproberen. Trek 

je niks van je partner aan, maar doe het gewoon! Het is echt een ander gevoel. 

Ik hoor het wel! 

 

Dank je wel Bep! 

 

 

 

Bereikbaarheid/Colofon:  
Predikant:    Vacant per 1 februari 2023 

Pastorale zaken:     Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com  

  

Diaconale zaken:     Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com 

Scriba:  
Reserveren zaalruimte   

Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl 

Evert Wisgerhof, 06-14864658 

Elthetokerk:       stichtingelthetokerk@gmail.com  

Website:      www.elthetokerk.nl  
Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl  

Eindredactie Nieuwsbrief:   Cor Resseler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl  
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