
Paasmorgen 
 

Welkom en mededelingen 
we gaan staan 

Het licht van de Paaskaars 

De kinderpaaskaars wordt binnengebracht. De kaars wordt aangestoken aan het licht van de 
Paaskaars. 
 

V:  Het licht van Christus. De Heer is opgestaan! Halleluja. 
 

Openingslied, AWN 1-27 De Heer is waarlijk opgestaan halleluja (t.Hanna Lam, m.Wim ter Burg) 

 

6.’Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon. Refrein 
 

7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’ Refrein 

 

Bemoediging en drempelgebed 
we gaan zitten 

Kindermoment 
 

Kyriegebed  
 

Glorialied: 630: 1 en 3 
 

Gebed van de Paasmorgen 
 

Eerste lezing: Jesaja 25: 6-9 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Tweede lezing: Johannes 20: 1-18 
 

Lied 626 
 

Overdenking 
 

Lied 637: 1,3 en 4 
 

Diaconaal moment 
 

Gebeden, afgesloten met het gezongen Onze Vader, lied 1006 
 

Paaswens 
we gaan staan 

Slotlied: lied 634 
 

Zegen 
 

Muziek 

2.Vrouwen uit Jeruzalem,  
kwamen vroeg en zochten Hem. Refrein 
 

3.En hoe groot was hun verdriet,  

want zij vonden Jezus niet. Refrein. 
 

4. Maar een engel sprak hen aan:  
‘Die Gij zoekt is opgestaan’. Refrein 
 

5. ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat Gij 
vroeger hebt gehoord.’ Refrein 
 


